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Triniteit 

Gepubliceerd op 8 juli 2025 om 09:24 

 

Triniteit: Nee - God is toch een geest en nooit anders geweest  

De triniteit, ook drie-eenheid genoemd, wordt in de bijbel nergens uitgelegd.  

Triniteit is een verzinsel van predikanten. Vanaf 325 na Christus is het foutieve begrip triniteit door het 

katholicisme ingevoerd. Na de reformatie hebben de protestanten het foutieve begrip triniteit domweg 

doorgevoerd.  

Een gedicht over het foutieve begrip triniteit met een link naar uitgebreidere uitleg. 

  

Triniteit 

Het begrip triniteit komt in de bijbel nergens voor, 

Predikanten gebruiken het begrip triniteit aldoor. 

Het is ontstaan, ze hebben het verknipt en het is geplakt, 

Zonder echt onderzoek hebben velen het zomaar opgepakt. 

  

Mensen worden dus blijkbaar foutief voorgelicht, 

Een onbijbels begrip, worden we dan allemaal opgelicht? 

Ze plakken dus zomaar allerlei dingen aan elkaar, 

Advies: Onderzoek het, want het is niet waar. 

  

Predikanten zeggen: God, de Zoon en de Heilige Geest. 

God was en is onzichtbaar, dat is Hij altijd geweest. 

Iemand die onzichtbaar was en is, is dus een geest. 

God is heilig, Hij is dus altijd een Heilige Geest geweest. 

  

De Heilige Geest is dus werkelijk die Ene grote God, 

Geen derde wiel aan de wagen, want dat is zo bod. 

God: de onzichtbare Heilige Geest is dus nooit te zien, 

God kan denken en de verre toekomst voorzien. 

  

Juist omdat Hij in het bezit is van deze twee factoren, 

Heeft Hij een beeld van zichzelf gemaakt dat kan horen. 

Deze Twee-éénheid is de eerste van de ganse schepping, 

Dat zichtbare beeld is Jezus; Hij is absoluut geen ding. 

  

God wordt boos door een met mensenhanden gemaakt beeld, 

Iets wat niet kan lopen, praten, zien en horen is een afgodsbeeld. 

God, de onzichtbare Heilige Geest wordt ook Vader genoemd, 

In Daniël 7 wordt ook dit levende beeld van de Vader geroemd. 

  

God kan alles, ook het maken van dat bijzondere Vaderbeeld, 

U kunt daar lezen dat de Mensenzoon tot de Vader is gekomen. 

Het is ook daar een werkelijke Twee-éénheid, het juiste zinnebeeld. 

Het is aan u; u heeft de vrije wil om van de triniteit los te komen. 
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De bijbel legt twee entiteiten uit, geen drie. 

Kolossenzen 1:15  

'Hij - Jezus - is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.' 

Johannes 1:10  

'Hij - Jezus - was in de wereld en de wereld is door Hem - God - ontstaan en de wereld heeft Hem - Jezus - niet 

gekend.' 

Daniël 7:9,13 'Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, en de Oude van dagen Zich neerzette. Zijn gewaad 

was wit als de sneeuw en het haar van Zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen en de 

wielen ervan waren laaiend vuur. Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de 

hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht 

naderbij komen. ' Boek van Henoch 12-2: 46.1 en 46.2 46.1 En daar zag ik Hem die de “Oude van dagen” is, en 

zijn hoofd was zo wit als wol. En met hem was er een ander wiens gezicht het uiterlijk had van een man en zijn 

gezicht was vol van genade als één van de heilige engelen. 

 

Uitgebreide tekstuele uitleg: lees meer op de pagina triniteit.  

De teksten die ten grondslag liggen aan dit gedicht zijn: Kolossenzen 1:15 Johannes 1:10 Daniël 7:9,13  

Boek van Henoch 12-2: 46.1 en 46.2 De teksten uit het Boek van Henoch zijn ontleend aan de vertaling van 

Wim Jongman, gratis te downloaden op: 

https://www.hetplanvangod.nl/contact/downloads#jongman 

 

http://www.hetplanvangod.nl/
mailto:contact@hetplanvangod.nl
https://www.hetplanvangod.nl/gods-liefde/triniteit
https://www.hetplanvangod.nl/contact/downloads#jongman

