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Begint de eindtijd met de wederkomst van Jezus volgens de Bijbel?

Begint de eindtijd met de wederkomst van Jezus? Volgens de bijbel is de eindtijd nauw verbonden met Zijn
wederkomst. Oorlogen en geruchten van oorlogen worden vaak genoemd als tekenen van de eindtijd. Maar

wanneer begint de apocalyps volgens de bijbel werkelijk?

De Eindtijd

Het is de tijd die in het oneindige verglijdt.

De eindtijd is een punt ergens in de eeuwigheid.

De eindtijd is bijna het einde van een tijdperk.

Het 1000-jarig rijk is het einde, zo staat er in het boekwerk.

De aarde is een gevangenis en kent drie tijdperken.

Twee tijdperken zijn moeilijk te vinden in de boekwerken.
Voor de nederigen zijn deze tijdperken niet van belang.
Een nederige doet het goede en is dus niet bang.

Je hoort over de eindtijd allerlei verschillende verhalen.
Er wordt over gebeden en verteld in kerkelijke zalen.
Ogen dicht, handen gevouwen, is dat bidden wel juist?
Spreuken 16:30 zegt dat je dan juist de waarheid verguist.

Toch is het zeker, de eindtijd komt er werkelijk aan.

De datum is “onbekend”; is de bijbel dan onbekwaam?
Het is een verrassing, toch zijn er tekenen van de tijd.
De opwarming van de aarde vertelt het wijd en zijd.

De eindtijd begint met de dood van 25% van de mensen.
Daarna staan de doden op, naar de hemel; zo zijn de wensen.
Van het overgebleven deel, sterft een derde deel op aarde.

Ze sterven door natuurgeweld; God vindt deze ook van waarde.

Deze kudde is de tweede kudde zoals Jezus het heeft gezegd.
De eerste kudde, die 25%, nederig en gelovig onderlegd.

De tweede kudde, een derde deel, nederig en vol met goede daden.
Deze kudden hebben in nederigheid gewandeld op de goede paden.

Een samenvatting over de eindtijd is nu werkelijk echt gewenst.
Eén: de wederkomst van Jezus is tot 25% (kudde 1) begrensd.
Twee: de apocalyps, het derde deel, is voor de tweede kudde.
Drie: de rest van de wereld kan het hierna wel schudde.

Door de apocalyps wordt de wereldbevolking gehalveerd.
De overgebleven mensen hebben zich vergaloppeerd.
Ze waren hoogmoedig en deden de verkeerde daden.
Ze gaan naar de poel van vuur vanwege hun gruweldaden.
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Aan het einde van de 1260 dagen verdrukkingstijd.

Enkele dienstknechten overleven deze tijd en zijn verblijd.
Ze stijgen op met de opgestane mededienstknechten.

Nu in een hemels lichaam hoeven ze nooit meer te vechten.

Nog even iets over de poel van zwavel en vuur.
Deze poel is niet van een oneindige levensduur.
De tijdsduur is een periode van vele goddelijke dagen.
Oneindig lijden kan Gods liefde niet verdragen.

God heeft een plan; door Zijn almacht zal dat plan slagen.
Maximaal drie keer incarneren in een mens, niet om te plagen.

Uit vrije wil mogen ze dan in het leven nederig opdagen.

Daarna iedereen in de hemel; niemand zal zich dan nog misdragen.

Het profeteren over de datum wordt nu niet gedaan.
Ondanks 120 jaar profeteren, waren er maar 8 overgegaan.

De godsknechten weten de start van de eindtijd precies.
Bid op de juiste wijze en onderzoek het, zo is mijn advies.

Symboliek en de toekomstige werkelijkheid.

Symboliek: echt waar. Gewogen en te licht bevonden — Daniél 5:27

Maar ... de uitvoering staat ergens anders vermeld — zelfs de percentages.

Het eerste wat opvalt: een tweedeling, in ... hoogmoed & nederigheid.

Een schaap staat voor: NEDERIGHEID

Symbolisch: een vuil en een schoon schaap. Aantal kudden: twee.

De volgende tweedeling is tussen de schapen, want die vuile schapen....
Oké, dus die schone schapen, hmm, 25% ...

Numeri 23:10 en Openbaring 6:7-8

Resultaat van Openbaring 6:7-8 - restant: 75%

Dat vuile schaap: een derde deel van 75 = ???

Zacharia 13:8-9 en Ezechiél 5 en Ezechiél 12 zijn interessante teksten.

2/3 deel = 50% Dit restant = verdrukkingstijd.
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Eerste kudde: 25% van de wereldbevolking
100-25=75
Tweede kudde: een derde deel van 75 = opnieuw 25.

Een tweede kudde? Yep: atheisten, maar wel nederigen.

De rest, de halve wereldbevolking: wie zijn dat?

De overgebleven 50% door Zefanja verwoord.

Zefanja 1: 2-6 lk zal alles volkomen van de aardbodem wegvagen, spreekt de HEERE. Ik zal mens en dier
wegvagen, |k zal de vogels van de hemel wegvagen en de vissen van de zee en de neergelegde struikelblokken
met de boosdoeners erbij, ja, Ik zal de mensen van de aardbodem uitroeien, zo spreekt de HEERE. Ik zal mijn
hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem. Ik zal het overblijfsel van de Baél uitroeien
uit deze plaats, de naam van de afgodspriesters met de priesters (1), en hen die op de daken neerknielen (2)
voor de hemelse legermacht en hen die, terwijl zij neerknielen, zweren aan de HEERE én tegelijkertijd zweren
bij Malkam (3), en hen die zich afkeren van het volgen van de HEERE (4) en de HEERE niet zoeken (5) en niet
naar Hem vragen.

Afgodsdienaren met de priesters: o.a. de katholieken.

Op de daken zich nederbuigen, de huidige predikanten: Zeer openlijk bidden, zie ook Mattheus 6:5-10.
Christenen die luidkeels evangeliseren, dus hun eigen verzinsels prediken — Matthels 7:21-23.

De mensen die niet meer willen geloven.

De mensen die God in hoogmoed afwijzen.
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