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Predikant, priester, pastoor of dominee: schijnheiligheid is hun passie

Achter een masker van vroomheid en onder het zware zwart van de ambtstoga schuilt een duisternis die het
daglicht niet verdraagt. Of ze zich nu theoloog, priester, dominee, predikant of pastoor noemen: onder de
oppervlakte is het één pot nat. In een tijd waarin uiterlijk vertoon de maatstaf lijkt, herinnert dit gedicht ons
aan de vlijmscherpe waarschuwingen van weleer.

Een confrontatie met de ‘witgepleisterde graven’ van nu, waar hoogmoed regeert en nederigheid is verdrongen
naar de schaduwen. Durf jij voorbij het uiterlijk festijn te kijken?

Uwe schijnheiligheid

Velen zeggen tegen een predikant: uwe heiligheid,
Maar zeg het zoals het is: dat is “uwe schijnheiligheid”.
Uwe schijnheiligheid —> een pastoor, ook in gewaad,
Een rol die gespeeld wordt, een systeem dat doorgaat.

De grootste religie, met een zeer breed en luid gehoor,
Maar wie spreekt nog waarheid, en wie praat erdoor?
Theologen studeren, ze spreken in mooie woorden,
Maar predikant of dominee —> geestelijk verstoorden.

Op straat en in de kerk worden ze gezien en begroet,
Herkenbaar aan de buitenkant, maar ... is dat wel goed ?
Verzinsels vertellen, o, het zijn er zo ontzettend veel.
Dat gaat goed: het resulteert in een echt bijbels oordeel.

Jezus zelf had een samenvattende titel: schriftgeleerden.
Jezus was duidelijk over al hetgeen deze mensen beweerden.
Jezus was duidelijk, Hij was niet laf, Hij zei 100% de waarheid.
Addergebroed, gelijk een graf. Dit zei Hij zonder gekheid.

En nu jij, denk jij wel eens over al dat kwaad van deze mensen?
Gestudeerd, mooie woorden, apepakjes, zijn dat jouw wensen?
Hun verhalen zijn verschillend, dus zijn het domme verzinsels.
Ben ik nu duidelijk of grof? Ik gebruik geen zachte windsels.

Uiterlijke rituelen, hoort het zo te zijn: een uiterlijk festijn?
Praten met God, dat doe je met een zucht, dat is de juiste lijn.
Hij ziet het hart. Hij weet van tevoren al wat jij denkt.
Hoogmoedig gedrag en uiterlijk vertoon is wat God krenkt.

Zomaar nog wat vragen voor nu; het is bijna de eindtijd.

Wat vind jij in een kerk, geleid door mensen? Zijn ze gewijd?
Waarom wordt er in de ene kerk zus gezegd en in de andere zo?
Er staat geschreven: onderzoek alles, maar is dat jouw ho?
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Nederigheid en gelovig, daar heb je geen kerk voor nodig.

Ik weet het zeker, een kerk is in de eindtijd volledig overbodig.
Geloven doe je met je hart. Kerkelijke verzinsels zet je apart.
Nederigheid is wat de Allerhoogste vraagt; dat is de juiste start.

Eén pot nat: de schijnheiligheid op de kansel

De Wolf op de Kansel. - Handelingen 20:29-30

Want ik weet dat er na mijn vertrek grimmige wolven onder jullie zullen komen, die de kudde niet zullen
sparen. Ook zullen er uit jullie midden mannen opstaan, die verkeerde dingen zullen spreken om de
discipelen van de weg af te brengen en hen achter zich aan mee te trekken.

Predikant. Dominee. Priester. Pastoor. Theoloog.

2 Tessalonicenzen 2:3-4 EBV24
[3] Laat niemand jullie op één of andere manier misleiden, want die dag zal niet komen voordat de

opstandigheid komt en de mens van de zonde, de zoon van het verderf, openbaar wordt.
[4] Hij is het die zich verzet en zich verheft tegen ALLES wat ‘GOD’ en ‘verering’ genoemd wordt, zodat hij zelfs
als GOD in de Tempel van GOD zal gaan zitten en aan zichzelf zal laten zien dat hij als ‘GOD’ is.

Zie je dat ene kleine woordje ALLES? Dit betekent dus ook letterlijk ALLES.

Met dat ene woordje ALLES wordt letterlijk iedere kerkgemeenschap benoemd. Niet eentje uitgezonderd.
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