Het dodenrijk — geen graf, geen massagraf, het woord dodenrijk verdwijnt uit de bijbels

Het dodenrijk wordt niet begrepen: dus weg ermee? Het begrip dodenrijk verdwijnt zelfs uit de bijbels. Het
wordt vervangen door graf, massagraf, onderwereld of hiernamaals, maar de juiste uitleg blijft achterwege.
leder mens komt in het dodenrijk, zowel de goeden als de slechten. Wat zeggen de geschriften? Inderdaad,
geschriften, in het meervoud.

Het is de bijbel zelf die beweert dat het dodenrijk geen eindbestemming is, net zoals de poel van vuur en
zwavel geen eindbestemming is. Het is Jesaja die zegt dat 0.a. de wereldleiders in een put worden gestopt en
dat er na veel dagen weer naar ze wordt omgekeken. Henoch laat alleen maar zien hoe het dodenrijk in elkaar
steekt.

Het dodenrijk door Henoch verwoord

Een citaat uit hoofdstuk (sectie) 8, vertaler: Wim Jongman. Zie downloads op de website.

22.8 Toen vroeg ik over hem, en over het oordeel over hen allen, en ik zei: “Waarom is de een gescheiden van
de ander.”

22.9 En hij antwoordde mij, en zei tot mij: “Deze drie plaatsen werden zo gemaakt, opdat zij de geesten in de
dood zouden scheiden. En de zielen van de rechtvaardigen zijn op deze manier gescheiden, dit is de bron van
water, en daarboven het licht.

22.10 Ook is er een plek gecreéerd voor zondaren, wanneer zij sterven, en begraven zijn in de aarde, en het
oordeel nog niet over hen is gekomen tijdens hun leven.

22.11 Maar hier worden hun zielen gescheiden voor deze grote kwelling, tot aan de Grote Dag des Oordeels
met bestraffing en kwelling voor hen die voor eeuwig vervloekt zijn, en een wraak op hun zielen. En daar zal Hij
hen voor altijd binden. Waarlijk, Hij is van het begin van de wereld.

22.12 En er is een plaats afgescheiden voor de zielen van hen die klagen, en informatie geven over hun
vernietiging, over wanneer ze werden gedood, in de dagen van de zondaars.

22.13 Daarom is er een plek gemaakt, voor de zielen van mensen die niet rechtvaardig zijn, maar zondaars, die
hun wangedrag vol maakten en met de onrechtvaardigen zullen zij hun lot delen. Maar hun zielen zullen niet
worden gedood op de dag des oordeels, noch zullen zij opstijgen van hier.”

Attentie: vers 22.12 is eigenlijk een vierde plaats, maar deze geldt slechts tijdelijk voor de daar aanwezige
zielen.

De rechtvaardigen in het dodenrijk

22.9...... En de zielen van de rechtvaardigen zijn op deze manier gescheiden, dit is de bron van water, en
daarboven het licht.

De eerste vraag die we kunnen stellen is: wie zijn de rechtvaardigen? Deze vraag is kort te beantwoorden, maar
ook langer om meer duidelijkheid te verschaffen. Veel christenen zouden zeggen: “Dat zijn wij, want wij
geloven in Jezus, want Hij is voor mij gestorven®”.

Hier zijn een paar kanttekeningen te maken. Veel christenen zouden dat inderdaad zeggen, maar ... klinkt dat
niet een “beetje” hoogmoedig? Zou Jezus Zijn leven hebben gegeven voor maar een “paar” mensen? |k heb zo
gelezen dat Hij Zijn leven helemaal niet heeft geofferd om mensen te redden. Ook staat er geschreven dat God
de hoogmoedigen nu niet bepaald een voorrangspositie zal geven.

Hoor ik je nu zeggen: “waar staat dat?” Oké, oké, ik zal het zelfs voor je uitschrijven. Je kunt het zelf nalezen,
gewoon in de bijbel, niet eens in de apocriefe geschriften, dus: Micha 6:7-8 en Jacobus 4:6.
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Al zouden duizenden rammen of tienduizend beken olijfolie worden geofferd, het zou de Here toch niet
kunnen behagen. Zouden wij onze Oudste Zoon moeten offeren? Zouden dan onze zonden worden vergeven?’

Nee, natuurlijk niet! De Here heeft u laten weten wat goed is en wat Hij van u verwacht. Hij wil niet anders dan
dat u eerlijk en rechtvaardig bent en uw best doet liefde te bewijzen en als een nederig mens leeft met uw
God.

Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.

Zal ik het nog duidelijker maken? Er staat ook geschreven dat niet iedereen die zegt: HEERE HEERE, ook zal
binnengaan, zo staat het geschreven in Matthels 7:21, ook dat zal ik je laten zien.

Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil
doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Nog niet overtuigd? Een tekst die eigenlijk is bedoeld voor de eindtijd die heel dichtbij is, Zacharia 13:7.

Zwaard! Ontwaak tegen Mijn Herder, en tegen den Man, Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE der
heirscharen; sla dien Herder, en de schapen zullen verstrooid worden; maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen
wenden.

Oké, dan zeg ik het wel met mijn eigen woorden: “het zijn mensen die geloven én heel erg bescheiden zijn,
mensen die gewoonweg hun kop dicht houden en Hem danken in stilte”. Het zijn vooral de mensen die niet
laten zien aan de rechterhand wat de linkerhand aan lieve dingen doet. In alle bescheidenheid doen ze na wat
Jezus als voorbeeld heeft voorgedaan.

Wat hebben de engelen aan Paulus laten zien over de rechtvaardigen?

Paulus mag in het dodenrijk kijken wat er gebeurt. De bijbelse verwijzing staat in 2 Korinthe 12:1-5. Aan Paulus
worden de drie plaatsen en de wachtruimte getoond. Ook mag hij vanuit de derde hemel zien hoe de engelen
werken op de aarde.

Openbaring van Paulus: een deel van hoofdstuk 15 en 16. O ongelukkige ziel, kijk naar het vlees dat je hebt
verlaten. Het is immers nodig dat je in dat vlees terugkeert op de dag van de opstanding om een passende
vergelding te ontvangen voor je zonden en je goddeloze daden.”

En toen ze haar tevoorschijn gebracht hadden kwam de haar vertrouwde
engel voor haar staan en zei tegen haar: ‘O ongelukkige ziel, ik ben de engel
die bij je was en die dagelijks je boze werken heeft gemeld, die je 's nachts en
overdag had gedaan. En als ik de baas over mijn eigen ogen was geweest zou
ik je geen dag hebben gediend. Maar ik heb niets kunnen doen: Hij is
barmhartig en een rechtvaardig rechter en Hij heeft ons bevolen de ziel te
blijven dienen totdat jullie berouw zouden tonen, maar jij hebt de tijd van
berouw voorbij laten gaan. Daarom zijn we vreemden voor elkaar geworden.
Laten we dus naar de rechtvaardige rechter gaan voordat ik verder weet dat
ik een vreemde voor je ben geworden.

Openbaring van Paulus: een deel van hoofdstuk 20 en 21. Daar was een land, zevenmaal stralender dan zilver.
Ik zei: ‘Heer, wat is deze plaats?’ En hij zei me dat dit het land van belofte was. ‘Heb je niet gehoord wat er is
geschreven: “Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het land als erfdeel ontvangen? Welnu, wanneer de
zielen het lichaam verlaten hebben worden ze voorlopig naar deze plaats gebracht.’ Ik zei tegen de engel: “Zal
het land dan eens openbaar worden? De engel antwoordde mij: “Wanneer Christus, die u verkondigt , zal
komen om te regeren, dan wordt op grond van het besluit van God de eerste aarde afgebroken” en dan zal dit
land van belofte aan het licht komen en het zal zijn als dauw of nevel en dan zal de Heer Jezus Christus, de
eeuwige koning, geopenbaard worden en met al zijn heiligen zal Hij komen om daarin te wonen en duizend jaar
zal Hij over hen regeren en ze zullen eten van de goede dingen die ik je zal laten zien.”
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En ik liet mijn blik over dat land gaan en ik zag een rivier die stroomde van melk en honing en aan de oever van
die rivier waren bomen geplant vol van vruchten. En elke boom droeg twaalfmaal vrucht per jaar, allerlei
verschillende vruchten. En ik zag hoe die plaats eruitzag en heel het werk van God. |k zag daar palmen van
twintig el hoog en andere van tien. Dat land was zevenmaal stralender dan zilver. Er waren bomen vol vruchten
vanaf de wortel tot aan de top, tienduizend vruchten van de palm en nog eens tienduizend vruchten. De
wijngaarden hadden tienduizend struiken. En aan elke wijnstok zaten tienduizendmaal duizend trossen en aan
iedere tros duizend druiven. De bomen droegen elk duizend vruchten.

De niet-rechtvaardigen in het dodenrijk

22.13 Daarom is er een plek gemaakt, voor de zielen van mensen die niet rechtvaardig zijn, maar zondaars,
die hun wangedrag vol maakten en met de onrechtvaardigen zullen zij hun lot delen. Maar hun zielen zullen
niet worden gedood op de dag des oordeels, noch zullen zij opstijgen van hier.”

4 Ezra 15:27 Want nu zijn de ongevallen over de aardbodem gekomen, en gij zult in dezelve blijven. Want God
zal u niet verlossen, omdat gij tegen hem zondigt.

Jesaja 24:21-22 “Op die dag zal de HEERE de legermacht van daarboven daarboven vergelden en de koningen
van de aardbodem op de aardbodem. Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een put en zij zullen in de
gevangenis opgesloten en pas na vele dagen weer opgezocht worden.

De causaliteit tussen de geschriften zal voor velen verbazingwekkend zijn. Dit hoef ik niet verder aan te stippen,
de teksten spreken voor zich. Wel is het zo dat de bijbel verder gaat dan de apocriefen, want Jesaja zegt dat er
na vele dagen naar de niet rechtvaardigen weer zal worden omgekeken. Deze verwijzing wordt door de
bijbelleraren niet begrepen. Op dit punt treedt de fantasie van de dames en heren predikanten in werking.

Paulus wordt begeleid naar een stinkende put.

Gedeelte uit hoofdstuk 41: En hij droeg me van het noorden weg en zette me boven een put en die bleek met
zeven zegels verzegeld te zijn. De engel die bij me was nam het woord en zei tegen de engel van die plaats dat
hij het deksel van de put moest openen om Gods innig geliefde vriend Paulus daarin een blik te gunnen, omdat
hem toestemming was gegeven om alle straffen van de onderwereld te zien. De engel zei tegen me dat ik op
een afstand moest gaan staan om de stank van die plaats te kunnen uithouden. Toen de put open was kwam er
onmiddellijk een of andere vuile, zeer gemene stank omhoog die alle straffen te boven ging. Ik keek in de put
en zag klompen van vuur die aan alle kanten in brand stonden en een nauwe opening. En de ruimte van die
opening van de put was zo nauw dat er slechts één mens door kon. De engel begon te spreken en zei tegen me
dat als iemand in deze put van de afgrond is gegooid en de ingang boven hem was verzegeld, er nooit meer iets
van hem werd vernomen voor het aangezicht van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en de heilige engelen.
En ik zei: “Wie zijn dat, heer, die in deze put worden gegooid. Hij zei tegen mij dat dit ieder is die niet belijdt dat
Christus in het vlees is gekomen” en dat de maagd Maria hem heeft gebaard en ieder die ontkent dat het brood
van de eucharistie en de beker van de zegening het lichaam en bloed van Christus is.”

Uit de rood gemarkeerde stukjes tekst blijkt dat de katholieken dit geschrift bewerkt hebben. Hier is de
katholieke invalshoek duidelijk zichtbaar.
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Nog niet geoordeelde zondaren in het dodenrijk

22.10 Ook is er een plek gecreéerd voor zondaren, wanneer zij sterven, en begraven zijn in de aarde, en het
oordeel nog niet over hen is gekomen tijdens hun leven.

Protestanten geloven niet in het katholieke vagevuur, toch is het de bijbel die hiernaar verwijst, zelfs 2 keer.
Protestanten kiezen liever voor het liefdeloze: hel of hemel, voor altijd. God is dé Liefde, Hij laat niet met Zich
spotten, maar Zijn rechtvaardigheid is onomstreden.

Gelouterd worden door het vuur is de kernuitspraak waardoor het vagevuur aantoonbaar is. En, inderdaad,
waar staat het? 1 Korinthe 3:11-15 en Zacharia 13:7-9, deze teksten zijn het causale verband tussen het
vagevuur en de bijbel, maar tevens met de getoonde apocriefe geschriften.

1 Korintiérs 3:11-15 Want niemand kan een ander fundament leggen dan dat wat gelegd is, dat is Jezus

Christus. En of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi of
strostoppels, ieders werk zal openbaar worden, want de dag zal het
openbaar maken. Want wat de aard van ieders werk is, zal door het vuur
openbaar worden, het vuur zal het verschil tonen. Als het werk dat iemand
daarop gebouwd heeft, blijvend is, zal hij loon ontvangen en als iemands
werk verbrand wordt, zal hij schade lijden, maar zelf zal hij ontkomen als
door het vuur heen.

Zacharia 13:9 Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen en Ik zal hen
louteren, zoals men zilver loutert, en |k zal hen op de proef stellen, zoals
men goud beproeft. Zij zullen mijn Naam aanroepen en lk zal hen verhoren.
Ik zal zeggen: ‘Het is mijn volk!” en zij zullen zeggen: ‘De HEERE is mijn GOD/!

Paulus ziet de “loutering” van de zondaren.

Hoofdstuk 36: En ik zag nog een mens in de rivier van vuur die tot aan zijn knieén in het vuur stond. Hij had zijn
handen uitgestrekt en hij zat vol bloed. Wormen kropen uit zijn mond en zijn neus. Hij zuchtte en huilde en
schreeuwde: ‘Heb medelijden met me, want ik word zwaarder gestraft dan de anderen die deze straf
ondergaan. En ik vroeg: Wie is dat, heer? En hij zei dat die ik daar zag een diaken was die offergaven had
opgegeten, ontucht had gepleegd en geen goed had gedaan voor het aangezicht van God, ‘Daarom ondergaat
hij ononderbroken deze straf.’

Hoofdstuk 37: En ik zag nog meer kuilen op die plaats en daar middenin was een rivier vol met een menigte
mannen en vrouwen. Wormen aten hen op. En ik huilde en zuchtend vroeg ik aan de engel: ‘Heer, wie zijn dat?’
En hij zei dat dit mensen zijn die rente op rente eisen. Ze vertrouwen wel op hun rijkdom, maar ze verwachten
niet dat God hun helper is.” En verder zag ik nog een enge plaats. Er was iets als een muur en daaromheen een
vuur. Daarbinnen zag ik mannen en vrouwen die op hun tong beten en ik vroeg: Wie zijn dat, heer?’ Hij zei
tegen me dat dit de mensen zijn die in de kerk het woord van God minachten door er geen aandacht aan te
geven. “Ze beschouwen de Heer en zijn engelen als niets. Daarom krijgen ze nu ook een passende straf.”

Gedeelte uit hoofdstuk 40: Ik zuchtte en huilde en ik vroeg wie deze mannen en vrouwen waren die werden
gewurgd in het vuur en straf ondergaan. En hij antwoordde me dat dit de vrouwen zijn die de schepping van
God bezoedelen door kinderen uit hun schoot weg te doen en het zijn de mannen die met haar sliepen. Hun
kinderen riepen tot de Heer God en tot de engelen die over de straf gaan met de woorden: “Verdedigt ons
tegen onze ouders, want ze hebben de schepping van God bezoedeld. Ze kenden de naam van God, maar ze
onderhielden zijn geboden niet en ze hebben ons als eten voor de honden gegeven en ons door de varkens
laten vertrappen. Anderen hebben ze in de rivier gegooid.” Die kinderen werden aan de engelen van de
onderwereld overgedragen die over de straffen gaan om hen naar een ruime plaats van barmhartigheid te
brengen.
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De zuivering gaat door, ook na het oordeel

Johannes 14:2 In het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Als het niet zo was, zou Ik het jullie gezegd
hebben, want Ik ga heen om een plaats voor jullie te bereiden.

Gods rechtvaardigheid kent geen grens, Hij wil dat eenieder uiteindelijk in liefde zijn plaats in het Hemelrijk
inneemt. We zien dat er een verschil wordt gemaakt tussen zondaren en niet-rechtvaardigen. De niet-
rechtvaardigen keren terug in het stof der aarde om na vele dagen opnieuw te incarneren in een stoffelijk
mens. De zondaren zijn ook nog lang niet klaar met hun ontwikkeling. Ze worden geplaatst in één van de vele
woningen waar Jezus het over heeft. Tijdens het zijn in deze woningen moet de betreffende ziel bewijzen dat
hij of zij in liefde wil leven. Ze worden onmerkbaar begeleidt in dit eeuwen durende leerproces.

God heeft geduld, want de eeuwigheid duurt lang, is zelfs oneindig. Hij wil dat iedereen tot berouw komt en
daardoor gered wordt om voor altijd in liefde met elkaar te leven —2 Petrus 3:9.

Confrontatie in het dodenrijk tussen vermoorde en moordenaar

22.12 En er is een plaats afgescheiden voor de zielen van hen die klagen, en informatie geven over hun
vernietiging, over wanneer ze werden gedood, in de dagen van de zondaars.

In de huidige bijbels is er volgens mijn onderzoek geen verwijzing te vinden die deze tekst onderbouwd.
Henoch en Paulus zijn het hier gezamenlijk over eens, en ... logica .. het logisch denken verbindt het op een
logische wijze.

De korte tekst over de confrontatie.

Hoofdstuk 18: En onmiddellijk werden de zielen tevoorschijn gebracht en de ziel van de zondaar herkende hen.
En de Heer zei tot de ziel van de zondaar |k geef je opdracht openlijk uit te spreken wat je de zielen die je hier
ziet, hebt aangedaan toen ze in de wereld waren En ze antwoordde: Heer, nog geen jaar geleden heb ik hen
vermoord en haar bloed heb ik vergoten op aarde en ik heb met een ander ontucht gepleegd. En bovendien
heb ik haar op een grove manier nadeel berokkend door haar vermogen op te maken. En de Heer God, de
rechtvaardige rechter, zei: Wist jij het niet, dat degene die geweld heeft ondergaan en het eerst gestorven is
hier worden bewaard totdat de schuldige is gestorven die de ander geweld heeft aangedaan en dat dan beiden
voor de rechter verschijnen en dat daarop ieder dat ontvangt wat in overeenstemming is met wat hij heeft
gedaan? En ik hoorde de stem van iemand die zei ‘Laat die ziel in de handen van Tartrachus worden
overgeleverd. Ze moet naar beneden worden gebracht, naar de onderwereld.

Conclusie ...

Je hebt nu alles gelezen wat er te lezen valt over het dodenrijk. Ik kan deze pagina nog veel verder uitbreiden,
en ... dat doe ik ook, via andere pagina’s op mijn website. De conclusie mag jij zelf trekken, dat hoef ik niet voor
jou te doen. Jij hebt jouw eigen vrije wil en voldoende intelligentie gekregen.

De inhoudsopgave is netjes geordend, dus als je meer wilt onderzoeken:

niemand houdt jou tegen, de enige die dat kan, ben jijzelf.
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