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God bestaat - Zijn denkwerk is het bewijs dat Hij bestaat

Veel mensen twijfelen aan het bestaan van God. De oorzaak van het twijfelen is vaak het menselijk lot. Als er
een liefdevolle God bestaat waarom dan al het leed op aarde? Het menselijk lijden heeft een oorzakelijk
verband. De aarde is niet zomaar ontstaan.

De schepping van de aarde heeft een oorzaak. Deze oorzaak staat in verband met de oorlog in de hemel. De
gevallen engelen mogen terugkeren als ze nederigheid hebben geleerd. Dat is waar deze website over getuigt

GOD BESTAAT

Er zijn veel mensen die zeggen dat God niet bestaat,

We hebben een vrije wil die deze gedachte toelaat.

Alleen al de gedachte is het bewijs dat de mens kan denken.

Dat bewijs is hét bewijs dat een hogere macht dat kan schenken.

De mens kan lang niet alles, maar heeft een bijzondere kracht,
Een dier heeft een instinct, dat is dus een intuitieve macht.

Al het leven, al is het maar even, dat werkt op het instinct,
Het denken is dus een gave, alleen aan de mens gelinkt.

Intuitie is hetzelfde als het instinct, dus dat is zonder denken.

Het universum, alles op de aarde, is georganiseerd op Zijn wenken.
Het probleem van het menselijk denken: ze doen het nooit compleet,
Altijd is er iets te bedenken, altijd is er iemand die het beter weet.

Als de mens iets wil gaan maken, dan moet je eerst nadenken.
Alles gemaakt met een vorm die je eerst moet overdenken.
Een stuurwiel of een band, het zijn allemaal andere functies,
Zo is het toch ook met een tong, een teen of een zere kies?

De pijn van die zere kies is een waarschuwing; er is over nagedacht.

Een verkeerd flikkerend lampje heeft ook die waarschuwende kracht.
lets kan dus pas tot stand komen door het eerst in gedachten te beleven,
lets wat de mens niet kan maken, dat is het menselijk en dierlijk leven

Zelfs het bestaan van een onzichtbare bacterie, zo nietig en zo precies,
De mens kan het bewonderen en vernietigen, net zoals met die zere kies.
We constateren: alles wat wordt gemaakt, dat ene of het andere iets,
Niets komt zomaar tot iets, eerst nadenken, dus ook over het niets.

Alleen op deze wijze kunnen we bewijzen dat alles is ontstaan door een plan,
De schepping, de sterren en de planeten, het is God die werkelijk alles kan!
Hij heeft niet alleen maar allerlei vormen gemaakt, maar zelfs het leven,

Zijn werk, alles wat loopt, kruipt, zwemt, vliegt of zelfs prachtig kan zweven.

Denk toch na, geen enkel mens heeft ooit NIETS tot IETS zien komen,

Hoe God is ontstaan, dat weten we niet; dat is gissen en dromen.

Zijn denkwerk, het bewijs van Zijn bestaan, werkelijk niets is Hem ontgaan,
Alles wat je ziet of voelt, één perfect geheel. Zijn werk, daar kun je van op aan.

Dus het bewijs in een samenvattend vers in dit kleine gedicht.
De hand van de Denkende Meester creéert alles, zelfs het licht.
Nogmaals, geen enkel mens heeft NIETS zien komen tot IETS,
Zonder het denken van de Schepper was er helemaal NIETS.

Als jij je meer wil verdiepen in het Gods plan, dan open je deze pagina. De rangschikking is ingedeeld van het
begin tot het ... nieuwe perfecte begin.
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