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Logica – bijbelse of goddelijke logica? 

Menige bijbellezer verzandt in de onlogische wanorde van de Bijbel. Profetieën en symbolieken worden 

verkeerd uitgelegd of niet begrepen. Foute leerstellingen zijn vast verankerd in het menselijk denken. Dogma’s 

zijn er in overvloed met telkens andere verzinsels. Maar de goddelijke logica is weg, althans zo lijkt het. 

God is een wiskundig genie, dit gecombineerd met het vermogen om de toekomst te overzien. Hij is gaan 

scheppen, maar de vraag is en blijft: wanneer is Zijn schepping volledig naar Zijn zin? Hij is liefde, Zijn schepping 

is pas af als de liefde in Zijn volheid is geborgen. 

 

Goddelijke logica, zoek je met me mee? 

Om die logica te vinden, moeten we terug naar het fundament. Niet naar wat mensen ervan hebben gemaakt, 

maar naar wat er werkelijk staat geschreven. We kijken naar drie ankerpunten in de tijd: 

1. Het Licht en het Woord (Johannes 1:1-5) 

Alles begon bij de bron. Voordat er materie was, was er de Logica (het Woord). God is Licht en in dat Licht is het 

hele Plan al uitgedacht. De wanorde die we nu ervaren, is niet sterker dan dat eerste Licht. 

2. De tijdelijke breuk (Openbaring 12:7-9) 

Waarom lijkt de logica nu weg? Omdat er een strijd gaande is. De hoogmoed (de draak, de Koning van Babel) is 

op de aarde geworpen. Dit verklaart de warboel in de wereld en in de religie. We zitten midden in een proces. 

3. De voltooiing (1 Korintiërs 15:24-28) 

Wanneer is het af? De schepping is pas klaar als alles weer in balans is. Jezus Christus voert het herstel uit, maar 

zodra de laatste vijand is overwonnen, draagt Hij alles over aan de Vader. Dan is God weer “alles in allen”. De 

cirkel is rond, de wiskunde klopt. 

 

Goddelijke logica gebaseerd op de vrije wil en ervaringen 

Om de huidige chaos te begrijpen, moeten we kijken naar de omvang van de misleiding. In Openbaring 12:9 

(vaak verward met 3:9) staat dat de slang de hele wereld misleidt. Maar als we naar de brontekst kijken, gaat 

het om de hele kosmos. Het is geen lokaal probleem; het is een universele verstoring van de goddelijke logica. 

De misleiding is zo totaal dat vrijwel niemand meer ziet hoe de vork werkelijk in de steel zit. 

De macht achter de schermen 

Wie zit hierachter? In de Bijbel wordt deze macht gesymboliseerd door de Koning van Babel. Veel uitleggers 

zoeken naar een historische koning uit het verleden, maar de logica vertelt ons dat dit de benaming (synoniem) 

is voor de tegenstrever, de Satan. Hij is de architect van de verwarring en de dogma’s die ons nu nog steeds 

gevangen houden. 

De rekensom van de 70 jaar 

In Jeremia wordt gesproken over een periode van 70 jaar dat men de Koning van Babel zou dienen. In de kerken 

wordt dit uitgelegd als gewone jaren, maar God is een wiskundig genie. Als we de goddelijke maatstaf 

toepassen, zien we dat dit 70 jubelperioden zijn. Een jubelperiode is 49 jaar (7 x 7 jaar). 

De rekensom is dan simpel: 70 x 49 = 3430 jaar. Dit is de tijdlijn van de misleiding en de gevangenschap onder 

de Koning van Babel. Geen vage schatting, maar een exacte berekening die laat zien wanneer de macht van de 

misleider op zijn einde loopt. 
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De teksten uit de bouwtekening: Openbaring en Jeremia 

Openbaring 12:9 – De omvang van de misleiding. “En de grote draak werd neergeworpen, de oude slang, die 

genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld (kosmos) misleidt; hij werd op de aarde geworpen en 

zijn engelen met hem.” 

Jeremia 25:11-12 (HTB) – De tijd van de slavernij. “Dit hele land zal een verlaten wildernis worden. Israël en 

haar buurlanden zullen zeventig jaar lang onderworpen zijn aan de koning van Babel. Daarna, wanneer de 

zeventig jaar van slavernij voorbij zijn, zal Ik de koning van Babel en zijn volk voor hun zonden straffen.” 

Jeremia 29:10 – De belofte van herstel na de 70 jaar. “Want zo zegt de HEERE: Zodra er voor Babel zeventig jaar 

voorbij zijn, zal Ik naar u omzien en Mijn goede woord over u gestand doen, door u naar deze plaats terug te 

brengen.” 

Is 1 + 1 altijd 2? Of … welke varianten spelen er in mee? 

Gewoon een logische gedachte. Een feest vanwege een gebeurtenis wordt altijd later gevierd dat het 

plaatsvinden van de gebeurtenis. Dus als je een tijdlijn maakt dan is door het oorzakelijke verband 1 + 1 + 1 = 2 

Slotconclusie: De Rekensom is Sluitend 

In dit onderzoek naar logica hebben we gezien dat 1+1 niet altijd direct 2 is. Er is een oorzakelijk verband, een 

vertraging, en een feestelijke vervulling. 

1. De Gebeurtenis: De Zondeval op Goede Vrijdag (3895 v.Chr.). 

2. De Maatstaf: 120 jubelperioden plus 40 jaar woestijnreis. 

3. De Status: Na 5920 jaar is de maat vol. 

Terwijl de “elitegroep” van predikanten vastzit in loonlijsten, rollenpatronen en beroepingscommissies, en 

kunstmatige intelligentie de nederigheid van het “om niet” niet eens kan visualiseren, wijst de bijbelse 

chronologie onverbiddelijk naar het Loofhuttenfeest. De kennis neemt toe, de mist trekt op.  

De conclusie is onvermijdelijk: 

De systemen van mensen — de 70 jaren van de koning van Babel — hebben hun tijd gehad. De tijdlijn van de 

Schepper is sluitend. 

Het feest van de intocht – het Loofhuttenfeest – is aanstaande. 

Er zijn een paar logische vervolgpagina’s op de website www.hetplanvangod.nl: 

▪ De inhoudsopgave 

▪ De pagina bijbel-symboliek-puzzel 

▪ De pagina      vergeten-feesten  

▪ Het Gods plan 

 

Het is jouw keus, jouw vrije wil om alles te onderzoeken.  

Op 13 mei heb ik de uittocht veranderd naar: INTOCHT en de pagina /vergeten-feesten toegevoegd.  

Het Loofhuttenfeest is niet meer op aarde. 
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