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Noachs tijd

Gepubliceerd op 11 februari 2026 om 09:40
Noachs tijd — leven wij in de eindtijd?

Leeft de mens tegenwoordig net als de mens uit Noachs tijd? Dit gedicht maakt een vergelijking. Er zijn wel
duidelijke verschillen.

1. Het aantal mensen op deze planeet.
2. In Noachs tijd werden er maar acht personen gered.
3. De redding is nu 25% van de mensheid, maar wel door te sterven.

4. De tweede kudde, tsja, die tweede kudde ... een derde deel? Hoeveel mensen zijn dat ... wie zijn dat?

Noachs tijd

De mensen denken van alles en ze doen nog meer,
Drank, drugs en seks, en dat alles keer op keer.

Feesten als beesten, trouwen met mannen of vrouwen.
Alles moet kunnen, behalve die ene Grote vertrouwen.

De wereld wordt gekker en ze luisteren niet naar de wekker,
Noach en Methusalem waarschuwden, dat was maar gemekker.
Zo is het ook in onze tijd; het is zelfs zo opgeschreven,

Je liegt, je bent een valse profeet, niet zeuren, ik wil leven.

Dit zijn zomaar even een paar kreten die de mensen slaken,
Het geloof is grotendeels weg; ze willen God kwijtraken.
Daarom is het NU het einde van de tijd, dus de EINDTIJD.
Binnenkort komt Jezus in de wolken, dat is op Zijn tijd.

De vele valse christussen en profeten vertellen het verkeerd,
De OPNAME is door te STERVEN, zo heeft Jezus het geleerd.
Een vierde deel van de bevolking, de zwakke van hart.

Deze nederige gelovigen krijgen een nieuwe hemelse start.

Ondanks dat ze zwak zijn van hart, dus niet standvastig,
Houden ze Zijn naam hoog, dat vinden ze niet lastig.

Ze geloven in Jezus' offer, ondanks de foute leer,

Helaas zijn er ook die afgoden gebruiken, iedere keer.

Als de opname plaatsvindt en je bidt tot een rotbeeld,

Dan gaat de opname aan jou voorbij door dat afgodsbeeld.
En of je nu Maria of Jezus zegt tegen dat houten dove oor,
Je weet het toch, hout, verf of steen, het geeft geen gehoor.

Net als in de tijd van Noach, zo zal het ook nu weer gaan,
Plotseling zal het gebeuren; het is de opname wel te verstaan.
Wel is er nu natuurlijk het een en ander anders dan weleer,

Een vierde deel wordt opgenomen door te sterven, dat is de leer.

www.hetplanvangod.nl communiceren? contact@hetplanvangod.nl



http://www.hetplanvangod.nl/
mailto:contact@hetplanvangod.nl

Gedicht: Noachs tijd  Geschreven door: Rinus Jantz Pagina 2 van 3

De tekenen van de tijd zijn al zeer lang geleden opgesomd,
Oorlog, honger, pest en de natuurrampen, niets is vermomd.

De pest wordt corona genoemd, is ontstaan zonder mensenhand,
Lieve mensen, word wakker van de wekker, ook in dit land.

De juiste teksten worden voor u allen nog een keer opgeschreven,
Geloof Hem, want Hij wil u heel erg graag voor eeuwig laten leven.

Na de opname is er nog een derde deel dat om God zal roepen.

Dat is later, omdat ze uit angst voor natuurgeweld in hun broek poepen.

Op welke bijbelteksten is dit gedicht gebaseerd?

Openbaring 6:7-8 ‘En toen het Lam HET VIERDE ZEGEL geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier
zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat. ZIJN NAAM WAS DE DOOD, en het rijk
van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het VIERDE DEEL VAN DE AARDE om te doden met
het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde.

Zacharia 13:7-8 “Zwaard, ontwaak tegen mijn Herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de HEERE
van de legermachten. Sla die Herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar lk zal mijn hand weer
beschermend over de geringen brengen.” “Het zal gebeuren in heel het land, zo spreekt de HEERE, dat twee
delen daarin zullen worden uitgeroeid en de geest geven, maar het derde deel zal daarin overblijven

Extra opmerking: het 2/3 deel overleeft lichamelijk, maar ze krijgen de verdrukkingstijd voor hun kiezen.

Een rekensommetje.
100% - een vierde deel = 75% - een derde deel = 50% van het eerste oorspronkelijke getal 100

100 — 25 — 25 = 50. Deze 50% gaan naar de tijd van verdrukking, maar dat derde deel is werkelijk bijbels, maar
het past in geen enkele denominatie.

a

B
~
E
B
1 3
N

www.hetplanvangod.nl communiceren? contact@hetplanvangod.nl



http://www.hetplanvangod.nl/
mailto:contact@hetplanvangod.nl

Gedicht: Noachs tijd  Geschreven door: Rinus Jantz Pagina 3 van 3

2A = Mattheiis 7:22-23

Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen:

Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam
vele krachten gedaan?

En dan zal Ik hun openlijk zeggen:

Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der ongerechtigheid.

Als de eindtijd begint
Wereld 100%

2A

1 =nederig 2 =hooghartig A =gelovig B = ongelovig
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