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Verdrukkingstijd

Gepubliceerd op 31 maart 2026 om 12:34

De verdrukkingstijd — de eindtijd op z'n eindje

De verdrukkingstijd is de laatste periode van de tweede generatie. De poel van vuur en zwavel is niet het einde.
De hel heeft een zuiveringsfunctie. De eindtijd wordt ingezet omdat er geen nederigheid meer ontstaat. De
hoogmoedigheid neemt de overhand. Dit is wat de bijbel leert.

Verdrukkingstijd

De Verdrukkingstijd is een veel besproken periode.
Voor de nederigen is dit geenszins van node.

Alle nederigen zijn reeds voor deze tijd weg.

Twee kudden, gelovig en ongelovig, zoals ik het zeg.

De wereldbevolking is nu werkelijk gehalveerd.
De hooghartigen hebben niet het juiste geleerd.
Ze hebben het leven behouden en toch verloren.
Dit omdat ze Satan trouw hebben gezworen.

Deze periode begint door te rouwen, zegt Zacharia.

Da’s logisch, de halve wereldbevolking, geheel verdwenen.
De herinnering, misschien nog te vinden op een dia.

Nog bijna 1260 dagen; ze lopen werkelijk op hun tenen.

Medelijden is niet nodig, het is echt hun eigen schuld.
God is liefde, maar er komt een einde aan Zijn geduld.
Kort na het rouwen komen er allerlei vreemde insecten.
Ze steken en bijten, dat doet zeer, gif dat ze opwekten.

Ook dat staat beschreven; vijf maanden duurt deze tijd.

O, word toch nederig, het is nu nog ff genadetijd.

Na die vijf maanden verergert de situatie: honger en nijd.

Alle predikanten leven nog; ze moeten hun “boodschap” kwijt.

De honger wordt zo gemeen, zo erg, zo ongelooflijk intens.
Kinderen worden zelfs opgegeten, als vlees, niet als mens.
De akkervelden zijn helemaal leeg door de grote droogte.
Henoch en Elia, hun opdracht komt uit de hoogte.

Zefanja 1:2-6. Hij zegt het exact wie de verlorenen zijn.
Geen nederigheid, ze hebben geleefd als een zwijn.
Toch, ja toch, Gods genade is zo immens groot.
Geestelijk dood is tijdelijk; Hij redt iedereen uit de dood.

Er komt een Nieuwe Aarde, dus werkelijk na vele dagen.

De verloren zielen kruipen uit hun graf, nog een poging wagen.
Zullen ze in de periode van de Nieuwe Aarde het leren?

Ik weet het zeker, er is zelfs een derde keer om: om te keren.
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Zacharia 12:12-14 HTB
Heel Israél — de hele wereldbevolking van dat moment — zal in diepe rouw gedompeld zijn. Het hele volk zal
gebukt gaan onder verdriet.
Koning, profeet, priester en de gewone man zullen hetzelfde lijden delen. Elk gezin zal zijn verdriet alleen
verwerken, mannen en vrouwen apart.’
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Henoch en Elia#
hun opdrachtuitidé ho

Johannes 10:16 de andere kudde
Jacobus 4:6 & 1 Petrus 5:5 Tweedeling: nederigheid en hooghartigheid
Lukas 17:33-36 Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen.
Openbaring 11 De twee profeten Henoch en Elia
Openbaring 9:3-6 De pijnlijke insecten = mensen zoeken zelfs de dood.
De predikanten moeten hun “boodschap” kwijt
1. 1Johannes 2:18, 22; 4:3: Noemt de antichrist als leugenaar en bedrieger.
2. 2Johannes 1:7: Benadrukt de antichrist als dwaalleraar.
3. Openbaring 13: Beschrijft de opkomst van het beest (de antichrist) en zijn invloed.
Ezechiél 5:9 Eet smakelijk = Deuteronomium 28: 56-57 Opeten nageboorte.

Zefanja 1:2-6 De naam van de afgodspriesters met de priesters (1), en hen die op de daken neerknielen (2) voor
de hemelse legermacht en hen die, terwijl zij neerknielen, zweren aan de HEERE én tegelijkertijd zweren bij
Malkam (3), en hen die zich afkeren van het volgen van de HEERE (4) en de HEERE niet zoeken (5) en niet naar
Hem vragen.

Afgodsdienaren met de priesters: o.a. de katholieken.

Op de daken zich nederbuigen, de predikanten, ongeacht religie. Zeer openlijk bidden: Matt. 6:5-10.
Christenen en Moslims die luidkeels evangeliseren, dus hun eigen verzinsels prediken — Matt. 7:21-23.
De mensen die niet meer willen geloven.

De mensen die God in hoogmoed afwijzen.
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De laatste strofe: Jesaja 24:21-22 en Job 33:28-30
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