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Verzinsels  
Gepubliceerd op 26 maart 2026 om 12:24 

 

Verzinsels: bijna bewonderingswaardig. Predikanten – Bah.  
2 Timotheüs 4:3-4 is een belangrijke aanwijzing in de bijbel. Maar er staan nog veel meer aanwijzingen over de 

wrede wolven die in de eindtijd hun werk, betaald en al, zullen verrichten. De bijbel spreekt over de valse 

profeten of de valse christussen, maar het zijn gewoon: de predikanten.  

 

De Verzinsels 
De bijbel, een boek met veel waarschuwingen, toch? 

Een zekerheid: de bijbel kent geen leugen en bedrog. 

Vreemd, al die verschillende verhalen door de denominatie. 

Nog een zekerheid: liegen voorkomt iedere vorm van gratie. 

 

De bijbel is in elkaar gezet door christelijke geestelijken. 

Canons in volgorde; wat probeert men te verwezenlijken? 

Al de teksten zijn door elkaar gegooid, op hun manier. 

Johannes zei: “Niet doen”, maar het interesseerde ze geen zier. 

 

Zo is Genesis verschenen als het allereerste bijbelboek. 

Logica is nu amper te vinden, de logica is echt zoek. 

Het voordeel voor een leugenaar: je kunt alles verzinnen. 

Praten voor een loon, want pas dan is de buit binnen. 

 

Het eerste verzinsel is al geschreven in Genesis, 

Het staat zelfs in de eerste tekst, dus in de basis. 

Mozes schreef: “God schiep de hemel en de aarde.” 

Aan jou de vraag: die woorden, wat is hun waarde? 

 

Mozes was er niet bij toen de aarde werd gerealiseerd. 

De predikanten denken wat te weten, ze hebben “geleerd”. 

Nog een waarschuwing in dat mooie boek om te leren: 

Wijsheid is dom, die “wijzen” proberen je allemaal te bekeren. 

 

Nog even terug naar Mozes, hij wees gewoon naar de lucht. 

“Dat is de hemel”, zo eenvoudig, zelfs zonder een diepe zucht. 

En de aarde? Gewoon het stukje grond waar hij op liep. 

Als je gaat verzinnen, dan was het de Satan die je riep. 

 

Nog een ander stukje, ik heb het zelfs al aangekaart in dit gedicht: 

Bekeren is wat de predikanten jou leren, dat doen ze heel gericht. 

Jij, als lid van hun gemeente, brengt geld en centen binnen. 

Dan kunnen ze nog meer bidden met hele lange zinnen. 

 

Zo rol je van het ene verzinsel naar het volgende vrome praatje. 

God zegt: “Ik hoor je al vóór je spreekt” – een heel ander vaatje. 

Gods bekeren is anders: keer terug naar de Eerste Liefde. 

Het is de hoogmoed die de Allerhoogste zo griefde. 
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Johannes zei: NIET DOEN! 

 

Openbaring 22:18-19 
Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen 

toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. 

En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des 

levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                                                                              Genesis 1:1 


