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De zoektocht naar de waarheid over de functionaliteit van de hel. 

Iedere denominatie heeft een andere visie over de hel. Aangezien er maar één God bestaat – dat is mijn 
persoonlijke overtuiging – is er ook maar één waarheid. Een waarheid die van God afkomstig is. Dit betekent 
dat iedere denominatie verzinsels creëert, ook jouw denominatie, over van alles en nog wat, dus ook over de 
hel. 

Sinds maart 2021 heb ik afstand genomen van iedere denominatie. Al mijn hele leven, ik ben nu (juni 2025) 69 
jaar, denk en voel ik anders dan eender welke religie. Ik lees tussen de regels door van de geschriften en durf 
mijn eigen conclusies te trekken, conclusies die afwijkend zijn van iedere religie. 

Om de doelstelling van de hel te kunnen doorgronden, is het noodzakelijk om heel erg ver terug te gaan in het 
verleden. Om dit te kunnen doen, moet je bereid zijn om de wetenschap en de bijbel(s) te combineren met het 
eigen verstand. Je moet afstand nemen van de religies en gaan proberen om logisch na te denken. Bij dit 
onderzoek is het noodzakelijk om al de verschillende bijbels met elkaar te vergelijken, want bijbelse 
manipulatie zit vaak verscholen in één of enkele woorden. Zeer veel mensen zijn gebrainwasht door wat de 
predikanten van de betreffende leerstellingen onderrichten. 

Ben jij bereid om met een open gedachte alles te onderzoeken? Ik ben zover gegaan dat ik de religie(s) vaarwel 
heb gezegd. Een religie vaarwel zeggen betekent niet dat je het geloof vaarwel zegt, maar het wil zeggen dat je 
alles onderzoekt en het goede tracht te behouden. In mijn geloofszoektocht heb ik fouten gemaakt; 
desondanks heb ik mijn zoektocht doorgezet. Ik mocht ontdekken dat de liefde van God onbegrensd is, dat Zijn 
plan geen dood en verdoemenis is, maar een plan waardoor iedereen weer uit vrije wil op deze aarde de liefde 
zal beoefenen en daardoor weer welkom zal zijn in het hemelrijk. 

De basis van de hel. 

De basis van alles wat wordt beschreven is Johannes 1:1-5. Predikanten vertellen dat Johannes 1:4 op de aarde 
plaatsvond en synoniem staat voor Genesis 2:7. De mensen genoemd in Johannes 1:4 zijn hemelse mensen, 
oftewel engelen. Zo staat er ook geschreven in Openbaring 12:9 dat de Satan de hele wereld verleidde; dit 
deed hij vóórdat God de Satan en het derde deel van de engelen verstootte naar de aarde, dus de wereld staat 
in deze context synoniem voor de hemel.  

Als God de verstoten engelen voor eeuwig en altijd verbannen zou hebben naar een liefdeloze plaats, dan had 
God daar een speciale planeet voor aangewezen. God doet nooit iets zomaar; er is bij God altijd een 
achterliggende gedachte. De KJV vertaald Revelation 12:9 als volgt: And the great dragon was cast out, that old 
serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his 
angels were cast out with him.                       Into = naar binnen.      INTO THE EARTH = IN DE AARDE. 

Wat vinden we onder de korst van de aarde? 

De korst van de aarde is misschien maar 10 tot 15 kilometer dik. Op sommige plaatsen is de aardkorst veel 
dunner, we denken in deze aan het Yellowstonepark en IJsland. De doorsnede van de aarde is ongeveer 12.740 
kilometer. De binnenkant van de aarde bestaat uit een eeuwig brandend vuur doorspekt met een enorme 
grote voorraad aan zwavel. De temperatuur van dit eeuwig brandend vuur is ongeveer 5000 ºC, en 90% van 
alle aardse zwavel is in dit brandende vuur te vinden.  

De aarde is op deze manier gecreëerd, een brandend vuur met een bewoonbare aardkorst. Volgens 
wetenschappers is de aarde al ongeveer 4½ miljard jaar oud, en volgens de wetenschappers is het oudste leven 
ongeveer 3,8 miljard jaren oud, dan hebben we het over de oudste bacteriecultuur. Het oudste leven, een 
zeespons, wordt gedateerd op een leeftijd van ongeveer 890 miljoen jaar.  

Een vraag is of de berekeningsmethoden van de wetenschappers correct is, want om iets te kunnen berekenen 
moet men een begin en een eind hebben. Koolstofmetingen zijn gissingen en niet op harde feiten gebaseerd. 
Die eerdergenoemde 4½ miljard jaar kunnen net zo gemakkelijk ingeperkt worden tot een miljard jaar. Wat, 
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mijns inziens, overeind blijft, is dat de aarde al zeer oud is, ik geloof in een gestuurde evolutie. Waar ik niet in 
geloof is een scheppingsperiode van 6 x 24 uur plus een rustdag. Een goddelijke dag is niet gebaseerd op de 24-
uurs rotatie van de aarde. 

De conclusie die getrokken kan worden is dat de gevallen engelen, dus de in de hemel ontstane mensen, in de 
aarde zijn begraven en dus door God in de hel zijn geworpen die zich letterlijk in de aarde bevindt. Logisch 
nadenken en het tussen de regels doorlezen, levert de volgende conclusie op. God heeft de dieren en de mens 
gecreëerd uit de aardse materie, alwaar de gevallen engelen die bestaan uit ziel en geest, alreeds in 
vertoefden. Aangezien incarnatie vleeswording betekent, zijn de gevallen engelen geïncarneerd in mensen van 
vlees en bloed. 

Zo lang de aarde bestaan zal, bestaat het eeuwig brandend vuur in de aarde.  

Jezus sprak vaak over het Gehenna. In oude bijbels komt men dit ongeveer 12 keer tegen in het Nieuwe 
Testament. Tegenwoordig wordt dit om dogmatische redenen vertaald met hel, eeuwig vuur of zoiets 
dergelijks. Onze huidige natuurkundige kennis is veel verder ontwikkeld dan de toenmalige kennis. Het 
Gehenna was een plek waar al veel eeuwen een vuur brandde. Een plaats waar altijd wormen (maden) 
zichtbaar waren door de vele lijken, zowel dierlijk als menselijk, die daar lagen te rotten. Het Gehenna sprak tot 
de verbeelding van de mensen. Wie eenmaal een lijk van een maand oud heeft geroken, weet wat voor een 
enorme stank hier vanaf komt. 

Mattheüs 25:41, 46 [41] Dan zal Hij tegen hen die aan zijn linkerhand zijn zeggen: ‘Ga weg van Mij, jullie 
vervloekten, naar het eeuwige vuur (Gehenna) dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. [46] Dezen zullen 
weggaan naar de eeuwige pijniging, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige Leven. 

Markus 9:47-49 [47] Als je oog je doet struikelen, ruk het uit. Het is beter voor je dat je met één oog het 
Koninkrijk van GOD binnengaat, dan dat je met twee ogen in de hel vol vuur (het Gehenna) valt, [48] waar hun 
worm niet sterft en hun vuur niet wordt uitgeblust. [49] Want alles moet met vuur gelouterd worden en ieder 
offer moet met zout gereinigd worden.  

Mattheüs 18:9 Als je oog je doet struikelen, ruk het uit en werp het van je weg. Het is beter voor je om met één 
oog het Leven in te gaan, dan dat je met twee ogen in de hel vol vuur (Gehenna) valt. 

Onze tong is net zo’n vlam: een wereld van onrecht, die onze lichaamsdelen in brand steekt. Want hij besmet 
het hele lichaam, hij steekt het rad van het leven in brand, met vuur uit de Gehenna. (Jakobus 3,6) 

Jakobus 3:6 Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze 
lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam, en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam, en ze wordt zelf 
door de hel in vlam gezet. 

Jezus sprak vaak in gelijkenissen en met sprekende voorbeelden. Zelfs nu zijn er maar weinig mensen die weten 
c.q. begrijpen hoe de binnenzijde van onze planeet in elkaar steekt. Toen God de gevallen engelen in de aarde 
wierp, wierp Hij ze letterlijk in de hel, de poel van vuur en zwavel, alwaar de geestelijke dood is. We spreken 
hier over de eerste dood. De lichamelijke dood is niet dood, maar een overgang van het lichamelijke naar het 
geestelijke. De geestelijke dood is het zijn in de poel van vuur en zwavel, die ook hel wordt genoemd; dit is 
hetzelfde als dat de geest, de ziel, begraven is in de aarde. 

Het dodenrijk wordt ook niet begrepen; het dodenrijk kent drie plaatsen.  

Het dodenrijk wordt door Henoch in enkele verzen uitgelegd. Het boek van Henoch is vertaald door Wim 
Jongman en hier wordt kort de functie omschreven van de drie plaatsen. Ook is er een vierde plaats, een plaats 
die een tijdelijke wachtruimte is. De wachtruimte is voor de vermoorde zielen; zodra de moordenaar sterft, 
wordt deze geconfronteerd met het slachtoffer om een correct oordeel over de moordenaar te vellen.  
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De drie plaatsen zijn voor:  

1. Plaats 1, voor de rechtvaardigen;  
2. Plaats 2, voor hen die na hun dood nog niet worden geoordeeld; 
3. Plaats 3, voor de zondaars die in de put worden geworpen. 

Voor hen die op plaats drie vertoeven, staat er expliciet geschreven DAT ZE NIET ZULLEN OPSTIJGEN VAN HIER.  

De onrechtvaardigen, wie o wie zijn de onrechtvaardigen? 

Christenen, vooral de protestanten, vertellen dat je in Jezus MOET geloven om gered te worden. Er zijn teksten 
die dit met kracht ontkennen. Mattheüs 7:21-23 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk 
der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot 
Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en 
in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, 
gij werkers der wetteloosheid. 

Uit Mattheüs 7:21-23 blijkt duidelijk dat veel christenen niet tot de geredde personen zullen behoren. Door 
deze constatering komt de volgende vraag logischerwijze op. Wie zijn de rechtvaardigen dan? Jacobus 4:6 
maakt een tweedeling tussen de nederigen en de hoogmoedigen. Er zijn dus veel christenen die hoogmoedig 
zijn en niet tot de kudde van Jezus behoren; Jezus spreekt zelfs over een tweede kudde – Johannes 10:16. Hoe 
kunnen we de nederigen splitsen in twee kuddes, is dus de vervolgvraag.  

De volgende tekst laat zien, ondanks dat het een eindtijdtekst is, wie de hoogmoedigen zijn. De zielen van deze 
mensen zullen opnieuw in de aardse materie begraven worden; ze zullen dus terugkeren naar de poel van vuur 
en zwavel, ook de hel genoemd.  

Zefanja 1: 2-6 Ik zal alles volkomen van de aardbodem wegvagen, spreekt de HEERE. Ik zal mens en dier 
wegvagen, Ik zal de vogels van de hemel wegvagen en de vissen van de zee en de neergelegde struikelblokken 
met de boosdoeners erbij, ja, Ik zal de mensen van de aardbodem uitroeien, zo spreekt de HEERE. Ik zal mijn 
hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem. Ik zal het overblijfsel van de Baäl uitroeien 
uit deze plaats, de naam van de afgodspriesters met de priesters (1), en hen die op de daken neerknielen (2) 
voor de hemelse legermacht en hen die, terwijl zij neerknielen, zweren aan de HEERE én tegelijkertijd zweren 
bij Malkam (3), en hen die zich afkeren van het volgen van de HEERE (4) en de HEERE niet zoeken (5) en niet 
naar Hem vragen. 

1. Afgodsdienaren met de priesters: o.a. de katholieken. 
2. Op de daken zich nederbuigen, de huidige predikanten: Zeer openlijk bidden, zie ook Mattheus 6:5-10. 
3. Christenen die z.g. naar Hem luisteren, als Hij maar doet wat ze willen. 
4. De mensen die niet meer willen geloven. 
5. De mensen die God in hoogmoed afwijzen. 

Wat zijn de kenmerken van nederigheid? 

Nederigheid wil niet persé vertellen dat iemand kruiperig is. Iemand die nederig is, zal zich nooit verheffen 
boven een ander en heeft een dienende inslag. Nooit zal deze nederige persoon ten koste van een ander iets 
doen. Om het bijbels uit te drukken: deze nederige persoon zal de linkerhand niet laten weten wat de 
rechterhand zal doen. Een nederig persoon zal zich dus niet op de voorgrond plaatsen. Het zijn dus bescheiden 
mensen. 

Nederigheid heeft niets met geloven te maken. Er zijn dus gelovigen en ongelovigen die nederig zijn, we zien 
hier de twee kuddes terug uit Johannes 10:16. Om tot de rechtvaardigen te behoren gaan geloof en 
bescheidenheid hand in hand. Er zijn veel christenen die zich op de borst kloppen en zeggen: I’m born again. 
Niemand kan van zichzelf zeggen dat ze zijn wedergeboren, dat is hoogmoedigheid.  
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Jezus heeft voorgedaan hoe te leven in bescheidenheid tot en met de dood. Dit voorbeeld creëert de twee 
kuddes.  

Meerdere bijbelteksten over de redding van de nederige ongelovigen.  

De eerste drie teksten gaan over de eindtijd of de dag des oordeels. Het werk, de goede daden, heeft niets te 
maken met geloof, maar wel met de liefdedaden die deze nederige ongelovigen verrichten aan hun naasten. 

1 Korinthiërs 3:13-15 ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur 
verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, 
standhoudt, zal hij loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal 
gered worden, maar als door vuur heen. 

Openbaring 20:13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die 
in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken.  

Tobit 12:9 Want de aalmoes redt van de dood en reinigt van de zonde. Wie liefdadigheid en rechtvaardigheid 
beoefent zal het leven in overvloed opleveren. 

De onderstaande drie teksten spelen zich af in de eindtijd, ten tijde van de eerste vier bazuinen – Openbaring 
8:7-12. Het betreft de nederige ongelovigen die in doodsangst om God roepen. Ze zullen naar het lichaam 
gedood worden, maar ze worden door het vuur heen gered. Zowel Zacharia 13:7-9 als 1 Korinthe 3:11-15 zijn 
verwijzingen naar het (katholieke) vagevuur.  

Joël 2:29-32 Ik zal mijn Geest óók uitstorten op uw slaven, mannen zowel als vrouwen, en Ik zal wonderlijke 
dingen laten gebeuren in de hemel en op de aarde: bloed, vuur en rookwolken. De zon zal veranderen in 
duisternis en de maan in bloed, voordat die grote en ontzagwekkende dag van de Here aanbreekt. Ieder die 
dan de naam van de Here aanroept, zal gered worden, want de berg Sion en Jeruzalem zullen een 
toevluchtsoord zijn, zoals de Here heeft beloofd. Want ieder die Hij, de Here, roept, zal worden gered. 

Handelingen 2:16-21 Wat hier gebeurt, is al lang geleden door de profeet Joël voorspeld: “God zal aan het 
einde van de tijd zijn Geest over alle mensen uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woorden spreken. 
Jonge mannen zullen visioenen zien en oude mannen bijzondere dromen hebben. In die dagen zal God zijn 
Geest ook uitstorten over allen die Hem dienen, mannen zowel als vrouwen, en zij zullen zijn woorden spreken. 
Hij zal wonderlijke dingen laten gebeuren in de hemel en op de aarde: bloed, vuur en rookwolken. De zon zal 
veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat die grote en ontzagwekkende dag van de Here 
aanbreekt. Dan zal ieder die de naam van de Here aanroept, gered worden. 

Zacharia 13:8-9 Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land twee derde ervan uitgeroeid zal 
worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven. Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en 
het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam 
aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God. 

Nogmaals, zolang de aarde zal bestaan, bestaat het eeuwige brandende vuur. 

Zoals reeds is aangegeven in het begin van dit schrijven zijn de gevallen engelen geïncarneerd in de lichamelijke 
mens. Er is geen enkele religie die dit dogmatisch ondersteunt. De hel, de eeuwig brandende poel van vuur en 
zwavel, bestaat, daar is de bijbel duidelijk over. Ook is de bijbel duidelijk over het feit dat iedereen gered zal 
worden. Teksten zoals 2 Petrus 3:9, 1 Timotheüs 4:10 en o.a. 1 Korinthe 15:22-28 vertellen heel duidelijk dat 
God wil dat iedereen gered wordt. 

Christenen laten duidelijk weten dat de wil van God van nul en generlei waarde is. In 2 Petrus 3:9 staat heel 
duidelijk dat God wil dat iedereen berouw zal krijgen en daardoor gered zal worden. Christenen beweren het 
tegenoverstelde, want als je niet gelooft in Jezus, dan ben je voor altijd verloren. Ik ben ervan overtuigd dat de 
wil van God te allen tijde uitgevoerd zal worden.  
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Dit lijkt op het pad van de universalisten, maar de universalisten vertellen dat de mens géén vrije wil heeft en 
dat God verantwoordelijk is voor alle ellende op de wereld, zelfs in de kosmos. De universalisten vertellen dus: 
wat je ook doet, je doet het in opdracht van God, en daarom komt iedereen in de hemel. Judas 1:4 laat weten 
dat mensen die zo denken, veroordeeld zullen worden. Dat betekent dat ze, opnieuw, in het eeuwig brandend 
vuur geworpen zullen worden. 

Is de plaats in het eeuwig brandende vuur zonder einde? 

Het antwoord op deze vraag is een antwoord uit de bijbel. Er zijn twee teksten die vertellen over meerdere 
perioden in een gevangenis of kerker, of over tot het licht komen vanuit het graf, dus tot het natuurlijke 
levenslicht.  

Job 33:28-30 [28] God heeft mijn ziel verlost uit het graf, mijn leven kijkt rond in het licht.’ [29] Zie, dit alles 
doet God, twee of drie keer met een man, [30] om zijn ziel te doen terugkeren uit het graf, om hem te 
verlichten met het licht van het leven. 

In deze tekst wordt gesproken over drie verschillende perioden, drie enorm lange tijdperken. Zoals al eerder 
gezegd, de gevallen engelen zijn door God in het eeuwig brandende vuur geworpen, dus begraven in de aarde. 
God vormde dier en mens vanuit deze aarde, dus verloste God de ziel uit het graf, het eeuwig brandende vuur.  

Als de mensen zo hebben geleefd dat ze niet opstijgen van hier, dus dat de ziel opnieuw weer terugkeert naar 
het eeuwig brandende vuur, dus opnieuw begraven wordt in de aardse materie, dan mag deze ziel nog een 
keer uit het graf, het eeuwig brandende vuur, tot het levenslicht komen om deze keer wel uit vrije wil, God 
respecteert de vrije wil altijd, een liefdevolle weg te gaan. 

Jesaja 24:21-22 HSV [21] Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de legermacht van de hoogte in de hoogte 
en de koningen van de aardbodem op de aardbodem zal straffen. [22] Zij zullen verzameld worden als 
gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen zal er weer naar 
hen omgezien worden. 

Deze tekst wordt in de verschillende vertalingen net even anders geplaatst; de HTB heeft het over de gevallen 
engelen. De gevallen engelen incarneren in zeer veel verschillende personen, maar zijn te splitsen in twee 
groepen, de hooghartigen en de nederigen. Iedere predikant heeft een ander verhaaltje; hierdoor worden ze 
gekwalificeerd als de valse profeten. Mensen met macht, veel rijken der aarde, en de koningen 
(regeringsleiders) vallen onder de groep hoogmoedigen, en hun ziel zal weer worden begraven in de eeuwig 
brandende poel van vuur en zwavel, dus in de aardse materie om in een volgend tijdperk opnieuw tot het 
levenslicht te kunnen reïncarneren om in een volgend aards leven de naaste in nederigheid lief te hebben. Dus 
worden ze weer opgesloten in een kerker, en na zeer veel dagen, dus vele eeuwen, wordt er weer naar ze 
omgekeken. 

De eindconclusie: De gevallen engel, jij en ik, kan, indien noodzakelijk, meerdere keren incarneren in een 
mens van vlees en bloed om in deze hoedanigheid te bewijzen dat je de naaste liefhebt als jezelf en God 
boven alles. 

 

Nawoord. De volgende teksten spreken ook over incarnatie vanuit de hel, het eeuwig brandende vuur. Psalm 
139:15, Psalm 71:20 en Judas 1:12. De Abrahamitische geloven (joden, christenen & moslims) geloven dat een 
ziel pas ontstaat tijdens de conceptie of zelfs pas bij de geboorte. De beide Psalmen getuigen dat de menselijke 
gestalte, reeds in het eeuwig brandende vuur, werd gevormd. Ook Judas spreekt over “tweemaal gestorven en 
ontworteld zijn zij”, de eerste keer als gevallen engel en de tweede keer tijdens de eerste incarnatieperiode. 

Natuurlijk ben ik bereid om met jou te communiceren over dit, voor velen, moeilijke onderwerp. Daarom zijn 
mijn naam en mijn e-mailadres genoteerd. U heeft een vrije wil en het verstand gekregen om het te gebruiken 
en niet om de één of andere predikant kritiekloos na te volgen.  


