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Ontelbare schare 

Gepubliceerd op 2 november 2024 om 14:25 

De ontelbare schare – een bijbels onderwerp: Openbaring 7:9. 

De ontelbare schare zijn de nederige mensen. De ontelbare schare bestaat uit mensen die niet wilden heersen, 

maar dienen was hun motto: liefde geven aan de naasten zonder eigen belang. Een gedeelte van de ontelbare 

schare komt ook uit de tijd van Noach. De ontelbare schare zijn de nederige doden uit alle tijden. 

 

De ontelbare schare  

Deze term wordt in de bijbel maar één keer gebruikt. 

Is het per ongeluk of bewust dat dit vreemde getal opduikt? 

Dit ene woord geeft een getal aan, bijna ongehoord groot. 

Christenen verzinnen weer allerlei onzin, uit geestesnood.  

 

De ontelbare schare zijn allemaal gestorven mensen. 

Gestorven in nederigheid, volledig conform Gods wensen. 

Velen geloofden niet eens in Jezus Zijn offerdood op aarde. 

Nederigheid, naastenliefde, dat is bij God van zeer veel waarde.  

 

Zo vormden twee verschillende kudden zich tot één geheel. 

Jezus begroette de mensen uit Noach’s tijd, genade was hun deel. 

Ook deze mensen mogen tot de ontelbare schare behoren. 

Tenminste, als de boodschap van Jezus hun kon bekoren.  

 

Werkelijk, iedereen die behoort tot de ontelbare schare. 

Iedereen is een nederige geworden en een zeer dankbare. 

Uit welke tijd, vroeg of laat, ze ook gekomen zijn. 

Het nederige voorbeeld van Jezus Christus is zo fijn.  

 

Nog een klein poosje, ergens in de komende eindtijd. 

Nadat 25% van de wereldbevolking is gestorven op Zijn tijd. 

Dan zal de opstanding der doden plaatsvinden voor al deze zielen. 

Deze ontelbare schare zal dan in liefde en nederigheid voor God knielen. 
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