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Bijbel lezen – gedicht over geloof, onderzoek en Gods plan 
Bijbel lezen is wat anders dan de bijbel onderzoeken. De bijbel onderzoeken is ook wat anders dan de bijbel 

bestuderen. Bijbel bestuderen beperkt zich uitsluitend tot de bijbel, maar dan is een terechte vraag: tot welke 

bijbel wordt dat studeren beperkt? Onderzoeken beperkt zich niet tot één bijbel, het gaat zelfs veel verder, 

want goed onderzoek betrekt ook de apocriefen bij dit onderzoek. Echt onderzoek leert juist handelen. Juist dat 

juiste handelen wordt in de christelijke kringen niet gedaan. 

 

Bijbel lezen 
 

Bijbel lezen, na het avondeten een standaard ritueel.  

Waren de kinderen niet stil: een klap, dat was hun deel.  

Respect moest je hebben, want het was Gods woord.  

De klap was niet hard, maar was in mijn ogen wel gestoord. 

 

Bijbel lezen, hmmm, je kunt ook kiezen om het niet te doen.  

Als je dat Niet doet: is dat een gebrek aan jouw fatsoen?  

Dat boek wordt op veel Manieren gebruikt of misbruikt.  

En jij, als dat boek opengaat, is er dan iets dat opduikt? 

 

Bijbel lezen, heel veel mensen doen het om te studeren.  

Ze denken dat je Alleen maar van de bijbel kunt leren.  

De bijbel wordt centraal gezet, het enige woord van God.  

Bijbelstudie, helemaal hun ding, ze maken zelfs alles kapot. 

 

Bijbel lezen, wat moet ik zeggen, doe het met jouw idee.  

Hoe jij bijbel wilt lezen: aan tafel, op bed, of op de plee?  

Je kunt ook uit vrije wil kiezen om het zelfs niet te doen.  

Weet je, God wil liefde, dat is het enige échte fatsoen. 

 

Bijbel lezen: lees je echt alles? Lees je het hele zooitje?  

Of lees je wat je lezen wil, de rest stop je in een kooitje.  

Iets wat jij niet wilt begrijpen, kan je domweg overslaan.  

Dat gebeurt vaak, het is gewoon, dat wordt altijd gedaan. 

 

Bijbel lezen: het levenswater is GRATIS, neem het om niet.  

Tsja, denken dominees, ik ben toch geen zwarte piet.  

Voor gratis moet je bij sinterklaas wezen: ik verdien mijn loon.  

Zie je, dit is dagelijkse kost, het is normaal, die nare toon. 

 

Bijbel lezen: Welke bijbel moet je kiezen, het zijn er zoveel. 

EBV24, NBV21, NBG51 of de HSV? Wat is jouw voordeel? 

De ene bijbel zegt zus, de andere zo, wat een gekrakeel.  

HSV kent geen dodenrijk meer, wat is daarvan het nadeel? 

 

Bijbel lezen, zo weet je toch niet wat de waarheid is? 

Geen bijbel lezen, is het niet lezen in de bijbel een gemis? 

Lezen in de bijbel kan hoogmoedigheid veroorzaken.  

Godsvertrouwen zonder bijbel: kan nederigheid waarmaken. 
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Bijbel lezen door onderzoek is net iets anders, je trekt het breder. 

Apocriefen erbij, causaliteit opzoeken, zo ben jij geen overtreder. 

Je maakt op deze manier de puzzel tot een werkelijk geheel. 

Puzzelen met de geschriften, je ergert je er niet aan: groen en geel. 

 

Bijbel lezen. Geloven kan ook zonder dat boek uit te lezen. 

Veel mensen bidden niet, lezen niet, hebben Hem wel geprezen. 

Ik weet het zeker, bijbel lezen en Gods plan zijn andere dingen. 

De letter doodt, God hoort jou als jij in gedachten wil zingen. 

 

 

Bijbel lezen wordt ondersteund door onderstaande teksten  
 

Johannes 5:39 U onderzoekt de Schriften, want u denkt daarin eeuwig leven te hebben; en die zijn het die van 

Mij getuigen. 

 

Handelingen 17:11 Zij namen het woord met alle bereidwilligheid aan en onderzochten dagelijks de Schriften of 

deze dingen zo waren. 

 

Openbaring 22:17 Wie dorst heeft, kome; en wie wil, neme het water des levens om niet. 

 

1 Samuel 16:7 De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan. 

 

2 Korinthe 3:6 De letter doodt, maar de Geest maakt levend. 
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