Het 1000-jarig rijk — een nieuwe generatie?

Het 1000-jarig rijk kent uiteenlopende uitleggingen. De zevende dag — het 1000-jarig rijk — volgt op de
voorgaande zes dagen en maakt daar een onlosmakelijk deel van uit. Hier ligt het oorzakelijk verband met de
uitspraak van Jezus over ‘deze generatie’ (Matthels 24:34). Waar dogma’s het 1000-jarig rijk voorstellen als
beloning, staat hier de vrije keuze van de sterfelijke mens in de volgende generatie, opnieuw centraal.

Het 1000-jarig rijk: een voortzetting van de dagen.

In de Brief van Barnabas wordt de zevende dag gelijkgesteld aan het 1000-jarig rijk. Deze zevende dag volgt op
de eerste zes dagen en vormt daarvan de voortzetting.

De brief van Barnabas, hoofdstuk 15:4. Let erop kinderen wat wordt bedoeld met:

‘Hij beéindigde het na zes dagen.’ Het betekent dat de Heer aan alle dingen een einde maakt
L ] na zesduizend jaar, want een dag bij Hem komt overeen met duizend jaar. Hijzelf getuigt
hiervan wanneer Hij zegt: ‘Zie, de dag van de Heer zal zijn als duizend jaar. 'Dus kinderen, in
7 zes dagen, dat is zesduizend jaar, zal alles worden afgerond. 5. En Hij rustte op de zevende
Days dag, betekent dat, als Zijn Zoon komt, Hij de wetteloze zal vernietigen en de goddeloze zal
oordelen.

Hij zal de zon, maan en sterren veranderen, daarna zal Hij echt rusten op de zevende dag.

Barnabas zit hier op één lijn met de bijbelse teksten, beter gezegd met de schrijvers van de bijbelse teksten:
Psalm 90:4 en 2 Petrus 3:9. Durf jij nu nog te zeggen dat de apocriefe geschriften onzin zijn?

Het 1000-jarig rijk, de derde, afsluitende generatie van het eerste tijdperk.

Een periode is niet gelijk aan een andere periode, het is qua tijdsduur en qua gebeurtenis anders. De drie
generaties zijn vervolgens in te delen:

1. De zondeval tot de zondvloed - de eerste 1656 jaren
2. Vanaf de zondvloed tot de eindtijd van de tweede generatie - 1656 tot zeer spoedig.
3. De periode van het 1000-jarig rijk.

Over de tweede generatie wordt gezegd dat de tijd verkort zal worden. Daarmee is de totale tijdsduur minder
dan 6000 jaar, zoals uitgewerkt op de pagina bijbelse chronologie.

De eerste tussentijdse conclusie: de doelstelling van deze generaties is gelijk. Alle sterfelijke mensen hebben de
mogelijkheid om met God in nederigheid te wandelen. Maar helaas, velen doen dat niet, niet tijdens de eerste
generatie, niet tijdens onze huidige generatie en dat zal ook niet gebeuren tijdens de derde generatie, het 1000-
jarig rijk.

De getuigen uit de tweede generatie zullen opnieuw getuigen in het 1000-jarig rijk

Wat en vooral wie zijn deze getuigen? Veel christenen beweren in dit kader dat zij getuigen van Jezus. Zij
getuigen echter van wat hun dogma leert. Jezus noemde deze personen, zo staat het geschreven: werkers der
ongerechtigheid (Matthels 7:21-23).
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Wie zijn de getuigen volgens de bijbel?

De bijbel zelf is hier duidelijk. Een tekst die niet anders is uit te leggen, staat in Openbaring 6: Zij riepen met
luide stem en zeiden: “Hoelang, o heilige en waarachtige HEERE, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan de
bewoners van de aarde?” En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven en hun werd gezegd, dat zij
nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders, die net als

zij gedood zouden worden, voltallig zouden zijn.

Deze tekst gaat over de vermoorde dienstknechten, ook profeten genoemd. We kunnen ons ook afvragen:
wanneer speelt deze tekst? Deze tekst staat tussen het vierde en het zesde zegel. Deze tekst verbindt de
opstanding uit de dood van de rechtvaardigen — het vijde zegel. De opstanding van de vermoorde profeten
wordt verlegd naar de laatste dag, de vernietiging van de laatste levende mensen.

De laatst levende mensen worden gedood, terwijl de opgestane dienaren worden opgenomen in de lucht,

samen met de laatste paar overlevende dienstknechten die met hen worden opgenomen in de lucht, en
terstond een hemels lichaam zullen krijgen.

Het vierde zegel verhaalt over de dood van de rechtvaardigen, een vierde deel van de wereldbevolking. Het
begin van de eindtijd. Deze tekst laat ook zien dat er profeten, dus dienstknechten, in de eindtijd leven.
Dienstknechten die dus grotendeels ook vermoord zullen worden, omdat ze ook in die periode van Jezus
getuigen.

Dit zijn degenen die opnieuw, samen met Jezus, getuigen van Zijn manier van leven. De manier waarop Hij Zijn
leven heeft geleefd: in nederigheid ten opzichte van God en in liefde voor de naaste. Dat is hét voorbeeld, ook
in het 1000-jarig rijk, dat oproept om deze levenswijze na te volgen.

Het 1000-jarig rijk begint met een kleine groep mensen van vlees en bloed

De wederkomst van Jezus vindt plaats op aarde en is de eerste daadwerkelijke terugkeer sinds Zijn hemelvaart.
Niet in de lucht en niet in de wolken, maar zichtbaar en concreet op aarde. Daarmee wordt deze wederkomst
niet voorafgaand aan het 1000-jarig rijk geplaatst, maar aan het begin ervan. Hij komt niet alleen, maar samen
met Zijn dienaren. Van de 144.000 wordt gezegd dat zij het Lam volgen waar Hij ook heengaat (Openbaring
14:4). Deze tekst beschrijft hun verbondenheid met Hem, zonder hun plaats of rol verder in te vullen.

Aan het einde van de tweede generatie blijft geen wereldbevolking over, maar een kleine groep mensen. Deze
groep wordt niet opgenomen, maar apart gezet. Openbaring 12 beschrijft hen als de vrouw die in de woestijn
wordt bewaard.

Deze situatie is vergelijkbaar met die van Noach en zijn gezin. Ook toen werd niet de wereldbevolking
behouden, maar een klein, afgebakend gezelschap. Dit laat de consequentheid van Gods handelen zien: oordeel
over de wereld, behoud van enkelen om de wereldbevolking opnieuw te laten ontstaan. Precies zoals dat na de
zondeval en de zondvloed het geval was.

Het 1000-jarig rijk: beloning of verlossing — wat is werkelijk beter?

Als je de bijbelse voorspellingen over het 1000-jarig rijk (of voor de Nieuwe Aarde) uit Jesaja leest, dan lijkt deze
periode geweldig. Echter, het is voor de mensen met een hemels lichaam gewoon werken, dus doen wat ze
‘gewoon’ zijn om te doen: getuigen over het leven in nederigheid van Jezus ter ere van Zijn Vader. Ze blijven
Hem als voorbeeld stellen. Het is dus geen beloning. Deze mannen — over vrouwen wordt niet gesproken —
hebben in een voorgaand sterfelijk leven bewezen dat ze God trouw zijn door dik en dun.
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Op andere pagina’s wordt duidelijk uitgelegd hoe het ontstaan van de sterfelijke mens is begonnen. Met een
paar woorden: ze volgden Satan in zijn hoogmoed, dit staat 0.a. beschreven op de pagina ‘incarnatie’.

Wanneer de voorspellingen over het 1000-jarig rijk (of over de nieuwe aarde) in Jesaja worden gelezen, lijkt
deze periode groots en aantrekkelijk. Toch is dit voor mensen met een hemels lichaam geen beloning. Zij doen
wat zij altijd doen: getuigen van het leven in nederigheid van Jezus, tot eer van Zijn Vader. Zij blijven Hem als
voorbeeld stellen.

Het 1000-jarig rijk is daarom geen beloning. Deze mensen hebben in een eerder, sterfelijk leven laten zien dat
zij God trouw zijn, door dik en dun.

Op andere pagina’s wordt uitgelegd hoe het ontstaan van de sterfelijke mens is begonnen. Kort samengevat: zij
volgden Satan in zijn hoogmoed. Deze gedachte wordt onder andere uitgewerkt op de pagina incarnatie.

God is eerlijk en rechtvaardig; iedereen heeft een gelijke kans

Gewoon een open en eerlijke vraag. Is het rechtvaardig als iemand uit de tweede generatie de mogelijkheid
krijgt om altijd bij Jezus te zijn en iemand uit de eerste of de derde generatie niet? Over deze vraag mag jezelf
nadenken, mijn antwoord ligt eigenlijk al in de vraag verborgen.

Een soortgelijke vraag kunnen we stellen over de al eerder genoemde 144.000 eerstelingen: wie zijn dat? Dat
zijn de nederigste van de nederigen, de randfiguren van de maatschappij. Deze mensen deden niet aan
zelfverheerlijking, ze geloofden amper. Als je meer wilt weten over hen, lees dan het blogbericht 144.000

De kernvraag van het sterfelijke menszijn ligt verborgen in Openbaring 2:5a. Bedenk waar je vandaan gekomen
bent en bekeer je en doe weer de eerste werken. Deze tekst staat in direct verband met Jakobus 4:6, de
opmerking over de nederigen en de hoogmoedigen. Dit staat weer in direct verband met de val van de engelen
in de hemel die door hun hoogmoed naar binnen de aarde zijn geworpen.

Dit verband — hoogmoed versus nederigheid —wordt doorgetrokken in het 1000-jarig rijk, en ook in de
toekomende tijdperken.

De vrije wil in het 1000-jarig rijk is de veroorzaker van de vervolgplaats.

Het plan van God voorziet de toekomst al vanaf het moment dat Satan
in hoogmoed verviel. Deze hoogmoed is bepalend voor de weg die de
mens in het sterfelijk zijn zal afleggen. De wil van God is eenvoudig en
duidelijk: iedere gevallen engel komt terug in het Hemelrijk, de
oorspronkelijke plaats waar iedereen vandaan komt. ledere gevallen
ziel krijgt in een tijdperk één keer de mogelijkheid om als sterfelijk

mens in nederigheid met God te wandelen.

Ondanks dat God oerdegelijk en consequent is, is Zijn werkwijze telkens anders. ledere ziel is anders, dus de
omstandigheden worden dusdanig gevormd dat de ziel de meest optimale kans krijgt om uit vrije wil de juiste
keus te maken. Daarom zijn er drie verschillende generaties in een tijdperk. Of dat in de volgende tijdperken
ook zo is, dat is voor ons onbekend. Ik maak hier geen speculaties over. Wat wel met zekerheid gesteld kan
worden: in het eerste tijdperk wordt het grootste deel van de gevallen engelen — de ontelbare schare — weer
toegevoegd tot de oorspronkelijke hemelbewoners.
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Wat gebeurt er tijdens het 1000-jarig rijk?

1. De waarschuwing: hoogmoed verdwijnt niet automatisch!
2. De consequentie: de nieuwe aarde als volgend verlossingstijdperk.
3. Het principe in het 1000-jarig rijk — de vrije wil blijft onaangetast

De wereldbevolking groeit weer van enkele mensen naar miljarden mensen, allemaal met hun eigen vrije wil.
De taak van de dienaren Gods is om deze vrije wil te beinvloeden, niet met dwang, maar door te spiegelen. Ze
vertellen over Jezus, het voorbeeld van Zijn leven in nederigheid en Zijn verhouding ten opzichte van God. Ze
vertellen over hun eigen wederwaardigheden, en iedereen kiest uit vrije wil wat hem of haar het beste lijkt.
Ook nu komt het neer op: hoogmoed versus nederigheid.

De waarschuwende stem

De waarschuwende stem is belangrijk. Deze waarschuwende stem is en blijft alleen maar waarschuwend, want
de mens mag wel geattendeerd worden op hun houding en de gevolgen die daar uit voortvloeien. Maar de vrije
wil is en blijft vrij, het is de persoonlijke keus van een ieder.

Is het 1000-jarig rijk een 1000-jarig vredesrijk zoals velen willen geloven? Ondanks dat het oorlogsgeweld pas
losbarst als de Satan aan het einde van het 1000-jarig rijk wordt vrijgelaten, is het antwoord: Nee. De
hoogmoedigheid die tijdens het 1000-jarig rijk ook aanwezig is, zal ervoor zorgen dat er onderling wel degelijk
meningsverschillen zijn. De liefde, de echte liefde, de liefde die de ander hoger plaatst dan jezelf, is vaak
afwezig. Het egoisme speelt nog altijd een grote rol in deze tijd.

De consequentie van de eigen vrije wil

De consequenties worden in Openbaring 20 duidelijk verwoord. Na het 1000-jarig rijk wordt er door God
geoordeeld. Althans, de dienaren Gods voeren het oordeel uit. Er zijn meerdere teksten (1 Korintiérs 6:2—3 en
Daniél 7:22) die vertellen dat Gods dienaren (ook heiligen genoemd) in opdracht van God de zielen
veroordelen. We bepalen ons nu bij Openbaring 20:4:

En ik zag tronen en zij gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. Deze zielen — die onthoofd waren
om het getuigenis van Jezus en om het woord van God en omdat zij het beest en zijn beeld niet aanbeden
hadden en het merkteken niet op hun voorhoofd of op hun hand ontvangen hadden — leefden en “heersten” als
koningen met Christus, duizend jaar lang.

We kunnen nu een discussie op gang brengen over wie deze heiligen zijn; het zijn dezelfde als degenen die nog
even moesten wachten op hun mededienstknechten uit Openbaring 6:9. Ook in Matthelis wordt gesproken
over heiligen die uit de dood opstonden na de dood van Jezus. Het verschil: vermoord zijn om het getuigenis
dat ze brachten. Er is nog een groep die opstaat uit de dood: de rechtvaardigen. De rechtvaardigen hebben met
God gewandeld in nederigheid, een ontelbare schare. Dit zijn de groepen waarover niet geoordeeld zal worden;
ze zijn al in het Hemelrijk opgenomen.

Een grote groep sterfelijke mensen in het 1000-jarig rijk kiezen ervoor om Satan te volgen, ze hebben niet met
God willen wandelen in nederigheid. Dat is de reden dat Satan in een zeer korte tijd velen kan verleiden, hij
hoeft maar te verschijnen en het is bal, ze verlaten de weg naar Gods heerlijkheid
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Einde van het 1000-jarig rijk, het oordeel en .....

Aan het einde van het 1000-jarig rijk wordt Satan in de poel van vuur en zwavel geworpen. De valse profeten,
Jezus noemde ze ook addergebroed, en de koningen der aarde, niet alleen maar koningen, maar hier worden
ook de regeringsleiders mee bedoeld, wachten de Satan op.

Hierna wordt een ieder die nog in het dodenrijk vertoeft, geoordeeld naar zijn daden, het zei goed, het zei
kwaad. Het dodenrijk: de aanwezigen aldaar zijn er vanaf de zondeval tot en met het einde van het 1000-jarig
rijk. Velen vragen zich af waar de poel van vuur en zwavel zich bevindt, terwijl het zo duidelijk is. Henoch, de
man die het Boek van Henoch schreef, zegt het zo eenvoudig: ze stijgen niet op van hier. En dat is zo logisch,
want de hel, de poel van vuur en zwavel, is onder onze voeten. De kern van de aarde heeft een temperatuur
van zelfs meer dan 50002C, en zwavel? 90% van alle zwavel op de aarde is in dit helse vuur te vinden.

Conclusie: allen die niet opstijgen van hier, blijven in het stof der aarde, ook als de aarde nieuw wordt gemaakt.
En de christenen maar zeggen: de Nieuwe Aarde is voor ons. Jesaja heeft gelijk: na veel dagen wordt er weer
naar ze omgekeken.

Boek van Henoch (ook gratis te downloaden)
Een citaat uit hoofdstuk (sectie) 8, vertaler: Wim Jongman.

22.8 Toen vroeg ik over hem, en over het oordeel over hen allen, en ik zei: “Waarom is de een gescheiden van
de ander”

22.9 En hij antwoordde mij, en zei tot mij: “Deze drie plaatsen werden zo gemaakt, opdat zij de geesten in de
dood zouden scheiden. En de zielen van de rechtvaardigen zijn op deze manier gescheiden, dit is de bron van
water, en daarboven het licht.

22.10 Ook is er een plek gecreéerd voor zondaren, wanneer zij sterven, en begraven zijn in de aarde, en het
oordeel nog niet over hen is gekomen tijdens hun leven.

22.11 Maar hier worden hun zielen gescheiden voor deze grote kwelling, tot aan de Grote Dag des Oordeels
met bestraffing en kwelling voor hen die voor eeuwig vervloekt zijn, en een wraak op hun zielen. En daar zal Hij
hen voor altijd binden. Waarlijk, Hij is van het begin van de wereld.

22.12 En er is een plaats afgescheiden voor de zielen van hen die klagen, en informatie geven over hun
vernietiging, over wanneer ze werden gedood, in de dagen van de zondaars.

22.13 Daarom is er een plek gemaakt, voor de zielen van mensen die niet rechtvaardig zijn, maar zondaars, die
hun wangedrag vol maakten en met de onrechtvaardigen zullen zij hun lot delen. Maar hun zielen zullen niet
worden gedood op de dag des oordeels, noch zullen zij opstijgen van hier.”
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