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Beroepingscommissie 
Gepubliceerd op 7 april 2026 om 16:17 

 

Beroepingscommissie: ze zetten God opzij, men wil de eigen verzinsels horen 
De belangrijkste taak van een beroepingscommissie is het zelfstandig organiseren van het proces om een 

nieuwe predikant te vinden, passend bij de opgestelde profielschets van de kerkenraad. Zij verrichten 

onderzoek, horen kandidaten en adviseren de kerkenraad over de uiteindelijke voordracht. Deze tekst en de 

opsomming zijn letterlijk van AI: geknipt en geplakt. 

 

Kernactiviteiten van een beroepingscommissie: 

• Profielschets: Het opstellen van een profiel van de gemeente en de gewenste predikant. 

• Advisering: Het doen van een gemotiveerde voordracht aan de kerkenraad. 

• Communicatie: De gemeente informeren over de voortgang van het beroepingswerk. 

• Procedure: Het vastleggen en volgen van een zorgvuldige werkwijze.  

 

 

Beroepingscommissie 
Lieve mensen, heeft u wel eens diep nagedacht? 

Een commissie die een predikant heeft opgewacht. 

Niet alleen maar heeft opgewacht, maar geselecteerd. 

God buiten spel, niet meer Hij die het beheert?   

 

Toch is dit wat er speelt in die verschillende kerken. 

Dit kan niet, mensen die de Allerhoogste beperken? 

Ook zeggen ze over dat ene geweldige puzzelboek: 

Het ENIGE woord van God. Is God dan echt zoek?  

 

Jeremia: na zeventig jaar zal God iedereen oordelen. 

Na deze periode zal God de nederigen helemaal helen. 

Nederigen, dat zijn de stille, bescheiden mensen. 

Deze bescheiden mensen kennen hun grenzen.   

 

Laten we eens gaan kijken wat er vroeger gebeurde. 

Apostelen: niemand vroeg om werk, geen enkele zeurde. 

Ook bij de profeten: het was God die ze heeft geroepen. 

God zag het hart; God heeft ze persoonlijk aangeroepen.   

 

Werd Amos gekozen door een commissie of raad van bestuur? 

Of was het die ene Stem die hem riep in het eenzame uur? 

Ook kunnen we bij Mozes kijken; ook hij was alleen. 

Een brandend braambosje, daarna ging hij heen.  

 

Och lieve lezer, overdenk toch dit eenvoudige gedicht. 

Ga niet twijfelen, God heeft Zijn hielen niet gelicht. 

Wel is het zo dat jij zelf alles moet gaan onderzoeken. 

Dus niet bij een predikant; God heeft hem niet geroepen.  

 

Over die goddeloze commissie, sst, niet over spreken. 

Menselijke ideeën, bedekt door een duivelse deken. 

De tijd van verdrukking is voor hen het teken. 

Werkelijk waar, ze hebben het verkeerd bekeken.  
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Een predikant is beroepen door een menselijke commissie. 

Jaren gestudeerd, een diploma was haar of zijn missie. 

Een diploma bewijst het hoogmoedige leervermogen. 

Het is het ik; juist daardoor wordt de mensheid bedrogen.  

 

God, de Allerhoogste, roept zijn zuivere, eenvoudige knecht. 

Dat doet Hij nog steeds persoonlijk; dat gebeurt echt. 

Het is de vrije wil die jouw toekomst zal gaan bepalen. 

En weet het, daar hoef je echt geen diploma voor te halen.  

 

Ben jij nederig en gelovig, dan ben jij echt rechtvaardig. 

Ook zijn er nederige ongelovigen; God vindt hen ook aardig. 

De Allerhoogste: die ziet oprecht alleen maar naar het hart. 

Hoogmoedigen zet God voor een lange tijd apart.  

 

Welke weg wil jij gaan? Handelingen 17:24 God woont niet in stenen tempel 

 
Handelingen 7:48-50 De Allerhoogste woont echter niet in tempels die met handen gemaakt zijn, zoals de profeet zegt: De 

hemel is voor Mij een troon en de aarde een voetbank voor Mijn voeten. Wat voor huis zult u dan voor Mij bouwen, zegt de 

Heere, of wat is de plaats van Mijn rust? Heeft Mijn hand niet al deze dingen gemaakt? 

 

Jesaja 66:1-2 Dit is de tekst waar Stefanus in het Nieuwe Testament (Handelingen 7) direct naar verwijst. God stelt hier de 

vraag wie Hem een huis zou kunnen bouwen: “Dit zegt de HEER: De hemel is mijn troon en de aarde mijn voetbank. Waar is 

het huis dat jullie voor Mij zouden kunnen bouwen? Waar is de plaats waar Ik zou kunnen rusten? Dit alles heeft mijn eigen 

hand gemaakt.”  

 

1 Korinthe 3:16-17 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God 

te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u. 
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