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Is Jezus de Redder? 
 

Al surfend lees je veel om over na te denken: 

“Je hoeft alleen maar te geloven, dan zal Hij je wenken.” 

Dat is wat christenen je willen doen geloven. 

Vraag: is dat ook de gedachte van Hem daarboven? 

 

Als je maar gelooft, dan is het goed. Is dat wel echt? 

Geloof je niet, dan naar de hel; is dat Gods gerecht? 

Ik kan het me niet indenken, zulke liefdeloze gedachten. 

Reken maar na: 30% christenen, wat kun je verwachten? 

 

Die 30% is inclusief 18% katholieken die de boel verzieken. 

Bidden tot een afgodsbeeld… echt, dat doen die katholieken. 

Is Jezus naar de aarde gekomen voor deze rare zienswijze? 

Jezus leefde in nederigheid; dat was Zijn handelswijze. 

 

Nogmaals, christenen zeggen: “Je hoeft alleen maar te geloven.” 

Hoef jij niet te veranderen? Heb jij jouw wijsheid laten roven? 

Geloof jij echt dat Jezus zich laat verheffen tot een afgod? 

Ga toch eens nadenken: waarom geloof jij zo ongelooflijk bot? 

 

Geloven als christenen is voor anderen een bittere pil. 

God is liefde; Jezus heeft voorgedaan wat de Allerhoogste wil. 

Ik geloof dat jij moet veranderen, dat is wat Jezus heeft laten zien. 

Een dominee zei: “Ga naar een kerk, dan krijg je van God een tien.” 

 

Maar vraag je eens af waar die hoogmoed is ontstaan. 

De Schepper is onzichtbaar; komt daar de bron vandaan? 

Als de Baas zich nooit laat zien op de werkvloer beneden, 

Gaat de “knecht” vanzelf zijn eigen wetten smeden. 

 

Lucifer hoorde God wel, dat was alleen maar gegil. 

Zo werd de dienaar de baas, met een eigen wil. 

En wij? Wij zijn die gevallen geesten op deze aarde, 

Gevangen in vlees, zoekend naar onze ware waarde. 

 

Adam en Eva, geen begin; tot behoud is het een les. 

Geïncarneerde engelen in een echt sterfelijk proces. 

De dominee zegt: “Kom naar de kerk, dan geeft God een tien,” 

Terwijl hij weigert de spiegel van zijn hoogmoed te zien. 

 

Zoek Hem niet in lawaai of in vroom vertoon, 

Want de zelfzuchtige bede bereikt nooit de troon. 

De binnenkamer is geen schijn, maar moet realiteit zijn. 

Onderzoek alles zelf, bevrijd je van die schone schijn. 

 

Zie, dit hebben wij uitgezocht, zo is het; hoor ik nu “au”? 

En weet dit voor jezelf: de weg ligt enkel bij jou. 
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Is Jezus de Redder? Hij heeft Zijn leven geleefd in nederigheid. En jij, hoe leef jij, in hoogmoed of ook in de 

nederigheid die Jezus heeft voorgedaan - tot en met de dood. 

 

Jezus de Redder? Nee, Hij heeft voorgedaan hoe jij gered kan worden. 
 

Dit gedicht is gemaakt naar aanleiding van een e-mailwisseling met een dominee. Deze dominee zei (citaat):  

We moeten elkaar niet verketteren, maar juist blij zijn dat ook in andere kerken het evangelie klinkt! En dat 

sommige kerkbezoekers zich meer thuis voelen in een Rooms-katholieke kerk, en anderen bij het Leger des 

Heils, is geen ramp. Zolang Christus maar gepredikt wordt! Dat zegt Paulus ook in Filippenzen 1:18. Ik zou maar 

niet te zwaar tillen aan het bestaan van al die kerken. Kies er gewoon eentje uit om mee te leven. 

 

Deze dominee is net als alle predikanten een leugenaar, want Paulus is o zo duidelijk: er is maar één evangelie 

en iedere verkondiger van een ander evangelie is vervloekt – Galaten 1:8-9. Filippenzen 1:18 is waar, met 
dien verstande: Als jij gelooft in nederigheid, ongeacht religie, dan mag je gerechtvaardigd zijn. Een predikant 

gelooft met hoogmoedigheid, want hij/zij verkondigt een leugen. 

 

Nederigheid is de sleutel tot jouw redding  
. 

Jesaja 43:27 → communicatie in de hemel  

 

Ezechiël 28 → de hoogmoed van de Morgenster  

 

Mattheüs 6:1-8 → God zoekt je in het verborgene.  

 

Job 5:27 is als afsluiter gebruikt.  
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