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Erfzonde 

Gepubliceerd op 19 juli 2025 om 17:02 

Erfzonde, een leugen van de predikanten volgens de bijbel  

Erfzonde is een on-bijbels begrip verzonnen door de predikanten. De erfzonde wordt zelfs in de bijbel 

tegengesproken via Ezechiël 18. De erfzonde wordt niet overgedragen van ouders op de kinderen, de erfzonde 

is persoonlijk. Is de mens zondig? De mens is in zonde gevallen in de hemel, de oorsprong van de mens is in de 

hemel.   

 

Erfzonde 

Het begrip erfzonde komt in de bijbel nergens voor, 

Predikanten gebruiken het begrip erfzonde aldoor. 

Is er een kind geboren dan wordt de erfzonde afgewassen, 

Nergens staat het geschreven, toch gebeurt het bij alle rassen.  

 

Mensen worden dus blijkbaar foutief voorgelicht, 

Een onbijbels begrip, worden we dan allemaal opgelicht? 

Over zonde wordt in de geschriften veel gesproken, 

Ik ben er daarom maar eens veel dieper ingedoken.  

 

Predikanten zeggen dat jij zondig bent vanwege je pa en ma, 

God is toch liefde en rechtvaardig, raadsels, zoek het maar na. 

Zo staat er iets zeer begrijpelijks te lezen in dat boek, 

Zoonlief krijgt geen klappen voor zijn pa op zijn broek.  

 

Natuurlijk een zeer logische vraag: Vertel waar het staat. 

Ezechiël 18:10-22 zegt het zo goed, precies waar het om gaat. 

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen daden, 

Adam en Eva waren onschuldig, de slang bracht ze op slechte paden.  

 

We stellen nu dus opnieuw de vraag: Zonde, wat is dat nu echt? 

Een zonde is het om tegen Gods wil in te gaan, Zijn wil is recht! 

Het beter willen weten dan de Allerhoogste is ook een grote fout, 

God is de Allerhoogste, Hij is de liefde, dat is Zijn ware inhoud. 

 

Genesis 3:4 zegt: De verleider van Eva is de gemene slang, 

Adam en Eva werden door het gelijk willen worden, bang. 

De zonde was al een bekend feit voordat Adam werd gemaakt, 

God heeft al die foute engelen samen met Lucifer uitgebraakt.  

 

God wierp een derde van het aantal engelen op de aarde, 

God heeft dat niet voor niets gedaan, wat is de waarde? 

Openbaringen 12:4 gaat over de sterren, engelen is synoniem, 

Het menselijk lichaam wordt met een gevallen engel voorzien.  

 

Alleen op deze wijze is de erfzonde wel degelijk te bewijzen, 

De mens moet zoeken naar Gods liefde, zonder iets te eisen. 

De engel in een mens geïncarneerd, is werkelijk een feit, 

Als de mens Gods naam niet verloochend, dan is God verblijd.  
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Hier is veel over nagedacht, dit is voor velen van u, erg schrikken, 

Lees de genoemde teksten, overdenk het en laat u niet afschrikken. 

Iedereen heeft een Vrije Wil, dus u kunt het eerst goed overdenken, 

God is liefde, Hij wil iedereen genade voor recht schenken.  

 

Bijbels bewijs, erfzonde is een leugen 

Ezechiël 18:10-13 ‘Maar heeft hij nu een gewelddadige zoon voortgebracht, een bloedvergieter, die helaas maar 

één van die dingen doet – terwijl de vader dat allemaal niet doet – ja, zelfs op de bergen offermaaltijden eet en 

de vrouw van zijn naaste onteert, de arme en de behoeftige uitbuit, roofgoed buitmaakt, een onderpand niet 

teruggeeft, en zijn ogen opslaat naar de stinkgoden en een gruweldaad doet, uitleent tegen rente en winst 

neemt – zou die dan in leven mogen blijven? Hij mag niet in leven blijven: al die gruweldaden heeft hij namelijk 

gedaan. Hij moet zeker gedood worden. Zijn bloed rust op hem! ‘ 

Ezechiël 18:14-17 ‘En zie, heeft hij een zoon voortgebracht die al de zonden van zijn vader die hij doet, ziet; hij 

ziet ze , maar doet zelf die dingen niet – die zal niet sterven vanwege de ongerechtigheid van zijn vader. Hij zal 

zeker in leven blijven. ‘ 

De erfzonde wordt hier uitgebeeld met de rugzak.  

Hoogmoed is ontstaan in de hemel → veroordeeld om te sterven als mens → geworpen in de aarde.  

De hoogmoed moet tijdens het aardse leven – uit vrije wil – plaats maken voor nederigheid.  
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