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Allemachtig 

Gepubliceerd op 12 maart 2026 om 11:33 

Allemachtig - een gedicht over het Woord van God 

Dit gedicht gaat over de kracht van het Woord van God. 

Vanaf het begin is dat Woord krachtig en gratis voor iedereen. 

Tegelijk stelt het gedicht vragen over menselijke leraren, studeren en het verschil met zelf onderzoeken. 

 

Allemachtig, Die is machtig 

Allemachtig, wat een woord, het lijkt wel op Almachtig. 
Eén zo’n woord, wat is dat Woord toch krachtig. 
Zo was het Woord al krachtig vanaf het eerste begin. 
Zijn woord is liefde, heeft zeker geen financieel gewin. 

Allemachtig, de bijbel is een puzzelboek, zo prachtig. 
Gods woord is gratis – Openbaring 22:17: allemachtig. 
Het Almachtige woord kun je aanvullen met een apocrief. 
Door causaal te verbinden wordt het een machtige brief. 

Allemachtig, zo raar, velen verdienen door het woord: loon. 
Ze leren het verkeerde, ze hebben een verkeerde toon. 
Massaal bidden mensen met de ogen dicht, zo wordt geleerd. 
Jacobus zegt het duidelijk: ze bidden allemaal hartstikke verkeerd. 
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Allemachtig, het machtige woord verdraaien wordt veel gedaan. 
Waar komen al die vele valse leraren toch vandaan? 
Een studietje hier, een studietje daar, even menselijk overleg. 
Ze zijn het nooit eens met elkaar: het Godsvertrouwen is weg. 

Allemachtig, de Almachtige leest werkelijk jouw gedachten. 
Als je even zucht, dan leest Hij gedachten, ook in de nachten. 
Menselijke leraren zijn volledig overbodig, zo zegt Paulus al. 
Als God, die Almachtige, je roept, dan is dat geen toeval. 

Allemachtig, Amos was al verbaasd over zijn roeping. 
Herder zijn en fruit plukken, dat was echt zijn ding. 
Maar nee, de Almachtige zegt: jij gaat voor Mij profeteren. 
Andere mensen kunnen van jouw vertrouwen nog leren. 

Allemachtig, zomaar geroepen worden door Die Grote. 
Die roeping, daar was niemand bij, het is geen anekdote. 
Eenvoud met vertrouwen, zonder op geleerdheid te bouwen. 
Geloof in de Almachtige, geen geleerdheid, maar vertrouwen. 

Allemachtig, ken jij het verschil tussen studeren en onderzoeken? 
Studeren leer je van mensen en je gebruikt veel soorten boeken. 
Onderzoeken is anders, dat doe je in je eentje met een lach. 
Een knipoog naar boven, soms een zucht, dat vormt je dag. 

Allemachtig, menselijk studeren laat God weg marcheren. 
Met een menselijk diploma kan je voor mensen paraderen. 
Maar nogmaals, studeren voor loon, da’s bij God ongewoon. 
Dus nogmaals: Zijn woord is gratis, heeft wel een eeuwig loon. 

 

Allemachtig - volledig gebaseerd op deze bijbelteksten. 

Johannes 1:1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 

Galaten 1:12 Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus 
Christus. 

Jacobus 4:3 U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door 
te brengen. 

Amos 7:14 “Ik ben geen profeet en ik ben geen profetenzoon, want ik was schapenfokker, een man die 
moerbeivijgen plukt om van te eten. 

Openbaring 22:17 De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom.’ En wie dat hoort, moet ook zeggen: ‘Kom.’ Wie dorst 
heeft: kom maar. En wie graag wil drinken: neem maar van het water dat leven geeft, gratis. 
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