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De Apocalyps: het lijkt wel een haastklus van God 

De Apocalyps is het derde deel van de eindtijd. Het lijkt op een haastige ingreep van God. Het gedicht, dat 
volledig is geënt op de bijbel, schetst twee kudden: één reeds gestorven en één die nog gezuiverd moet 
worden. Via natuurgeweld en goddelijk oordeel worden zij uiteindelijk samengebracht. Met kritiek op 
traditionele theologie en een focus op geloof, nederigheid en zuivering biedt deze tekst een prikkelende kijk op 
bijbelse profetieën.  

 

De Apocalyps 
 

De Apocalyps, heel goed om een film over te maken. 

Een bijbels begrip: theologen gaan onzin uitbraken. 

Het wanneer en het hoe over dit bijbelse begrip: 

Talloze verzinsels, het lijkt vaak wel op een strip. 

 

Een logisch bijbels verband kunnen ze niet vinden. 

Een logisch verband, zonder er doekjes om te winden. 

Zo is er nog een punt dat werkelijk onbegrepen is: 

De andere kudde komt nu op de proppen, dat is niet mis. 

 

Twee kudden die werkelijk volledig uit nederigen bestaan. 

De eerste kudde is reeds verdwenen, naar de Hades gegaan. 

Het enige verschil is dat de tweede kudde niet gelooft in God; 

De oorzaak: ze moeten nog gereinigd worden, dat is hun lot. 

 

Naar het lichaam gedood, maar naar de geest bewaard. 

Zo worden ze na korte tijd tot één grote kudde vergaard. 

Het leven op de aarde heeft een oorzakelijk verband: 

Veroordeeld om te sterven als mens, echt volgens de krant. 

 

De twee kudden worden separaat van elkaar opgehaald. 

Dat is echt zo, dat heeft de Allerhoogste zo bepaald. 

De tweede kudde wordt opgehaald door natuurgeweld. 

Kometen, vulkanen; zo staat het in de bijbel vermeld. 

 

Deze tweede kudde geloofde niet in Jezus Christus. 

Die enorme Apocalyps is nu dus gewoon een haastklus. 

Nog even snel voordat de tijd van verdrukking aanbreekt: 

Zo zijn de beide kudden van de aarde losgeweekt. 

 

Dit gaat dus gebeuren volledig conform Gods grote plan. 

Geen vrede op aarde, de hoogmoedigen gaan in de ban. 

Ezechiël 13:10 (HTB) zegt het zo letterlijk, lees het maar daar. 

Het gaat om twee kudden, dit is geen leugen, dit is waar. 
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Geen haastklus, eeuwen geleden gepland. 

Ezechiël 13:10 

Zacharia 13:9 

Want deze goddeloze mannen misleiden mijn volk door te zeggen: 

“God zal vrede sturen,” terwijl Ik dat helemaal niet van plan ben! 

Mijn volk bouwt een wankele muur en deze profeten prijzen hen daarvoor en bepleisteren hem met witkalk! 

 

Dat deel zal Ik louteren in het vuur: Ik zal hen smelten als zilver en zuiveren als goud. Zij zullen mijn naam 

aanroepen en Ik zal antwoorden. Ik zal zeggen: ‘Dit is mijn volk,’ en zij zullen zeggen: ‘De HEER is onze God.’ 

 

 

 

 


