
Gedicht: Kerken    Geschreven door: Rinus Jantz  

www.hetplanvangod.nl                                                                                                                                 communiceren?  contact@hetplanvangod.nl 

Pagina 1 van 2 

Kerken 

Gepubliceerd op 1 augustus 2025 om 13:59 

Kerken, wat doe je in een kerk? Hoe wil God worden aanbeden? 

Secularisering, of verwereldlijking, is het verlaten van de kerk. De kerk verlaten kan meerdere oorzaken hebben. 

Bijbels is wat anders dan christelijk. De christelijke kerk maakt van Jezus een afgod, iets wat Hij beslist niet heeft 

voorgedaan. Een gedicht over de kerk, een gedicht dat volledig bijbels is, maar absoluut niet christelijk.  

KERKEN 

Een stenen tempel is tegenwoordig vaak een ruïne. 

Rituelen en offers werden gepleegd in deze cabine. 

Eigenlijk is er niets veranderd in al die kerken. 

Is het Satan die daar huist met zijn werken? 

  

Denk eens na: hoe wil God aanbeden worden? 

Uiterlijk vertoon is van Satan en zijn horden. 

Een offertje hier, een paar centen daar, 

Het zakje hangt bij veel kerken al klaar. 

  

Het echte goddelijke woord kost helemaal niets. 

Gratis staat er in Openbaring 22:17, dus zelfs niet iets. 

Niets betekent duidelijk dat geld werkelijk onzin is. 

Dus kerkelijke rituelen voor aanbidding zijn echt mis. 

  

Paulus, een apostel van God, zo erkent men toch? 

God woont niet in stenen tempels, of is dat bedrog? 

Handelingen 17:24, hier staat het toch echt geschreven. 

God woont in u, dat is voor altijd, dus niet voor even. 

  

Door uw vrije wil kunt u God ook buitensluiten. 

Dat doet u door de hoogmoedigheid te uiten. 

In een stenen tempel wordt hoogmoed later geween. 

Kerkelijke verzinsels creëren een hart van steen. 

  

Gods tempel zit in uw hart en gedachten verborgen. 

God kent uw gedachten, zelfs de gedachten van morgen. 

Denkt u dat hoorbare en zichtbare gebeden God plezieren? 

U heeft het mis, u bent Satans wil aan het botvieren. 

  

Wellicht denkt u dat alleen Paulus zo denkt. 

Welke apostel is er die ook uit dit vaatje schenkt? 

Mattheüs 6 zegt duidelijk dat God in het verborgene ziet. 

Jacobus 4 zegt dat u verkeerd bidt, dus God hoort u niet. 

  

Jacobus zegt nog veel meer wat zo bijzonder is. 

Jacobus splitst de mensheid in tweeën, dat is niet mis. 

Nederigheid en hoogmoedigheid zijn de twee factoren. 

Vraag: bent u echt nederig en dienstbaar naar behoren? 
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Beste lezer, ik geloof dus niet in al die christelijke kerken. 

Het is de Satan die daar huist met al zijn werken. 

De bijbel is aantoonbaar gemanipuleerd en incompleet. 

Toch is in de bijbel de waarheid te vinden, zoals u misschien weet. 

  

Toch nog even over Jezus Christus spreken in nederigheid. 

Christenen verheffen Jezus tot een afgod door hoogmoedigheid. 

Dat is niet conform Jezus' wil; Hij heeft het anders voorgedaan. 

Leef zoals Jezus heeft laten zien; dan bent u met Gods liefde aangedaan. 

  

Het wordt nog veel gekker, door Jezus tot afgod te bombarderen. 

Maakt u van God een massamoordenaar; is dat wat we leren? 

12% protestanten op de aarde, hoeveel mensen naar de hel? 

Gelijkenis maagden, 12% wordt 6%, gaat er nu bij u een bel? 

  

Ik heb hiermee geworsteld en het me serieus afgevraagd. 

Door die worsteling heb ik menige predikant uitgedaagd. 

Waarom is Jezus gekomen: een verschrikkelijk lot voor velen? 

Door Zijn nederige voorbeeld zal Hij werkelijk iedereen helen! 

  

Als u op de juiste manier onzichtbaar uw gebed tot God richt. 

Ik weet het zeker, dan geeft God op Zijn tijd u het juiste inzicht.  

Openlijk bidden, zelfs in de kerk, is heidens en echt waardeloos. 

Mattheüs 6:5 bidt in het verborgene, een andere vorm is kansloos. 

  

Als u bidt conform de wil van die ene liefdevolle God. 

Dus niet zichtbaar, niet hoorbaar, dan verandert uw hemels lot. 

U zult niet meer welkom zijn in al die verschillende kerken. 

Dat is heel logisch, want u onttrekt u aan Satans werken. 

  

  

1 Korinthiërs 3:16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? 

2 Korinthiërs 6:16 Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de 

tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God 

zijn en zij zullen mijn volk zijn. 

HTB – Jeremia 23:9, 11 Wat de profeten betreft: mijn hart is gebroken door de valse profeten, die vol bedrog 

zitten. Ik word angstig wakker en wankel als een dronkaard, want de Here heeft een heilig oordeel over hen 

uitgesproken. …. Zelfs de priesters en de profeten zijn goddeloos, hier in mijn eigen tempel moet Ik hun 

wandaden aanzien,’ zegt de Here. 

2 Tessalonicenzen 2:3-4 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de 

mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat 

God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet **, om aan zich te laten zien, dat hij 

een god is. ** m.a.w. in iedere kerk zetelt Satan. 

Er is hedentendage totaal niets veranderd.  

http://www.hetplanvangod.nl/
mailto:contact@hetplanvangod.nl

