
Gedateerd: 16 februari 2026 

Dominee ……, mag ik ook William zeggen? 

Ik ga al jaren niet meer naar de kerk, maar ik lees nog wel regelmatig in de bijbel. 

De vraag: wat geloof jij, is voor mij een serieuze vraag, vandaar dit e-mailadres. 

Zo kwam ik onlangs deze tekst tegen. 

Johannes 10:16 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze stal zijn, ook die moet Ik bijeenbrengen en zij 

zullen naar mijn stem luisteren en het zal één kudde worden en één Herder. 

Wat is uw visie over deze bijbeltekst? 

m.vr.groet, Rinus Jantz 

 

 

Antwoord gedateerd 18 februari 2026 

Goedemorgen Rinus, 

Het lijkt mij heel eenvoudig. Soms is dat zo! 

De andere schapen zijn de volken buiten Israël. 

Dus zij die niet tot het Joodse volk behoren horen er ook bij. 

Wij zien dat al bij Jezus bijvoorbeeld in Matth. 8 die de knecht van een Romeinse centurio (hoofdman over 

honderd soldaten) geneest: 

5 ¶  Toen Hij Kafarnaüm binnenging, kwam er een centurio naar Hem toe die Hem om hulp smeekte. 

6  ‘Heer,’ zei hij, ‘mijn knecht ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige pijn.’ 

7  Jezus antwoordde hem: ‘Ik zal meegaan en hem genezen.’ 

8  Daarop zei de centurio: ‘Heer, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt. Spreek slechts een enkel 

woord en mijn knecht zal genezen. 

9  Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen 

een soldaat zeg: “Ga!”, dan gaat hij, en tegen een andere: “Kom!”, dan komt hij, en als ik tegen mijn slaaf zeg: 

“Doe dit!”, dan doet hij het.’ 

10  Toen Jezus dit hoorde, verbaasde Hij zich en Hij zei tegen degenen die Hem volgden: ‘Ik verzeker jullie: bij 

niemand in Israël heb Ik zo’n groot geloof gevonden. 

11  Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaak en Jakob zullen 

aanliggen bij het feestmaal in het koninkrijk van de hemel, 

12  maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis; daar zullen 

zij jammeren en knarsetanden.’ 

13  Tegen de centurio zei Jezus: ‘Ga naar huis. Zoals u het geloofd hebt, zo zal het gebeuren.’ Op hetzelfde 

moment genas zijn knecht. 

 

In deze lezing ziet u dat de Here Jezus het geloof van deze Centurio prijst, zelfs boven het geloof van veel Joden. 



Ook voor deze Centurio is er dus plaats in het koninkrijk der hemelen. 

Dat betekent dat bij Jezus ruimte is voor iedereen die oprecht gelooft ook al ben je geen geboren Israëliet. 

Het woord ‘tweede kudde’ vind ik mooi gevonden. 

Want dat drukt uit dat God zijn eigen volk de Joden niet vergeet of op een lager plan zet. 

Het Joodse volk blijft zijn volk. 

In het doopformulier van mijn vorige gemeente is een kleine maar belangrijke wijziging aangebracht. 

Eerst stond er: Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, zal men de 

jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en Zijn verbond dopen. 

Het werd: Omdat onder het nieuwe verbond de doop na en naast de besnijdenis gekomen is, zal men de jonge 

kinderen als erfgenamen van het rijk van God en Zijn verbond dopen. 

Dus geen vervangingstheologie, maar wel ruimte behouden voor de Joodse gelovigen die net als Jezus zelf 

Joods zijn. 

Hoop dat ik u geholpen heb! 

Vriendelijke groet,  William  ……… 

 

Beste William, 

Allereerst, dank voor jouw antwoord. 

Zoals ik al schreef, ik ga nooit meer naar een kerk. Dat heeft een oorzaak. Juist doordat ik de bijbel zelf 
onderzoek, kom ik tot de conclusie dat de liefde die een predikant verkondigt, geen liefde is. Dit wil ik natuurlijk 
nader uitleggen, niet nu, maar wel als je erom vraagt. 

Zelfs in jouw bijbelcitaat constateer ik tegenstrijdigheden. 

12 maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis; daar zullen zij 
jammeren en knarsetanden. 

Mijn uitgangspunt is simpel: God liegt niet. En als dit nu de enige tekst zou zijn die vertelt dat het volk Israël 
heeft afgedaan als het uitverkoren volk, wellicht dan misschien een vertaalfout, want, nogmaals, God liegt niet. 

Jeremia 11:10, 14, [10] Zij zijn teruggekeerd naar de ongerechtigheden van hun vaderen, die geweigerd hebben 
om naar mijn woorden te luisteren. Zij zijn andere goden achterna gaan lopen om die te dienen. Het huis van 
Israël en het huis van Juda hebben mijn Verbond verbroken, dat Ik met hun vaderen gesloten heb.” 

[14] “Jij dan, bid niet voor dit volk en verhef je stem niet om voor hen te huilen of te bidden, want Ik zal niet 
luisteren in de tijd dat zij Mij zullen aanroepen vanwege het kwaad dat hen treft.” 

Zo heb ik dus al twee teksten die getuigen van het feit dat God de Israëlieten heeft afgewezen als Zijn volk. En 
de bijbel zegt heel duidelijk: daar waar er twee of drie getuigen zijn, … Dus nogmaals, zelfs het aantal 
getuigenissen bewijst – bijbels gezien – dat het Israëlitische volk niet meer tot Zijn volk behoort. 

Wat zien we: de huidige handelswijze van het Israëlitische volk. 

Kijken op twee niveaus. 



1. Geestelijk: ze wijzen Jezus tot op de dag van vandaag af 
2. Politiek gezien nogal betweterig en zeer eigenzinnig 

Ik zie zeer weinig goddelijks in hun doen en laten, eigenlijk helemaal niks, noppes, nada. 

Toch zegt Paulus iets geks, het lijkt zelfs op een enorme hoogmoedigheid. Een bijbelcitaat. 

Romeinen 11:1-2 Maar ik zeg: Heeft GOD zijn volk dan verstoten? Dat nooit! Want ook ik ben een Israëliet, uit 
het zaad van Abraham, uit de stam Benjamin. GOD heeft zijn volk, dat Hij vanaf het begin gekend heeft, niet 
verstoten. 

Even tot zover. 

  

  

  

  

  

  

 


