Gedicht: Bidden Geschreven door: Rinus Jantz

Bidden
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Bidden - kan je verkeerd bidden? Volgens Jacobus 4:3. JA.
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Een gedicht over bidden naar aanleiding van een e-mailwisseling met een dominee. Een dominee leert: bidden
met de ogen dicht en handen gevouwen, maar wat leert de bijbel over bidden? Verkeerd bidden, kan dat? Lees
hier het gedicht over bidden en vorm jouw eigen gedachten over het juiste bidden.

Mattheiis 6:8 Wordt hun (de predikanten) dan niet gelijk, want God weet wat gij van node hebt, eer gij Hem

bidt.

Bidden

Ik sprak met een dominee. Hij zei: leer biddend lezen.

Ik ging op onderzoek, want er waren vragen die oprezen.
Wat zeggen de apostelen over het echte bidden?
Jacobus 4:3 zegt: je bidt verkeerd. Moet je meebidden?

Handen vouwen en ogen dicht leert de dominee.

Leert de dominee het juist of spoel je die mening door de plee?
Laten we toch maar eens verder kijken wat de bijbel zegt.

Is het de bijbel die de mening van de predikant weerlegt?

Zoeken op de term ogen dicht levert vier resultaten.
Zichtbaar bidden, zoals de dominee wil, slaat gaten.
Spreuken 16:30 Doe de ogen dicht en doe het kwaad.
Zichtbaar bidden is blijkbaar een duivelse daad.

Spreuken 24:32-34 en 6:9-11 spreken over de luiaard.
Handen vouwen is blijkbaar ook niets waard.

Zes teksten zijn onder dit gedicht volledig uitgeschreven.
Bovenstaand is de inhoud reeds behoorlijk verweven.

Nu de vraag: wat zeggen de apostelen over het bidden?
Bidden linksom, rechtsom, of toch door het midden?
Jacobus zegt: Je bidt wel, maar je bidt verkeerd.

Ook is het Matthes 6 die het bidden anders leert.

Bidden doe je in het verborgene, dus in gedachten.
Met een enkel woord is alles van God te verwachten.
God weet alles van tevoren, ook wat jij bidden wil.
God kent jou, zonder woorden of bijna muisstil.

Er staat geschreven: God woont niet in tempels van steen.
Bidden doe je niet in een groep, bidden doe je alleen.
Laten zien aan anderen dat je bid is erg schijnheilig.

Ook het gebed het Onze Vader is werkelijk onveilig.
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De bijbel over: Handen vouwen en de ogen dicht
Vier teksten die gaan over ogen dicht.

Spreuken 16:30 HSV Hij doet zijn ogen dicht om verderfelijke dingen te bedenken, bijt hij op zijn lippen, dan
voert hij kwaad uit.

Marcus 4:12 HTB Er staat immers geschreven: “Hun ogen zitten dicht en hun oren zijn doof. Daarom zullen zij
niets zien, horen of begrijpen. Daarom kunnen zij niet naar God terugkeren, want dan zou Hij hen vergeven.”

Jesaja 6:10 EBV24 Maak het hart van dit volk vet en maak hun oren hardhorend en sluit hun ogen toe, zodat het
met zijn ogen niet ziet, met zijn oren niet hoort en met zijn hart niet begrijpt, opdat het zich niet bekeert en
genezing ontvangt.

Mattheis 13:15 HSV Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, en
hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren
horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen.

Er zijn maar twee teksten die gaan over “bidden” met gevouwen handen.

Spreuken 6:9-11 EBV24 Hoelang zul je blijven liggen, luiaard? Wanneer zul je uit je slaap opstaan? Nog even
slapen, nog even sluimeren, nog even neerliggen met gevouwen handen, daar komt je armoede al aanlopen, je
gebrek als een gewapend man.

Spreuken 24:32-34 HSV Toen ik het zelf aanschouwde, nam ik het ter harte, ik zag het en nam vermaning aan:
een beetje slapen, een beetje sluimeren, een beetje liggen met gevouwen handen, zo komt uw armoede over u
als een wandelaar en uw gebrek als een gewapend man.

Een e-mail met een dominee

Dit gedicht is naar aanleiding van een korte e-mail wisseling. Tijdens één van mijn vele bijbelse surf zoektochten
op internet kwam ik de website van dominee de Vries tegen. Ik was aan het surfen met zoekwoord: bijbels
gezaghebbend. Op het antwoordformulier op de website heb ik het volgende ingevuld. Het antwoord van dhr.
De Vries zie je terug in bruine tekst.

Geachte heer de Vries,

In de aanhef van uw website spreekt u over: schriftgezag, geloofsleer, kerkgeschiedenis. Deze punten opnieuw
bekijkend, besef ik wederom waarom ik niet meer naar een kerk ga en me zelfs heb uitgeschreven uit de
christelijke leerstellingen.

Betekent dit dat ik niet meer geloof in de onzichtbare God of in Zijn zichtbare beeld Jezus Christus? Mijn geloof
in die ene monotheistische God is onwrikbaar, €¢én monotheistische God met twee entiteiten, een zichtbare en
een onzichtbare. Die onzichtbare entiteit is dé Heilige Geest, zo is het en het is nooit anders geweest.

Schriftgezag

In 2 Korinthe 3:6 staat dat de letter doodt, de EBV24 heeft het zelfs over de Schrift. Het is dus de bijbel zelf die
ontkent dat de bijbel gezag kan uitoefenen. Er is er maar één die gezag uitoefent, dat is God zelf. Hij spreekt ook
nu en daar heeft Hij geen beperkend boek voor nodig.
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Geloofsleer

Welke geloofsleer? Er zijn talloze verschillende geloofsleren, iedere predikant vertelt een ander verzinsel. Er is
totaal geen eenduidigheid. Jezus heeft voorgedaan hoe in nederigheid te leven, Hij is geen cadeautje voor die
‘paar’ christenen.

Kerkgeschiedenis

De kerkgeschiedenis laat alleen maar zien dat het gaat om macht, het tegenoverstelde van wat Jezus heeft
voorgedaan. ledere kerkgemeenschap wordt geregeerd door een min of meer grotere denominatie. De regels,
de verzinsels, zijn onaantastbaar. Een dogma is een concept ter onderbouwing van het geloofsgedachtegoed,
daarom wordt de aanhanger van dit gedachtegoed geacht er niet van af te wijken en het nooit aan te vechten.

Ik spreek uit ervaring. Mijn eerste geloofsconfrontatie vond plaats toen ik 15 was. De bijbel is voor mij wel een
belangrijk boek, maar absoluut niet gezaghebbend, het is een zeer interessant puzzelboek dat gecombineerd
moet worden met o.a. de apocriefe geschriften en het goddelijke woord van heden.

Beste Rinus

Even een korte reactie. Als er in de Bijbel staat dat de letter dood, wil dat zeggen dat wij door de Wet van God
en het Woord van God worden veroordeeld, zolang we door een waar geloof Jezus als Zoon van God en
Zaligmaker belijden. De Heilig Geest Die die Schriften uitblies (theopneustos) verbindt ons aan de opgestane
Christus. Christus Zelf verwees steeds naar de Schriften die niet gebruiken kunnen worden en dat is bij de
apostelen niet anders. Aan de kerk is veel mis, maar wie werkelijk gelooft wenst ook door de doop bij het
lichaam van Christus ondanks alle gebreken ervan te behoren. Dat alles is, zoals u zelf aangeeft, bij u afwezig.
Besef dat de geest die u dan leidt niet de Heilige Geest. Ga de Bijbel biddend lezen en smeek of Gods Geest u
overtuigt van zonde en de liefde van Christus als Zaligmaker uitstort in uw hart.

Mhg, ds. P de Vries
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