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De ziel – De mens is een ziel en heeft een lichaam 

De ziel is ontstaan door Gods schepping, maar niet tijdens of kort na de schepping van de aarde. De 

predikanten, eender van welk dogma, vertellen dat de ziel pas is ontstaan tijdens, of kort na het samensmelten 

van zaadcel en eicel. Er zijn er die zelfs beweren dat de ziel pas ontstaat als het embryo levensvatbaar is 

geworden. Lichaam, ziel en geest, dat is waar de predikanten over spreken. 

Wat ik wil onderzoeken op basis van de bijbel, ook gebruikmakend van de apocriefe geschriften, is wat de 

geschriften vertellen. Logica, bijbelse logica, is een belangrijk detail om mee te nemen in de gedachtegang. 

Ziel en geest, wat is het verschil? 

Het is eigenlijk heel erg eenvoudig. Een geest is niet stoffelijk; daar is geen aards stukje aan verbonden, 

helemaal niets. De ziel, wat is dan de ziel? De geest op zich is niets bijzonders, want iedere ziel is oorspronkelijk 

een geest. In plaats van het woord, zo je wil: begrip, geest kan men ook de termen ‘goden’ of ‘engelen’ 

gebruiken. Zelfs het woord ‘mens’ is hier in te vullen. 

Johannes 1:4. In de tekst wordt het woord ‘mens’ gebruikt, maar door de context in het juiste verband te lezen 

zou het voor iedereen duidelijk moeten zijn dat de eerste vijf verzen uit het Johannesevangelie puur gaan over 

de schepping van de hemel, dus ook van de mens, geestelijk wel te verstaan. Wil jij het anders interpreteren, 

wat jouw goed recht is, dan mag dat, jouw keus, jouw vrije wil. 

Het begrip ‘geest’ anders verwoord: een mens die voor de stoffelijke mens gebruikelijk onzichtbaar is, zoals het 

normaliter het geval is bij engelen, die dus ook wel ‘goden’ worden genoemd. Met de ziel ligt dat anders, want 

iedere ziel is uniek, en … dat wordt bij de stoffelijke mens gewoon doorgetrokken. De stoffelijke mens is van 

oorsprong de geestelijke mens. Dat dit tegen de vele denominaties ingaat? Ja, dat klopt en dat is ook logisch. 

De ziel en de geest zijn één geheel, want de geest is een ziel, gewoon uniek. God heeft er één persoon van 

gemaakt, niet twee verschillende ‘dingen’ die samengevoegd zijn. Dat moeilijke gedoe is van de 

schriftgeleerden, ook wel theologen genoemd. Ze doen zich graag gewichtig voor, dat is academisch moeilijk 

doen, dat is niks voor mij. Voor alle duidelijkheid: Paulus, die in zijn tijd ook academisch was geschoold, had de 

duidelijke opdracht om eenvoudige taal te gebruiken: 1 Korintiërs 1:17 en 2 Korintiërs 11:17. 

 

De ziel – schept God om te leven of om te vernietigen? Hij is toch de liefde? 

Hier komt logica om de hoek. Geloof jij wat Jezus zegt? Gewoon in de bijbel? Jezus wijst in Johannes 8:44 op het 

feit dat Satan een mensenmoordenaar is. Toch willen de theologen je doen geloven dat God de 

mensenmoordenaar is. Jezus zegt tegen de theologen van Zijn tijd:  

De theologen zijn duivelskinderen, aldus Jezus: 

Jullie zijn uit jullie vader, de duivel, en jullie willen de begeerte van jullie vader doen. Die was een 

mensenmoordenaar vanaf het begin en staat niet in de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. 

Johannes onderschrijft dit met de woorden leugenaars in Openbaring 3:9 Zie, Ik geef enkelen uit de synagoge 

van de satan, die zeggen dat zij Joden zijn, terwijl zij het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en 

zich voor je voeten zullen neerbuigen en zij zullen weten dat Ik jou liefheb. Het woord Joden staat synoniem 

voor “godskinderen”. 
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Als zowel God als Zijn tegenstander hun moordplannen zouden verwezenlijken, dan blijft er geen enkele 

stoffelijke ziel meer over. Dit is logisch toch, gewoon oorzaak en gevolg. Het gekke is dat de theologen wel 

massaal beweren dat God de liefde is, maar deze uitspraak is tegengesteld aan hetgeen ze verder beweren. 

Volgens de theologen MOET je geloven in Jezus om gered te worden, maar … er zijn maar 12% protestanten. 

Welke conclusie trek jij hieruit? 

Liefde herstelt en vernietigt niet. Denk nu toch eens logisch na! 

 

De ziel – Oorsprong, oorzaak en gevolg  

In het begin was er alleen maar het woord, dat is erg eenzaam. Dit woord had en heeft het vermogen om te 

scheppen; tegenwoordig noemen we dat: creëren. Hij hoefde maar te spreken en het ontstond. Aan Zijn 

creaties voegde Hij een zelfstandig vermogen toe, ook te omschrijven als een vrije wil, want leven met alleen 

maar marionetten is geen leven. Een marionet is doods, en daardoor liefdeloos. 

Duizenden en duizenden creaties ontstonden er; ook dat is volledig bijbels. Jezus hoefde maar te knippen met 

Zijn vingers en er stonden legioenen met engelen voor Hem klaar – Mattheüs 26:53. Als we van Openbaring 

5:11 een rekensommetje maken, zo van a x b x c, dan komen we uit op vele miljarden mensen. Vooruit, in deze 

context spreekt alleen Johannes 1:4 over de geestelijke mens, dus je kunt ze ook engelen noemen. Het grappige 

is dat dezelfde Johannes ze in Openbaring 5:11 levende wezens noemt. 

 

Maak van deze getallen maar een rekensom: 

En ik zag, en ik hoorde een geluid als de stem van vele engelen rondom de 

troon en van de levende wezens en van de oudsten en hun aantal was 

tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen.  

Deze rekensom vereenvoudigd weergegeven: 10.000 x 10.000 x 1000 = 

1.00.000.000.000 Een 1 met 11 nullen, met deze rekensom zijn de 10 

duizend nog maar in enkelvoud weergegeven, en dan zien we al dat het 

resulteert in minimaal 100 miljard wezens. 

 

Oorzakelijk verband voor de zielen 

Maar … een vrije wil heeft risico’s, zeker als het gaat om miljarden mensen – levende wezens met een ziel – met 

allemaal een eigen vrije meningsuiting. In het aardse leven is het toch ook zo dat een koning of een president 

zich met regelmaat moet vertonen. Als hij dat niet doet, dan ontstaat er twijfel aan zijn bestaan, en … dat is 

logisch. 

Daarom maakte God van Zichzelf een zichtbaar beeld. Toch bleef het probleem gedeeltelijk aanwezig, want 

liefde dwingt niet. Liefde probeert te sturen, zonder de vrije wil van de ziel aan te tasten. Zo ontstonden er twee 

kampen. 

God wist wat het uiteindelijke resultaat zou zijn van het kamp van Zijn tegenstander. Ook op aarde kunnen we 

zien wat liefdeloosheid voor effect heeft. Er zijn genoeg voorbeelden; je mag en kan hier je eigen fantasie laten 

spelen.  
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De gevolgen moeten de ‘opstandige’ zielen zelf dragen 

God heeft er alles aan gedaan om schade die het opstandig zijn zou gaan veroorzaken tot een minimum te 

beperken – Jesaja 43:27. Hij maakte van Zichzelf een zichtbaar beeld – Openbaring 12:2. Een beeld dat net zo 

lief was en is als Hijzelf. Dat is ook logisch, want dat beeld is Hijzelf, alleen maar in een zichtbare vorm. 

Maar uiteindelijk liet Hij niet met zich spotten – Galaten 6:7 – en moest er worden ingegrepen. Daarom werd er 

een rechtszaak gevoerd – Psalm 82:5-6 – en werden de opstandelingen veroordeeld om te sterven als een 

mens. Om dit te realiseren werden ze gezamenlijk naar de aarde geworpen – Openbaring 12 – en zo ontstond 

de aarde. 

Iets wat jij je hoogstwaarschijnlijk niet realiseert, is het feit dat de aarde volledig is opgebouwd uit levende 

atomen. Juist dit feit is het bewijs dat de opstandelingen vanuit de hemel met een onsterfelijk lichaam 

gezamenlijk de aarde hebben gevormd. Het betreft miljarden engelen. Vanuit dit punt is de evolutie van de 

aarde volledig verklaarbaar. Een evolutie die vele miljoenen jaren heeft gekost. 

 

Gevolg: zonder incarnatie geen herstel 

Vanaf het moment dat de aarde werd gevormd tot het moment dat de mens zich ging vermenigvuldigen, ligt 

een zeer lange periode waarin de opstandelingen verplicht werden om een leerschool te ondergaan. Het 

uiteindelijke doel is om te leren wat liefdeloosheid versus liefde betekent. 

Dat wordt uitgebreid verteld op de pagina incarnatie. Ik wil je erop attenderen dat het hier een andere vorm 

van incarnatie is. Kijk naar wat er op de aarde gebeurt. Alles wordt gevormd door de atomen, alles sterft weer, 

en alles wordt weer gevormd door andere atomen. Dit is een continu proces. 

Zou God, die volgens iedereen de liefde is, werkelijk een derde deel van het eerder genoemde aantal van 

minimaal 100 miljard zielen vernietigen, terwijl er vanaf Adam en Eva al naar schatting zo’n 120 miljard mensen 

hebben geleefd en het duizendjarig rijk nog moet komen? 

 

Wat zegt de bijbel over de ziel? 

De ziel op verschillende manieren in de bijbel gebruikt, geen uitleg, maar teksten voor het geval dat je je echt 

wilt verdiepen.  

Ziel = innerlijk / verlangen 

• Psalm 42:2 

• Psalm 103:1 

• Spreuken 23:2 

 

Ziel = mens / persoon

• Genesis 12:5 

• Numeri 31:19 

• Romeinen 13:1 

 

 Ziel = adem / levensadem 

• Genesis 2:7 

• Job 32:8 

• Jesaja 42:5 

 

Ziel = leven 

• 1 Koningen 17:21–22 

• Job 33:28–30 

• Mattheüs 16:25–26 
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Ziel = geest / levensgeest: Psalm 104:29–30,  Job 34:14–15 en Prediker 3:19–21 

Psalm 104:29-30 Verbergt U uw aangezicht, dan worden zij verschrikt, neemt U hun adem weg, dan geven zij de 

geest en keren terug tot hun stof. Zendt U uw Geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt U het aanzien 

van de aardbodem. 

Job 34:14-15 Als Hij zijn hart tegen hem zou keren, als Hij zijn geest en zijn adem bij Zich zou terugnemen, 

zouden alle mensen en dieren tegelijk de geest geven, en de mens zou tot stof terugkeren. 

Prediker 3:19-21 Want het lot der mensenkinderen is gelijk het lot der dieren, ja, eenzelfde lot treft hen: gelijk 

dezen sterven, zo sterven genen, en allen hebben enerlei adem, waarbij de mens niets voor heeft boven de 

dieren; want alles is ijdelheid, alles gaat naar één plaats, alles is geworden uit stof, en alles keert weder tot stof. 

Wie bemerkt, dat de adem der mensenkinderen opstijgt naar boven en dat de adem der dieren neerdaalt naar 

beneden in de aarde? 

 

In Prediker 3:21 staat: 

Hebreeuws: Mi yodeaʿ ruaḥ bene ha-adam ha-‘olah hi le-ma‘lah We-ruaḥ ha-behemah ha-yoredet hi le-mattah 

la-arets 

Letterlijk vertaald: “Wie weet de geest van de mensen – stijgt die omhoog? En de geest van het dier – daalt die 

omlaag naar de aarde?” 

Voor mens is het een vraagteken, maar de richting omhoog of omlaag is min of meer al benoemd.  

Is de bijbel niet duidelijk genoeg? Causaal verbinden met de apocriefe geschriften. 

We gaan twee hele oude apocriefe geschriften hierbij betrekken. Het Boek van Henoch 8:22.13 en 4 Ezra 15:27. 

Beide geschriften zijn op deze website uitgeschreven. Deze apocriefe geschriften spreken niet over de ziel van 

de dieren. Niet omdat ze geen ziel hebben, maar omdat ze nog niet geïncarneerd zijn in een menselijke 

gestalte. 

HENOCH: Daarom is er een plek gemaakt, voor de zielen van mensen die niet rechtvaardig zijn, maar zondaars, 

die hun wangedrag vol maakten en met de onrechtvaardigen zullen zij hun lot delen. Maar hun zielen zullen 

niet worden gedood op de dag des oordeels, noch zullen zij opstijgen van hier.” 

EZRA: Want nu zijn de ongevallen over de aardbodem gekomen, en gij zult in dezelve blijven. Want God zal u 

niet verlossen, omdat gij tegen hem zondigt. 

Vooral het taalgebruik bij 4 Ezra is erg ouderwets. Het Boek van Henoch is verhoudingsgewijs veel recenter 

vertaald. In de context staat in beide gevallen geschreven, in eenvoudig, hedendaags Nederlands: de zielen van 

de hoogmoedigen stijgen niet op naar boven, maar blijven verankerd in de aardse materie.  

Is het daarmee over en uit voor de hoogmoedige zielen? Nee. Ze keren terug naar het onuitblusbare vuur, maar 

na zeer veel dagen wordt er weer naar ze omgekeken: Jesaja 24:21-22. De volgende verlossingsperiode zal 

plaatsvinden tijdens de Nieuwe Aarde. 

Jezus heeft Zijn leven gegeven als voorbeeld voor iedereen, en zoals geschreven: God is zeer geduldig, Hij wil 

dat iedereen tot berouw komt (uit vrije wil) en daardoor gered wordt – 2 Petrus 3:9. 
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