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. Woorden van de prediker, zoon van David, koning

van Jeruzalem.

Zuchten en steunen zegt de prediker, zuchten en
steunen, alles is zuchten!

Wat levert het een mens (Adam) op, al dat
gezwoeg? Dat hij zich onder de zon zo afgetobd
moet hebben?

Een generatie gaat, een generatie komt, en blijft
de aarde voor eeuwig?

En de zon kwam op en de zon ging onder, snakkend
naar de plaats waar zij weer opkomt.

Cyclisch zuidwaarts trekkend en noordwaarts
omkerend, de cyclus van de trekkende wind, ook in
rondjes draaiend keerde de wind weer terug.

. Alle beekjes gaan naar de zee, en de zee is niet vol

te krijgen, naar de plaats waar de beekjes
heengaan, daarvandaan lopen ze weer terug.

Al haar woorden (en daden) zijn hard werken, geen
man zal tot dit Woord in staat geweest zijn, het
oog zal geen genoeg van het ernaar kijken gekregen
hebben en het oor zal al luisterend onbevredigd
blijven.

Dat wat bestond, dat is wat bestaan zal hebben en
dat wat tot stand gebracht werd is wat tot stand
gebracht zal zijn, er is dus niets nieuws onder de
zon.

Is er een woord (of ding) dat er uitgesproken zal
zijn: ‘Bekijk eens wat nieuw is?’ Het heeft al
bestaan in de tijdperken die voor ons bestonden.
Er is geen verslag van het verleden, en ook van de
laatste tijd die bestaan zal hebben zal er geen
verslag geweest zijn voor hen die erna zullen
bestaan. (P)

Ik de Prediker, zo was ik de koning van lIsraél in
Jeruzalem.

En ik gaf mijn eigen hart om wijsheid te
onderzoeken en uit te pluizen, over alles dat onder
de hemelen tot stand werd gebracht, dat is een
ellendige bezigheid die God aan de mensenzonen
schonk om uitputtend mee bezig te zijn.

. Ik bekeek al deze daden die onder de zon tot stand

werden gebracht, en kijk, dit alles is zuchten en
het zwerven van de geest.

Het kromme zal niet in staat geweest zijn om recht
gemaakt te worden en wat mist zal niet in staat
geweest zijn om meegeteld te worden.

Met heel mijn hart zeg ik in mijzelf: “Kijk naar mijn
grootse ontwikkeling en mijn toegenomen
wijsheid, meer dan iedereen voor mij over
Jeruzalem, en mijn hart onderscheidde met veel
wijsheid en werd zich ervan bewust.

Want ik heb mijn hart gegeven om wijsheid en
bewustwording te kennen, en werd bewust van de
gekheid en dwaasheid, ik werd mij ervan bewust
dat ook dit het omzwerven van de geest is.

Want in veel wijsheid ligt veel leed besloten en wie
toegenomen zal zijn in bewustzijn, zal in zielenpijn
zijn toegenomen.

Prediker 2
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Dit sprak ik in mijn hart: ‘Kom nu, dan zal ik je met
vreugde op de proef gesteld hebben, maar bekijk
het vanuit goedheid en zie in dat ook dat
verzuchten is.

Van het lachen zei ik dat het uiterlijk vertoon is en
van vreugde: ‘Waar leidt die toe?’

Ik zocht om mijn hart te beschermen met wijn, om
juist mijn lichaam en mijn hart verder te leiden in
wijsheid, om door dwaas doen te worden
overmeesterd totdat ik dit gezien zou hebben,
waar dat goede van de zonen van Adam vandaan
komt, wat zij in de onderste hemelen gedaan
moeten hebben tijdens het aantal dagen van hun
leven.

Mijn grootse ontwikkeling, mijn werken, de voor
mijzelf gebouwde huizen, de door mijzelf geplante
wijngaarden,

de door mijzelf aangelegde tuinen en parken, en in
elk van hen plantte ik bomen van allerlei vruchten,
mijn zelf aangelegde waterreservoirs, het water
waarvan de bomen in het bos groeien,

mijn gekochte mannelijke en vrouwelijke slaven
die als kinderen aan huis voor mij waren. Daarbij
het talrijke vee van runderen en kleinvee dat van
mij was, meer dan iedereen die voor mij in
Jeruzalem geweest was.

Ook het zilver en het goud dat ik voor mijzelf
verzamelde, met de schatten van koningen en uit
de provincies, mijn voor mijzelf aangestelde
zangers en zangeressen met de weelde van de
mensenzonen, een bijvrouw met een harem.

Zo ging mijn grootse ontwikkeling en was mijn groei
groter dan wie ook voor mij in Jeruzalem was, ook
mijn wijsheid hield stand bij mij.

Bij niets van alles wat mijn ogen onderzochten
maakte ik een voorbehoud. In mijn hart weerhield
ik niets van al dit plezierigs, want mijn hart is blij
van al mijn werken want dit was het resultaat van
al mijn zwoegen.

En ik werd geconfronteerd met al het werk dat mijn
hand gemaakt had en het werk dat mijn
uitgevoerde werk was, en kijk, dit alles is zuchten
en het zwerven van de geest, het baat niets onder
de zon.

. Dus keerde ik terug naar het kijken naar wijsheid

ten opzichte van gekkigheid en dwaasheid, want
wat doet de mens die na de koning gekomen zal
zijn, juist met alles wat al gedaan werd?

Toen zag ik in dat wijsheid verheven is boven
dwaasheid, zoals het licht verheven is boven de
duisternis.

De wijze heeft zijn koppie er wel bij, maar de
domoor wandelt in het donker, en ik werd mij er
ook van bewust dat iets iemand bij toeval kan
overkomen en dat je met van alles geconfronteerd
kunt worden.

.Dus sprak ik in mijn hart: ‘Dat wat een domoor

toevallig overkomt zou ook mij overkomen kunnen
zijn, en wat is dan mijn wijsheid? Ben ik dan meer?’
En ik verwoordde in mijn hart dat ook dit het
zuchten is.
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Want tot in eeuwigheid is er geen herinnering aan
de wijze, laat staan de domoor, over lange tijd van
de dagen die nog komen was het allemaal vergeten
en wis en waarachtig sterft de wijze samen met de
domoor.

Daarom haatte ik dit leven, want het werk dat
onder mij gedaan werd is slecht onder de zon, want
alles is zuchten en zwerven van de geest.

Dus haatte ik al het werk van mijn werk onder de
zon, dat ik achtergelaten zal hebben aan de mens
die na mij bestaan zal hebben.

En wie weet of dat een wijze of een domoor is?
Toch zal hij geheerst hebben over al het werk dat
ik uitwerkte, en wel vanuit mijn opgedane wijsheid
onder de zon, wat ook weer zuchten is.

Dus keerde ik met heel mijn hart naar de wanhoop
over het werk dat mijn werk onder de zon was.
Omdat er een mens bestaat die met wijsheid
werkt, ook welbewust en met succes, toch zal hij
een aandeel gegeven hebben aan een mens die
daar niet voor gewerkt heeft, ook dit is zuchten en
geweldig slecht.

Want waarvoor dient het bestaan van de mens met
al zijn werken en het najagen van zijn hart wat hij
onder de zon uitwerkt?

Want al zijn dagen zijn pijnlijk en is hij bezig met
verdriet, zelfs ’s nachts legde zijn hart zich niet te
ruste, ook dit is gezucht.

Is het dan niet goed voor de mens dat hij gegeten
zal hebben en dronk en dat zijn eigen ziel het
goede van zijn arbeid inzag? Ook dit zag ik in, dat
dit uit de Hand van God is.

Want wie zal gegeten en wie zal zich gehaast
hebben buiten onszelf?
Want aan een mens die tegenover Hem goed is gaf

Hij wijsheid en bewuste kennis en vreugde, maar
aan de zondaar gaf Hij de bezigheid om te
verzamelen en bijeen te brengen, om het aan de
goede tegenover God te geven, inderdaad is dit het
zuchten en het zwerven van de geest.

Prediker 3

1.

Voor alles is een tijdstip, en een nu is er altijd voor
alles wat onder de hemelen welgevallig is. (S)
2. Een tijd om te baren, een tijd om te sterven,

een tijd om te planten, een tijd om de aanplant te

ontwortelen,
3. een tijd om te moorden, een tijd om te helen,
een tijd van afbraak, een tijd van opbouw,
4. een tijd van huilen, een tijd van lachen,
een tijd van kermen, een tijd van dansen,

5. een tijd van stenen gooien, een tijd van stenen

6.

stapelen,
een tijd van omhelzing, een tijd om afstand van
omhelzing te houden,
een tijd van door diep onderzoek verkrijgen, een
tijd van in dwaling verliezen,
een tijd om te houden, een tijd om weg te doen,

7. een tijd om te scheuren, een tijd om te naaien,
een tijd om stil te zijn, een tijd om te verwoorden,

8.

9.

een tijd om lief te hebben, een tijd om te haten,
een tijd van oorlog, een tijd van vrede. (S)

Wat levert het hem die werkt op, datgene waar hij
Z0 voor zwoegt?

10. Ik bekeek vooral de bezigheid die God aan de

11

mensenzonen gaf om nederig door te worden.
. Vooral alles wat Hij -op Zijn tijd- prachtig maakte,
en voornamelijk de eeuwigheid die Hij in hun hart

12.

13.

14.

15.

16

17.

18.

19.

20.

21.

legde, zonder dit kan de mens niet uitgevonden
hebben wat precies het werk is dat deze God vanaf
het begin -zelfs tot aan het einde- uitwerkt.

Ik werd mij ervan bewust dat er niets beters voor
hen is dan om zich te verheugen om goed te doen
in zijn leven.

Want écht, elke mens die eet en drinkt en het
goede van al zijn zwoegen ziet, dat is een gave van
God.

Ik werd mij ervan bewust dat alles wat God gedaan
zal hebben, dat dat voor altijd geweest zal zijn,
niets voegt daaraan toe, niets doet daaraan af, wat
deze God tot stand bracht dat zal voor Zijn aanblik
gevreesd hebben.

Wat tot bestaan kwam is er al lang, en dat: ‘Er
zij...I” is er al lang geweest, want deze God zal diep
onderzoek gedaan hebben naar dat wat nagejaagd
is.

. Verder bekeek ik de plaats van het oordeel onder

de zon, haar plaatsnaam is slechtheid, en de plaats
van rechtvaardigheid, haar plaatsnaam is
slechtheid.

Ik overdacht in mijn hart: ‘Die rechtvaardigheid en
die slechtheid zal deze God geoordeeld hebben,
want het tijdstip voor alles wat welgevallig is -en
voor alles wat gewerkt is- heeft een plaats(naam).’
Ook dacht ik in mijn hart na over wat passend is
voor de zonen van Adam: ‘Dat God hen al testend
uitkiest en zij inzien dat zij net als de stomme
dieren zijn.

Want wat de zonen van Adam (mensenkinderen)
toevallig overkomt, dat overkomt de stomme
dieren ook, hetzelfde toeval overkomt hen. Zoals
de één sterft, sterft ook de ander, zij hebben zelfs
dezelfde geest, dus is er geen superioriteit van
Adam over de stomme dieren, want alles is
zuchten.

Zij gaan allemaal naar één plaats, zij werden
allemaal van het stof (gemaakt) en keerden
allemaal naar het stof terug.

Wie is zich bewust dat de geest van de
mensenkinderen naar het hoogste deel opstijgt en
de geest van de stomme dieren naar beneden
afdaalt, naar de aarde?

. Daarom zag ik in dat er niets beter is dan dat de

mens zich verheugd zal hebben in wat hij zelf
gewerkt heeft, want dat is zijn erfdeel. Want wie
zal hem daar gebracht hebben waar hij ziet wat er
na hem gebeurd zal zijn?’

Prediker 4

1.

Dus bekeek ik het van een andere kant en heb
vooral naar alle onderdrukking die onder de zon
plaatsvindt gekeken. En kijk, de tranen van de
onderdrukten, zonder iemand voor hen om te
troosten, met de machtige hand van hun
onderdrukkers, zonder iemand voor hen om te
troosten.

En luid prees ik die doden die al gestorven waren,
boven de levenden, zij die nog in leven zijn.

En beter dan beide is degene die er tot nog toe niet
was, die dat kwade werk dat onder de zon gedaan
werd (nog) niet zag.

En ik zag al dat gezwoeg en al dat succesvolle werk,
dat dit de jaloersmakende ijver van een man
tegenover zijn naaste is, ook dit is zuchten en
zwerven van de geest.

. De domoor vouwt zijn eigen handen en eet zijn

eigen vlees.
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Beter een ontspannen gevulde handpalm, dan twee
gevulde vuisten door te zwoegen met het zwerven
van de geest.

Ik bekeek het (weer) van een andere kant en heb
naar het zuchten onder de zon gekeken.

. Eén zonder een tweede bestaat, zonder ook maar

een zoon of een broer te hebben, zonder
nalatenschap voor al zijn zwoegen, maar zelfs zijn
ogen zullen niet genoeg van rijkdom gekregen
hebben. En voor wie zwoeg ik en onthoudt ik mijn
ziel van het goede? Ook dat is het zuchten en
zwerven van de geest.

Beter twee dan één, omdat er een goede beloning
voor hun zwoegen is.

Want als zij vallen zal de één zijn eigen makker op
doen staan, maar wee die ene die valt zonder
tweede om op te doen staan.

Bovendien, als twee samen gelegen zullen hebben,
dan werden zij warm, maar bij één, hoe zal hij
warm geworden zijn?

En als er één overweldigd zal zijn, dan zullen de
twee in de confrontatie met hem standgehouden
hebben, en een drievoudig koord zal niet snel
kapotgetrokken zijn.

Beter een arme sukkel als nazaat die wijs wordt,
dan een oude koning en domoor, die van
verlichtende vermaning niet wil weten.

Hoewel hij de gevangenis verliet om koning te zijn,
bleek zijn afkomst in zijn koninkrijk toch te kort te
schieten.

Ik bekeek zo dit alles van de levenden die onder de
zon wandelen, met de volgende nazaat die in
plaats van diegene gestaan zal hebben.

Aan heel het volk komt geen einde, over iedereen
die voor hen bestond zullen de opvolgers zich -net
als hem- ook niet verblijd hebben, dus dit is ook
het zuchten en zwerven van de geest.

Let goed op de stappen die u zet als u naar het huis
van God gewandeld zult hebben, nader om te
luisteren, meer dan het geven van een slachtoffer
door de domoren, wanneer zij er zich niet bewust
van zijn dat zij kwaad doen.

Prediker 5

1.

Wees uit angst niet te snel met uw mond en geef
uw hart niet de vrije loop bij het uiten van een
woord voor Gods aanblik, want God is in de hemel
en u bent op de aarde, laten uw woorden daarom
weinig zijn.

Want komt een grootse taak van een droom? En
(komen) grootse woorden met de stem van een
domoor?

Als u een gelofte aan God gezworen zult hebben,
zult u die niet uitgesteld hebben om in te lossen,
want met de domoren is hij niet blij, precies wat u
gezworen heeft los dat in.

Beter dat u geen gelofte gedaan heeft, dan dat u
een gelofte gedaan hebt en die niet afgerond zult
hebben.

Leen uw mond er niet toe om uw eigen lichaam te
doen zondigen, en tegenover de engel zult u niet
gezegd hebben dat het een vergissing is, waarom
zou God woedend geworden zijn vanwege uw
uitspraak en het werk dat u uit handen komt
vernietigen?

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Want in de grootsheid van dromen ligt ook zuchten,
én in de grootsheid aan woorden, vreest u daarom
deze God!

Als de verdrukking van de armzalige en het
ontnemen van het gerechtsoordeel als
‘rechtvaardigheid’ in de regio te zien geweest zal
zijn, dan zal het niet verwonderlijk geweest zijn
waarom dat zo is, omdat de ene hoge pief boven
de andere hoge de wacht houdt (of de hand boven
het hoofd houdt), met weer hoge piefen boven hen.
Dus is het beter voor de hele aarde als hij een
koning heeft, want dan werd het land al dienend
bewerkt.

. Wie van geld houdt zal geen genoeg van geld

gekregen hebben, en wie van onrustige rijkdom
houdt draagt geen vrucht, ook dit is gezucht.
Waar het goede zich vermenigvuldigt,
vermenigvuldigde zich ook de consumenten, wat
levert dat de baas dan op, behalve dat hij er met
eigen ogen op toeziet?

Zoet is de slaap van de arbeider, of hij nu weinig
of veel gegeten zal hebben, maar de overvloed van
de rijke geeft hem geen rust in de slaap.

Er bestaat een kwade ziekte die ik zag onder de
zon, de rijkdom van een bezitter (heer) die hij
afschermt tot zijn scha(n)de.

En de rijkdom van hemzelf ging door slecht beheer
verloren en hij bracht een zoon voort met helemaal
niets meer in handen.

Zoals hij uit zijn moeders buik kwam, net zo naakt
zal hij zijn teruggekeerd, gaan zoals hij kwam,
helemaal niets van zijn zwoegen =zal hij
meegenomen hebben, weggedragen in Zijn Hand.
Dus ook dat is een kwade ziekte, iedereen van uw
volk die kwam zal weer gegaan zijn, en wat baat
het hem die voor de wind gezwoegd heeft?

Ook dat nog, hij zal al zijn dagen in onwetendheid
gegeten hebben, met talrijke ergernissen én zijn
zwakheden én ‘splinters’.

Let op wat mijn beschouwingen waren, wat ik goed
acht, dat wat prachtig is, om te eten en te drinken
en het goede in al zijn zwoegen te zien, wat hij
onder de zon gezwoegd heeft, het getal aan dagen
van zijn leven, dat gaf God aan hem, want dat is
zijn erfdeel.

Ook elke mens aan wie God rijkdom en schatten
gaf, hem is de bestuursmacht gegeven over het
eten van ons, om zijn eigen aandeel daaraan te
leveren, ook om zich in zijn gezwoeg te verheugen,
dat is een gift van God.

Want hij zal zich niet veel herinnerd hebben van de
dagen van zijn leven, als God aandacht schenkt aan
de vreugde van zijn hart.

Prediker 6

1.

2.

Er bestaat (meer) verkeerds dat ik zag onder de zon
en het komt overvloedig voor onder de mensen.
Een man aan wie God rijkdom en schatten gegeven
heeft, met eer, zodat hij aan niets voor zijn ziel
tekortkomt. Over alles wat hij begeerd heeft zal
God hem echter niet de macht gegeven hebben,
over het eten van ons, maar een man, een
buitenstaander zal dat gegeten hebben, dat is nog
eens zuchten en zwakheid, erg is dat.
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11

12.

. Als een man er honderd verwekt zal hebben en vele

jaren geleefd zal hebben -als zo veel dagen en
jaren hem beschikbaar zijn gesteld- en ndg is zijn
ziel niet verzadigd van dat goede geraakt,
waardoor hij zelfs geen begrafenis kreeg, dan zei
ik dat een vroeggeboorte beter af is dan hij.

Want die kwam in een zucht en zal in het donker
vertrokken zijn, ja in de duisternis zal zijn naam
bedekt gebleven zijn.

Ook de zon zag hij niet, van niets wetend, rust is
er voor de één (de vroeggeboorte) boven de ander
(de onverzadigbare man).

Al leefde hij twee keer duizend jaar, dan nog zag
hij het goede niet in, gaan zij niet allemaal naar
één plaats?

Al het zwoegen van de mens gaat door de mond,
terwijl de ziel niet tevreden gesteld zal zijn.

Want wat is het voordeel van de wijze boven de
domoor, in hoeverre is de depressieve zich bewust
van de loop van het leven dat voorligt?

. Beter het uiterlijke voor ogen dan het op de loop

gaan van de ziel, ook dat is zuchten en zwerven van
de geest.

Wat is het dat (al) bestond? Het had al een naam
gekregen, en het is bekend dat hij een mens is, en
hij zal niet bij machte geweest zijn om een
rechtsgeding te voeren met Hem Die veel sterker is
dan ons.

.Omdat er talrijke zaken (woorden) zijn die het

zuchten doen toenemen, wat levert dat de mens
dan op?

Want wie weet wat goed voor de mens in het leven
is? Zijn aantal levensdagen is zuchten en hij zal ze
als een (glijdende) schaduw doorgebracht hebben,
want wie zal deze mens verklaard hebben wat er
na hem onder de zon bestaan zal hebben?

Prediker 7

10.

. Een goede naam gaat boven goede olie (rijkdom),

en de sterfdag boven de geboortedag.

. Beter om naar het rouwende huis te gaan dan naar

het feestende huis, omdat dat het einde is voor
ieder mens, en de levende zal dat ter harte
genomen hebben.

Treuren is beter dan lachen, omdat het hart door
een bedroefd gezicht verbeterd zal worden.

Het hart van de wijzen is in het rouwende huis, het
hart van de domoren is in het huis van vreugde.
Beter te luisteren naar de berisping van de wijze
dan een man die luistert naar het zotte lied.

Want het lachen van de domoor is als dorens die
knetteren onder een pot, en ook dat is gezucht.

Want stressvolle druk doet een wijze het dwaze
belichten, zo zal het hart van die gave verloren
gegaan zijn.

Beter het laatste Woord dan het eerste, beter de
geduldige Geest dan de hoogmoedige geest.

U zult niet opgejaagd zijn in uw geest vanuit
ergernis, want ergernis zal zich in het binnenste
van de domoren genesteld hebben.

Gezegd zal niet zijn: ‘Waarom was wat in vroegere
tijden gebeurde beter dan deze (tijd)?” Want dat
vroeg u zich af zonder wijsheid.

11.

12.

13.

14.

15.
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29.

Gelukzalige rijkdom is de wijsheid met een erfdeel,
en een voordeel voor hen die de zon zien.

Want de wijsheid beschut en vergaat als een
schaduw, geld (of smachten) beschut en vergaat als
een schaduw, maar de winst van bewuste kennis is
wijsheid, het geeft leven aan haar beheersers.
Doorzie deze daden van God, want wie zal in staat
geweest zijn om dat wat Hij neerboog recht te
maken?

Op de dag van gelukzalige rijkdom, wees gelukkig!
Maar doorzie dit ook op de kwade dag, de één
maakte God met de ander, met deze reden, dat de
mens er niets na hem mee bereikt zal hebben,
helemaal niets.

Dit alles doorzag ik in mijn zuchtende dagen, er
bestaat de rechtvaardige man die zijn
rechtvaardigheid verliest, ook bestaat er de
boosdoener die boven zijn slechtheid uitstijgt.

Al te rechtvaardig zijn zou niet moeten gebeuren,
ook niet dat u zich overdreven wijs gedraagt,
waarom zou u zich dit kwaad berokkend hebben?

.U zult niet al te veel de boosdoener uithangen en

ook geen domoor geweest zijn, waarom zou u voor
uw tijd gestorven zijn?

Beter dat u hieraan vastgehouden zult hebben en
uw eigen hand hiervan ook geen rust gegund zal
hebben, want wie God vreest zal dit alles achter
zich gelaten hebben.

Deze wijsheid zal sterker voor de wijze geweest
zijn dan tien heersers die (heerser) over een stad
zijn.

Want geen mens is rechtvaardig op aarde, wie het
goede gedaan zal hebben en niet gezondigd zal
hebben.

Ook aan alle woorden die verwoord zullen zijn
moet u uw hart niet gegeven hebben, zodat uw
eigen dienaar u niet verachtte.

Want telkens weer was uw hart zich er bewust van
dat u anderen verachtte.

Dit alles beproefde ik met de wijsheid, ik dacht
wijs geworden te zijn en dat bleek verre van ons.
Ver weg! Waarom het bestaan? En de onpeilbare
diepten? Wie zal die bereikt hebben?

Ik bekeerde mij met mijn hart om bewust te
kennen, wijsheid te onderzoeken en het
rekenschap geven uit te vinden en bewust te zijn
van het verkeerde van domheid en de dwaasheid
van gekkigheid.

Tot ik het bittere bereikte, meer dan de dood,
precies de vrouw die met de verstikkende netten
van haar hart je met haar handen gevangenneemt,
een goede man tegenover God zal haar ontglipt
zijn, maar de zondaar zal door haar
gevangengenomen zijn.

Kijk, tot zover reikte ik, zegt de prediker, een voor
een (aflopend) bereikte ik de (eind af)rekening.
Waar mij ziel nog altijd naar zocht, waar ik niet bij
kon, was één mens uit duizend die mij(n ziel)
bereikte, maar een vrouw onder al diegenen
bereikte mij niet.

Kijk alleen nog naar dit wat mij bereikte, dat God
deze mens oprecht maakte, maar zij zochten (zelf)
om heel veel uit te vinden.
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Prediker 8

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wie is als de wijzen en wie is zich bewust van de
interpretatie van het woord? Wijsheid zal het
gezicht van een mens doen stralen, ook krachtige
stoerheid zal zijn gezicht doen veranderen.

Ik (zeg): ‘Let op de mond van de koning en ook op
uw woorden van zweren aan God!’

U zult zich van schrik niet gehaast hebben om uit
zijn aanwezigheid te vertrekken, met een kwaad
woord zult u niet staande gebleven zijn, want alles
waar hij genoegen in schept zal hij gedaan hebben.
Omdat het woord van de koning macht uitoefent,
wie zal dan tegen hem gezegd hebben: ‘Wat zult u
gemaakt hebben?’’

Wie zich aan de voorschriften houdt is zich van
geen kwaad woord bewust, want tijd en oordeel
gaan een wijze bewust ter harte.

Want er is een tijd voor alles wat welbehaaglijk is,
ook het oordeel voor het slechte van de mens is
lang genoeg over hem.

Want hij weet niet wat er gebeurd zal zijn, want
wat dat geweest zal zijn, wie zal hem dat bekend
gemaakt hebben?

Geen mens heerst over de geest, door de eigen
geest te beheersen, ook oefent ze geen macht uit
op de dag van de dood, zij is niet ontslagen van de
oorlog en ze zal niet van de slechte meesters
verlost hebben.

Juist dit alles bekeek ik en ik gaf mijn hart aan al
het werk dat onder de zon gedaan werd, de tijd die
mens over mens overmeestert, dat is rot voor hem.

Ook dit zag ik, de boosdoeners begraven worden,
zij gingen binnen en vanuit de heilige plaats zijn zij
naar buiten gekomen, maar ze zijn geminacht in de
stad waarin zij zo (slecht) handelden, ook dat is
zuchten.

Als er geen werk werd gemaakt van een snel
oordeel over een slechte daad, daarom werd het
hart van de mensenkinderen vervuld om kwaad te
doen.

Als een zondaar honderd keer kwaad doet en het
gaat maar door voor hem, dan weet ik toch dat het
goed gegaan zal zijn met hen die God vrezen, die
gevreesd zullen hebben voor Zijn aanblik.

Maar voor de boosdoener zal het niet goed gegaan
zijn, hij zal zijn dagen niet als een schaduw
verlengd hebben omdat hij geen diep ontzag heeft
voor Gods aanblik.

Er bestaat een zuchten dat op aarde in acht
genomen werd, dat er rechtvaardigen bestaan die
door de daden van de boosdoeners getroffen
worden, en er bestaan boosdoeners die
geconfronteerd worden met de daden van de
rechtvaardigen, daar zei ik op dat dit zuchten
betreft.

Daarom prees ik juist de blijdschap, aangezien er
niets goed voor de mens onder de zon is, behalve
te eten, te drinken en blij te zijn, want dat zal hem
bijgebleven zijn van zijn zwoegen, de dagen van
zijn leven die God hem onder de zon gaf.

Want omdat ik mijn eigen hart bewust op wijsheid
richtte en vooral de bezigheid (taak) die op aarde
in acht werd genomen, wat dan ook, overdag en ’s
nachts, zijn ogen worden geen rust gegund....

17.

En ik bekeek dit alles (in het licht van) Gods daden,
dat de mens niet in staat geweest zal zijn om dit
werk van God te benaderen, dat wat onder de zon
tot stand werd gebracht, want datgene waar de
mens al zoekende voor gezwoegd zal hebben zal hij
niet benaderd hebben. En al spreekt de wijze van
bewuste kennis, nog zal hij niet in staat geweest
zijn om die te benaderen.

Prediker 9

1.

10.

11.

12.

Want aan juist dit alles gaf ik mijn hart, om juist
dit alles uit te diepen, dat van de rechtvaardigen
en de wijzen en hun werken in de Hand van God,
noch liefde, noch haat, de mens weet niet alles
waarmee hij geconfronteerd wordt.

Alles wat iedereen kan overkomen, zowel de
rechtvaardige als de boosdoener, de goede, de
zuivere en de onzuivere, aan de offeraar en aan
hem die niet offert, zowel de goede als de zondaar,
aan wie zweert en aan wie voor de eed vreest,

is dit het slechte onder alles wat onder de zon in
acht werd genomen, dat dit met iedereen kan
gebeuren en dat ook het hart van de mensenzonen
met boosheid vervuld werd, met gekke dwaasheid
in hun harten tijdens hun levens, en daarna naar de
dood.

Want wie is beproefd uitgekozen? Onder alle
levenden bestaat (nog wel) een overtuiging, want
een levende hond is beter dan een dode leeuw.
Want de levenden zijn zich bewust dat zij
gestorven zullen zijn, maar de doden weten niets
van dit alles, voor hen is er geen beloning meer,
want de herinnering aan hen werd vergeten.

Ook hun liefde, ook hun haat, ook hun felle
jaloersheid verdwenen, en ze hebben er geen deel
meer aan in eeuwigheid, aan alles wat er onder de
zon werd gedaan.

Ga, eet uw brood met vreugde en drink met een
goed hart uw wijn, want God was altijd al verheugd
met uw werken.

Laten uw kleren te allen tijde wit geweest zijn en
laat er geen tekort aan olie op uw hoofd geweest
zijn.

Beschouw het leven met de vrouw die u liefhad,
alle dagen van uw zuchtende leven die u onder de
zon werden gegeven, al uw dagen met gezucht,
want dat is uw aandeel aan het leven en aan het
zwoegen dat u zwoegt onder de zon.

Alles wat uw hand tegengekomen zal zijn om te
doen, doe wat in uw macht ligt, want er is geen
werk of planvorming of bewustzijn of wijsheid in
het dodenrijk waar u naartoe gaat. (S)

Mijn keerpunt was het inzicht onder de zon dat de
wedstrijd niet voor de hardlopers is, en de strijd
niet voor de strijders, en ook niet het brood (of de
oorlog) voor de wijzen, of ook niet de rijkdom voor
wie dat begrijpen, dus ook niet het gracieuze voor
de kenners, want tijd en toeval zal iedereen
tegengekomen zijn.

Want ook zal de mens zijn eigen tijd niet geweten
hebben, zoals het vissen vangen in het net van haar
onheil, en zoals vogels in een klapnet gevangen, de
mensenkinderen worden net zo gevangen in de tijd
van haar onheil, als hen dat plotseling overvallen
zal hebben.

. Ook dit was mijn inzicht van wijsheid onder de zon

en het is groots voor mij.

08-12-2024 © Jim Sabelis



14.

15.

16.

17.

18.

Een kleine stad met een paar stervelingen erin die
werd overvallen door een grootse koning, hij
omsingelde haar en bouwde grootse bolwerken
tegen haar op.

Daar werd een wijze sukkel in aangetroffen en door
zijn wijsheid wist hij deze stad te doen
ontsnappen, maar geen mens hield zich deze
sukkelachtige mens in herinnering.

Dus ben ik het die zei: ‘Beter wijsheid dan
strijdkracht,’ al wordt de wijsheid van een sukkel
geminacht en wordt er niet naar zijn woorden
geluisterd.

Rustig luisteren naar de woorden van wijzen gaat
boven het geschreeuw van wie over domoren
heerst.

Beter wijsheid dan oorlogstuig, maar één zondaar
zal ontzettend veel goeds verloren doen gaan.

Prediker 10

1.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

. Bij

Mijn steekvlieg, de dood, hij stinkt als de gistende
olie van de zalfbereider, weegt zwaarder dan
wijsheid, dan het gewicht van waardeloze
dwaasheid.

Het hart van de wijzen gaat rechtsaf, maar het hart
van de domoren gaat ingewikkeld linksaf.

En ook op de levensweg waarover de dwaas
wandelt mist een hart, en tegen iedereen zegt hij
dat hij dwaas is.

Als de geest van de bestuurder tegen u in het
geweer gekomen zal zijn, dan zult u niet van uw
standpunt afgekomen zijn, want dat werkt in het
voordeel, het zal grote zondestraffen geseponeerd
hebben.

Er bestaat een kwaad dat ik zag onder de zon, als
een onbewuste fout die komt door het aanzien (des
persoons) van een machthebber.

vele hoge plaatsingen werd dwaasheid
geopenbaard en hebben rijken ‘nederig’ zitting
genomen.

Ik zag slaven te paard en prinsen als slaaf op aarde.

In een gegraven kuil zal gevallen zijn, en (door) een
doorbroken muur zal een slang gebeten hebben.
Stenen delven, daardoor zal pijn geleden zijn. Het
splijten van bomen, daardoor zal men in gevaar
gekomen zijn.

Als het ijzer bot was en men de lemmeten niet
sleep, dan zal hij meer kracht en macht getoond
moeten hebben, wijsheid is echter een voordeel bij
succes.

Als de slang ondanks bezweringen heeft gebeten,
dan heeft de taal van zijn baas geen nut.

Woorden uit een wijze mond zijn gracieus, maar de
woorden van een domoor zullen (beter) door hem
ingeslikt zijn.

Hij begint met woorden uit zijn mond die
gekkigheid zijn en wat uiteindelijk uit zijn mond
komt is dwaze opschepperij.

Toch gebruikt zo’n domoor veel woorden, terwijl
de mens niet geweten zal hebben wat er na hem
gebeurd zal zijn, wie zal hem dat bekend gemaakt
hebben?

Het werk van de domoren zal hem afgetobd
hebben, omdat hij niet naar de (waakzame) stad
wist te wandelen.

16.

17.

18.

19.

20.

Wee u aarde, als uw koning een jongen is en uw
prinsen tot de morgenstond gegeten hebben.
Gelukkig u aarde, als uw koning een zoon is van
edelen en uw prinsen op tijd gegeten hebben, voor
kracht en niet voor drinkgelag.

Door slome nalatigheid zullen de dakbalken zijn
ingezakt en vanwege het slaphangen van de handen
zal het huis gelekt hebben.

Brood wordt gemaakt om te lachen en wijn maakt
de levenden blij, ook geld wordt bezongen, vooral
haar alomvattendheid.

U zult de koning zelfs in uw gedachten niet veracht
hebben, u zult ook de rijke niet in uw slaapkamers
veracht hebben, want een hemelse vogel kan deze
stem meegevoerd hebben, en de ‘heer van de
vleugels’ kan het woord bekendgemaakt hebben.

Prediker 11

1.

10.

Strooi uw brood uit over het water want na vele
dagen zult u het tegengekomen zijn.

Geef een aandeel aan zeven, ja ook aan acht, want
u zult niet geweten hebben welk kwaad er op aarde
geweest zal zijn.

Als de wolken gevuld zijn zullen zij stortregens op
aarde uitgegoten hebben en als een boom
zuidwaarts of noordwaarts gevallen zal zijn, op de
plaats waar de boom gevallen zal zijn zal hij
gebleven zijn.

Wie zich laat weerhouden door de wind zal niet
gezaaid hebben, wie blijft kijken naar de wolken
zal niet gemaaid hebben.

Net zoals u niet beseft welke weg de wind (geest)
of de vorming van ledematen in de zwangere buik
gaat, zo zult u ook het precieze werk van God niet
beseft hebben, Die alles precies gemaakt zal
hebben.

Zaai uw eigen zaad bij zonsopkomst, zonder uw
hand tot de avond rust gegeven te hebben, want
zonder dat u beseft hoe, zal het recht opgebloeid
zijn, de eerste of de tweede als een van de besten.
Ook het licht is plezierig en het is goed voor de
ogen om juist de zon te zien.

En als de mens vele jaren geleefd zal hebben, dan
zal hij zich over het geheel verheugd hebben en
zich juist de donkere dagen herinnerd hebben,
want dat zullen er vele geweest zijn, want alles
wat langskwam is gezucht.

Wees blij met uw jeugd jongere en u zult uw hart
goed gemaakt hebben in uw jeugdjaren, bewandel
de levensweg van uw hart en het visioen dat u voor
ogen hebt, maar weet dat God u voor dit alles in
het gerechtsoordeel gebracht zal hebben.

Verwijder daarom irritatie uit uw hart en hou het
lichamelijk slechte bij u weg, want de jeugdjaren
en de opkomst uit het duister is gezucht.

Prediker 12

1.

Hou uw Schepper in uw jonge jaren in herinnering,
zo lang mogelijk, zonder dat de slechte dagen
gekomen zullen zijn en de jaren aanbraken waarin
u gezegd zult hebben: ‘Ik heb er geen zin meer in.’
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. Zo lang, zodat de zon niet verduisterd zal zijn of
het maanlicht of de sterren of de wolken die na de
regen terugkeerden.

. Op de dag dat de bewakers van het huis gebeefd
zullen hebben en de machtige stervelingen zich
bogen en de maalsters ophielden omdat zij te
weinig hadden, dan werd het donker voor haar als
ze uit het raam kijkt.

. Dan sloten de deuren in de straten, en verstomt het
geluid van het malen, dan zal hij opgeschrikt zijn
op het geluid van een vogeltje, als de stem van de
meisjes deemoedig geweest zal zijn.

. Ook op de verhoogde plaatsen zullen zij bang
geweest zijn vanwege de verschrikkingen op de
weg, als de amandelboom veracht zal zijn en de
sprinkhaan zich voortgesleept zal hebben en alle
lust ontnomen geweest zal zijn, omdat de mens
(adam) naar zijn eeuwige huis gaat en de
weeklagers in de straat rondgingen.

. Zo lang dat het zilveren koord niet gebroken
geweest zal zijn of de gouden kom niet vertrapt
geweest zal zijn, of de kruik bij de bron in stukken
gebroken zal zijn, of het wiel bij de put afbrak.

. Want het stof op de aarde zal teruggekeerd zijn
naar zoals het was en de geest zal naar de God Die
hem gaf teruggekeerd zijn.

10.

11.

12.

13.

14.

. Zuchten en steunen zei de prediker, gezucht en

gesteun.

Overvloedige winst was het bestaan van de wijze
prediker, hoe meer hij bewustzijn onderwees aan
dit volk en goed luisterde en vele spreuken
opstelde.

De prediker zocht om begerenswaardige woorden
te vinden en oprecht geschreven waarachtige
woorden.

Woorden van de wijze zijn als stimulerende
prikkels, als de (prikkelende) nagels die in de
‘verzameling van de heren’ worden ingeslagen, dit
werd door de ene Herder toegepast.

En meer dan dit mijn zoon wees gewaarschuwd om
vele boeken zonder einde te maken want veel
studeren is vermoeiend voor het vlees.

Tot slot het Woord van alles: ‘Wij hebben met
vreze te luisteren naar deze God en ons aan Zijn
opdrachten te houden, want dit gaat elke mens
aan.

Want dit werk van eenieder zal God in het
gerechtsoordeel gebracht hebben, met alles wat
verborgen is, of het nu goed of slecht is.’
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