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Valse christussen
Gepubliceerd op 13 februari 2026 om 19:31

Valse christussen — ze komen uit het midden van jouw gemeente

Hoe herken je een valse christus? Enkele bijbelteksten die vertellen waar de valse christussen zich ophouden.
Er zullen voor de eindtijd begint zeer veel valse christussen zijn. Je hebt ze voor het uitkiezen. Er is er altijd wel
eentje te vinden die vertelt wat jouw gehoor streelt. Wil jij de waarheid horen, of het aangename verzinsel?
Een valse christus is het synoniem voor een valse profeet.

De valse christussen

Een valse christus wat is dat nu precies?

Een valse christus kun je missen als een zere kies.

Jij bent vrij in wie jij jouw vertrouwen geeft,

Apostelen hebben gewaarschuwd: de valse christus leeft.

Willen we wel echt leren van het verleden?

Er zit weinig verschil tussen het verleden en het heden.
Mattheds zei: Er zullen zeer veel valse christussen zijn,
Een valse christus leert het dus fout over brood en wijn.

Paulus zegt iets in een minder bekende tekst over wolven,

Na zijn vertrek komen die wolven, je wordt eronder bedolven.

Deze wolven — jouw medebroeders — zullen de waarheid verdraaien,
Het staat in Handelingen 20:29-30, je hoeft er niet naar te graaien.

De valse christus heeft de leiding De wolf in kerkelijk kostuum.
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Zo heeft Apostel Paulus nog een tekst voor ons genoteerd,
De leer der Apostelen is waar en heeft ons veel geleerd.
Ook dit gaat over de zusters en broeders van weleer.

Het is de “iemand” die misleidt je keer op keer.

Paulus heeft een duidelijke waarschuwing geschreven.

1 Korinthe 5:1-13: daar staat dat “iemand” zich heeft verheven.
Er staat: die “iemand” is een zuster of een broeder,

Hoererij mag niet, zeker niet met de moeder.

De vrouw, dus de moeder, is de gemeenschap van God,
De misleider, de “iemand”, wacht een verschrikkelijk lot.
Deze “iemand” wordt door God zelf weggedaan.

Voor die “iemand” is geen plek, zelfs niet op de maan.

Zijn er nog meer overeenkomsten tussen nu en het verleden?
Veel apostelen van ooit waren vissers; dat was hun heden,
Ze hadden maar één Leraar, dat is Jezus, de Zoon van God,
De schriftgeleerden hadden er veel; ze studeerden zich rot.

Tja, wat moeten we zeggen over de schriftgeleerden van nu?
Predikanten en theologen doen hetzelfde, of klinkt dat cru.

Ze leren veel bijbelteksten van Hiéronymus uit het hoofd,

Ze leren veel talen, maar van de goddelijke wijsheid zijn ze beroofd.

Voor al die verschillende vakken heb je professoren nodig,

Een knecht van God heeft één leraar; de andere zijn overbodig.

Die ene echte leraar, Zijn leermethode gaat alleen maar via het hart.
Juist omdat Jezus de ene echte leraar is, raak je nooit verward.

Nog een voorbeeld om te overdenken met een hart vol wijsheid,

Jezus Christus, die ene leraar zoek je in gedachten, dus in stilheid.

Er staat geschreven: wijsheid van de mens is dwaasheid bij God,

Door alles met het menselijk verstand te bedenken, maak je alles kapot
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