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Gods plan staat vast 

De Bijbel spreekt meerdere keren over Gods plan met de mensheid. Eén van de bekendste teksten staat in 

Jeremia 29. 

Jeremia 29:10 Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal Ik naar jullie omzien. Dan zal Ik mijn 

belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. 11 Mijn plan met jullie staat vast – spreekt 

de HEER: Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. 12 Jullie 

zullen Mij aanroepen en weer tot Mij gaan bidden, en Ik zal naar jullie luisteren. 13 Jullie zullen Mij zoeken en 

ook vinden, als jullie Mij tenminste met hart en ziel zoeken. 14 Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de 

HEER – en Ik zal in je lot een keer maken. 

Gods plan is gebaseerd op Zijn glazen bol 

Hier zit de grote misrekening van de mensheid over Gods plan. God weet alles van tevoren, vanaf het moment 

dat Hij is ontstaan. Hij wist dat de Satan hoogmoedig zou worden door Zijn onzichtbaarheid. God oordeelt daar 

wel over, maar Gods liefde veroordeelt het niet. Daarom heeft Hij een Plan ontworpen om iedereen in 

nederigheid weer terug te laten keren in het Vaderhuis.  

GODS LIEFDE: deze pagina laat Zijn grote liefde zien, waarom de goden zullen sterven als een mens.  

JEZUS: De uitleg waarom God zichtbaar werd in Jezus Christus.  

ALLEMACHTIG: zo was het Woord al krachtig vanaf het eerste begin. 

 

Als jullie Mij tenminste met hart en ziel zoeken – de voorwaarde van Gods plan. 

Gods plan: Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk, maar ... er is een voorwaarde: als jullie Mij met hart 

en ziel zoeken. Met hart en ziel, beiden zijn onzichtbaar, het gaat dus niet om zichtbaar vertoon. God ziet het 

hart aan. Hij ziet jouw binnenste; jouw binnenkamer. Nog een bijbelcitaat:  

Attentie, twee exact dezelfde teksten: 

1 Petrus 5:5 – God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade – Jacobus 4:6. 

Opgelet: hier wordt een tweedeling gemaakt in Nederigheid en Hoogmoedigheid, niet in gelovig of ongelovig. 

 

NIET MIJN WIL, O HEER: de titel van dit gedicht zegt al meer dan genoeg. 

GODS ZEGEN: je hoort het overal, je komt het vaak tegen. Kan de mens God een opdracht geven? 

BIDDEN: een pagina over bidden met uiterlijk vertoon. 

BEKEREN: niet naar een denominatie, maar naar de Eerste Liefde.  

 

Gedicht: De mens en Gods plan 

De mens is een engel van weleer, 

Hij leefde naar Gods welgevallen en Zijn eer. 

Totdat Satan zei: dat kunstje van U, dat kunnen ook wij. 

Daarom zetten wij u met velen terzij. 

  

God maakte van zichzelf zelfs een zichtbaar beeld 

https://www.hetplanvangod.nl/gods-plan
https://www.hetplanvangod.nl/gods-liefde
https://www.hetplanvangod.nl/jezus
https://www.hetplanvangod.nl/gedichten/3059888_allemachtig
https://www.hetplanvangod.nl/gedichten/2569514_niet-mijn-wil-heer
https://www.hetplanvangod.nl/gedichten/2569675_gods-zegen
https://www.hetplanvangod.nl/gods-liefde/bidden
https://www.hetplanvangod.nl/bekeren
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Het hielp maar weinig met wat zich afspeelt.  

Dit was het begin, door hoogmoed, van zeer veel ellende, 

Tsja, en nu is het al eeuwenlang een echte bende. 

 

God gooide al die hoogmoedige mensen op de aarde. 

Hij zei: bedenk voorlopig maar eens de juiste waarde. 

Na miljoenen jaren eindelijk een belichaamd persoon, 

Je kunt kiezen uit Vrije Wil voor een eeuwig loon. 

  

Twee wegen, de weg van het leven en de weg van de dood, 

Eén weg heeft Jezus voorgedaan: de weg naar het eeuwige leven. 

De andere weg is vervelend, is de weg van het schaamrood. 

Kiest u voor de nederige weg, dan krijgt u minimaal een zeven.  

 

WATER EN LICHT: een gedicht met een sprekende symboliek.  

DE ZIEL: de mens is een ziel en heeft een lichaam – een blog. 

DE ZONDEVAL: de zondeval 2x, 1 in de hemel, 2 op de aarde – een blog. 

 

Gods plan – geworpen naar binnen de aarde  

De KJV laat zien dat Openbaring 12:9 vertaald wordt met 'naar binnen' de aarde. Deze 'happening' heeft lang 

geleden plaatsgevonden. In de tussentijd is er zeer veel gebeurd. Het groen ging groeien, de dieren 

ontwikkelden zich. Twee mensen waren lange tijd op aarde, al die tijd wandelden ze met God in nederigheid – 

Micha 6:8. Alles groeide en bloeide en stierf en ontwikkelde zich opnieuw. En alles wat leefde bestond en 

bestaat uit LEVENDE atomen tot op de dag van vandaag.  

Psalmen 71:20 Gij, die mij vele benauwdheden en rampen hebt doen zien, zult mij weder levend maken, mij uit 

de kolken der aarde weder doen opstijgen. 

GODS TIJDSREKENING: op de geschriften berekend hoe oud de aarde is. 

VERTALINGEN: Naar Binnen de aarde, aantoonbaar middels de grondtekst. 

INCARNATIE: een hele pagina die "mij weder levend maakt" ondersteunt. 

DOWNCYCLING: het hergebruik van LEVENDE atomen in een verminderde zetting van bestaan. 

 

Oh yeah, ook Gods plan – de zondeval en wat extra 

Na vele miljoenen jaren saampjes te hebben geleefd, gingen Adam en Eva iets verkeerds eten. Tsja, dat was de 

verboden vrucht, echter ... God wist het van tevoren, zoals alles en altijd. Na vele miljoenen jaren kunnen we 

dat gerust al de eindtijd noemen. Laten we eerlijk wezen: een stukkie van 5920 jaar op 269.500.000 jaren is 

https://www.hetplanvangod.nl/gods-plan
https://www.hetplanvangod.nl/gedichten/3048801_water-en-licht
https://www.hetplanvangod.nl/blogberichten/2303643_de-ziel
https://www.hetplanvangod.nl/blogberichten/2669388_de-zondeval
https://www.hetplanvangod.nl/gods-tijdsrekening
https://www.hetplanvangod.nl/blogberichten/vertalingen#naar-binnen
https://www.hetplanvangod.nl/gods-liefde/incarnatie
https://www.hetplanvangod.nl/blogberichten/een-weetje#cycl
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toch wel zo te bezien, ja toch? Voor het eerst werd er weer iets 'nieuws' geïntroduceerd: het dodenrijk. Abel 

mocht proefdraaien.  

 

DODENRIJK: Abel was de eerste. Het Boek van Henoch getuigt hier over. 

BIJBELSE CHRONOLOGIE: tot de dood van Achab 853 jaar v.Chr. uiteindelijk een periode van 5920 jaar.  

HEL-BIJBEL-GOD: De poel van vuur en zwavel, gewoon in de kern van de aarde  

ERFZONDE: enerzijds volledig verzonnen. Hmm, verzonnen? Eigenlijk gewoon meegenomen. Ook als gedicht.  

 

 

Asjemenou, de mens gaat van alles verzinnen. Ook Gods plan? 

Dat krijg je nu, mensen met "intelligentie". Leugens creëren, dat noemen ze slimmigheid. Of ... is er iets anders 

aan de hand? Gewoon de ogen en de oren verstopt? ff kijken wat de bijbel zegt, spannend joh. 

Spreuken 16:30 Hij doet zijn ogen dicht om verderfelijke dingen te bedenken, 

bijt hij op zijn lippen, dan voert hij kwaad uit. 

Marcus 4:12 Er staat immers geschreven: “Hun ogen zitten dicht en hun oren 

zijn doof. Daarom zullen zij niets zien, horen of begrijpen. Daarom kunnen zij 

niet naar God terugkeren, want dan zou Hij hen vergeven.” 

Waarachtig, heb je dat gelezen? Dat kan niet anders, dat moet wel Gods plan zijn. Weet je, God houdt niet van 

hoogmoedigheid, wel van nederigheid.  

TRINITEIT: dat zeggen ze wel, maar het staat er niet. Twee-eenheid: yep, dat staat er wel, lees het maar. 

DOGMA: allemaal verschillend, terwijl er maar één evangelie is. Hoe kan je het toch allemaal verzinnen? 

 

 

Jezus hield niet van schijnheiligheid, ook een stukkie van Gods plan 

Een schijnheilig iemand, Helemaal geënt op een bijbelcitaat, echt waar. 

 Mattheüs 23:27-33 

[27] Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die 

vanbuiten wel mooi lijken, maar vanbinnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. 

[28] Zo lijkt u ook wel vanbuiten rechtvaardig voor de mensen, maar vanbinnen bent u vol huichelarij en 

wetteloosheid. 

[29] Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bouwt de graven voor de profeten en versiert de 

grafmonumenten van de rechtvaardigen, 

[30] en u zegt: Als wij in de tijd van onze vaderen hadden geleefd, hadden wij niet met hen meegewerkt om het 

bloed van de profeten te vergieten. 

[31] Aldus getuigt u tegen uzelf, dat u kinderen bent van hen die de profeten gedood hebben. 

[32] Maakt ook u dan de maat van uw vaderen vol! 

[33] Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen? 

https://www.hetplanvangod.nl/gods-plan
https://www.hetplanvangod.nl/de-eindtijd/dodenrijk
https://www.hetplanvangod.nl/contact/boek-van-henoch
https://www.hetplanvangod.nl/bijbelse-chronologie
https://www.hetplanvangod.nl/gods-liefde/hel-bijbel-god
https://www.hetplanvangod.nl/gods-liefde/de-erfzonde
https://www.hetplanvangod.nl/gedichten/2617131_erfzonde
https://www.hetplanvangod.nl/gedichten/2594713_triniteit
https://www.hetplanvangod.nl/gedichten/3022546_twee-eenheid
https://www.hetplanvangod.nl/gedichten/2645885_dogma
https://www.hetplanvangod.nl/gedichten/2635572_het-evangelie
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Jezus had de pest aan dat hooghartige gedoe. 

 

 

Schijnheilig Iemand  

Schijnheilig is je beter voordoen dan je bent, 

Mooie taal en voorzichtige woorden die je kent. 

Het is de schijn die zo enorm bedrieglijk is, 

Het is een masker, een dikke laag vernis. 

  

Als een normaal iemand gewoon de waarheid zegt, 

En alles open en eerlijk op normaal niveau uitlegt, 

Dan ben je ineens een Cru en Ongecultiveerd persoon, 

Normale arbeidersklasse, is dat zo ongewoon? 

  

Er is een “iemand” die voelt zich zeer verheven en doet ook zo, 

Hij maakt van zijn “verhevenheid” een grote show. 

Het is net als ooit; de Joodse schriftgeleerden deden dat ook, 

Bij normaal en gewoon gedrag raken die lui van de kook. 

  

Ook Jezus werd woest bij dat schijnheilige gedrag, 

Addergebroed was het woord, als ik het zeggen mag. 

Ook werden die schijnheilige joden vergeleken met een graf, 

Van buiten mooi, van binnen doodsbeenderen. Hij was niet laf. 

  

Ook toen vonden de joden de taal Cru en Ongecultiveerd, 

Het is normaal taalgebruik, zonder schijnheiligheid aangeleerd. 

Wist u dat de meeste “predikanten” deze mening zijn toegedaan? 

Om het simpel en verstaanbaar te zeggen: ik heb er schijt aan. 

  

Dat schijnheilige gedrag van deze geleerde mensen, ook van weleer, 

Als normale mensen de waarheid zeggen, dan doet dat hun zeer. 

https://www.hetplanvangod.nl/gods-plan
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Hiëronymus heeft de bijbel vertaald naar de “universitaire” taal. 

De universitaire taal geeft alleen maar een heleboel kabaal. 

 

  

Met geleerde mensen worden vooral de schriftgeleerden bedoeld, 

4200 verschillende religies, dus leugens, wijsheid weggespoeld. 

Schijnheiligheid en achterbaksheid zijn elkaars synoniem, 

Cru en Ongecultiveerd is open en eerlijk, toch goed gezien? 

  

Een gezegde: Wie de schoen past, trekt deze schoen aan, 

Aan de lezer van dit gedicht de vraag: heeft u het verstaan? 

De schijnheilige zegt het niet, maar denkt het en doet alzo, 

Normale mensen zeggen het, maar bij het doen: is het ho. 

  

Evangeliseren, de 'Goede Boodschap' vertellen, is dat conform Gods plan? 

Tsja, Gods plan is de waarheid, maar er zijn zoveel leugens. Kijk maar naar het aantal denominaties. En wat zegt 

Jezus er Zelf over?  

Mattheüs 7:21-23 “Niet iedereen die tegen Mij zegt: ‘Mijn Heer, mijn Heer!’, zal het Koninkrijk van de hemelen 

binnengaan, maar alleen wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij 

zeggen: ‘Mijn Heer, mijn Heer, hebben wij niet in uw Naam geprofeteerd en in uw Naam demonen uitgedreven 

en in uw Naam vele krachten gedaan?’ Dan zal Ik hun openlijk zeggen: ‘Ik heb jullie nooit gekend. Ga weg van 

Mij, jullie die ongerechtigheid doen!’” 

Dit gaat over die schijnheiligen: de predikanten met al hun verschillende verhaaltjes. Het zijn gewoon de valse 

profeten waar de bijbel zo vaak voor waarschuwt. Ze vertellen niks conform Gods plan, ze vertellen verzinsels. 

Dat vertelde 2 Timotheüs 4:2-3 al. 

GOEDE BOODSCHAP: dit gedicht vertelt dat God IEDEREEN redt, niemand uitgezonderd  

VALSE PROFETEN: jawel, helemaal duidelijk. Lees het maar zelf.  

EVANGELISEREN: een gedicht met een rekensom 

 

 

Bijbelse synoniemen, je moet ze maar kunnen begrijpen volgens Gods plan. 

Causaliteit: da's een mooi woord voor 'verbindingen leggen'. Ik ben een rare, want bijbelstudie met een 

groepje? Niks voor mij. Ik ga niet eens naar een kerk, en dat schijnheilige handen vouwen en de ogen dicht? 

Geef mijn portie maar aan fikkie. Maar ... puzzelen? Dat is wel leuk, en aangezien de bijbel één groot 

puzzelboek is. Ach ja, dan knipoog ik maar eens wat vaker naar boven, dat zal Hij wel goed vinden, of denk jij 

daar anders over? 

https://www.hetplanvangod.nl/gods-plan
https://www.hetplanvangod.nl/gedichten/2648054_goede-boodschap
https://www.hetplanvangod.nl/de-eindtijd/valse-profeten
https://www.hetplanvangod.nl/gedichten/2635572_het-evangelie
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Daniël deed het al, causaliteit zoeken bedoel ik daarmee. Dat andere waar jij aan denkt: ben ik misschien wel te 

oud voor. Dus Daniël verwees al naar wat Jeremia zegt over de koning van Babel en een periode van 70 jaar. 

Koning van Babel = toch ook Satan? Dan moeten die 70 jaren ook anders worden bekeken: 70 jaren --> 70 

jubelperioden a 49 jaar? 70 x 49 = 3430 jaar. 

Tot de Exodus 2448 jaar + 3430 = 5878 jaren. 1000 jaar in één dag? De tijd wordt verkort? Toch misschien ff wat 

vaker een knipoogje naar boven. 

Puzzelen is leuk, maar soms ook verrassend. Jeremia zegt ook in Jeremia 25:10-14 hetzelfde over die koning van 

Babel en die 70 (jubel)jaren. 

BIJBELSTUDIE: niks voor mij, want ... dat leg ik op deze pagina uit. 

BIDDEN: een speciale pagina over bidden, de tweede keer al. Hmm, toch maar ff lezen. 

VERTALINGEN: onbekende en onbegrepen synoniemen, voor velen een raadsel. 

 

 

Aandacht voor Gods plan 

Besteed aandacht aan je gedachten, want het worden woorden. 

Besteed aandacht aan je woorden, want het worden daden. 

Besteed aandacht aan je daden, want het worden gewoonten. 

Besteed aandacht aan je gewoonten, want het wordt je karakter. 

Besteed aandacht aan je karakter, want het wordt je lot. 

  

Hoogmoed is een karaktertrek die niet in het leven past; God verafschuwt het. Het is maar een gedachte, want 

ieder mens bepaald zijn/haar eigen bestemming. Een bestemming voor eeuwig of ... voor een periode tot in de 

eeuwen der eeuwen. Da's lang, verrekte lang, maar niet eindeloos.  

 

Vrede op aarde – niet volgens Gods plan 

HTB – Ezechiël 13:10 

Want deze goddeloze mannen – en vrouwen – misleiden mijn volk door te zeggen: “God zal vrede 

sturen,” terwijl Ik dat helemaal niet van plan ben!  

Weet je nog? Genesis 1, God keek ff terug en zei: het is goed. Hij zei zelfs een keertje: het is zeer goed. Hmm, 

beesten die elkaar gebruiken als voedingsmiddel of zelfs als babykamer, en toch ... het is goed? Iets om eventjes 

bij stil te staan, en ... het combineren met: Vrede: dat ben ik helemaal niet van plan. Is Gods plan zo 

ingewikkeld? 

De basis van Gods plan is en blijft: eeuwige vrede ... in de hemel, kosmos of hoe je het ook wilt noemen. Weet 

je nog? Oorlog was er in de hemel: dat gaat nooit meer gebeuren. Satan en zijn horden zijn naar binnen de 

aarde geworpen. Begint het je duidelijk te worden: Gods plan? 

Resumé: de aarde is 269.500.000 jaar oud, da's al een lang tijdperk. De mensen begonnen zich te 

vermenigvuldigen 5920 jaar geleden. De ark van Noach was de afsluiting van de eerste generatie. De tweede 

generatie wordt binnenkort afgesloten. De derde generatie over iets meer dan 1000 jaar. Dat gaan we allemaal 

nog uitleggen. Gods plan is nog niet afgelopen.  

https://www.hetplanvangod.nl/gods-plan
https://bible.com/bible/3699/jer.25.10-12.EBV24
https://www.hetplanvangod.nl/blogberichten/2985118_bijbelstudie
https://www.hetplanvangod.nl/gods-liefde/bidden
https://www.hetplanvangod.nl/blogberichten/vertalingen#synoniemen


het Plan van God.                                                                                                                                                                                           Pagina 7 van 12 

 

NOACH’S TIJD: een gedicht en de titel zegt eigenlijk al genoeg.  

TOEKOMST: Toekomst wordt heden – wordt toekomst nog heden? = gedicht.  

VREDE-BIJBEL: een onderzoek wat de bijbel zegt over vrede op aarde. 

 

Gods liefde, dus Gods plan, wordt vaak overdreven 

Boeren, burgers en buitenlui 

OVERDREVENHEID 

  

Een gezegde: overdrijven is ook een vak. 

Door te overdrijven kom je misschien wel in de bak. 

Te hard in het verkeer is zeker niet goed te noemen, 

Iets aandikken is al snel iets overdreven roemen. 

  

Overdrijven is dus altijd fout, of was je al eerder stout? 

Overdreven goed gaan doen, komt vaak vanwege een fout. 

Je hebt iets gedaan waarvan je het al van tevoren weet, 

Door die fout van tevoren bedacht, krijg je het al heet. 

  

Zo’n fout is dus GEEN vergissing, zelfs niet misschien, 

Het is boze opzet, het wordt overdreven bovendien. 

Deze fout van tevoren bedacht, wordt opzettelijk geacht, 

Wordt Gods woord zo gebracht, dan is het echt verkracht. 

  

Het namaakwoord 'liefde' wordt dan in overdrevenheid geuit, 

Het is net als bij de hoeren, alle bescheidenheid moet eruit. 

De hoeren verkopen hun "liefde" ook met uiterlijk vertoon, 

Mattheüs schreef al, uiterlijk vertoon heeft zeer beslist geen loon.  

AI: 

"Overdrijven is ook een kunst" betekent dat het bewust aandikken van feiten (hyperbolen) een effectieve, 

creatieve vaardigheid is om nadruk te leggen, emoties op te roepen of verhalen te versterken. 

Het is een techniek die vaak wordt ingezet in literatuur, kunst en dagelijkse communicatie om een boodschap 

krachtiger of dramatischer over te brengen.  

Kernaspecten van overdrijven als kunst: 

https://www.hetplanvangod.nl/gods-plan
https://www.hetplanvangod.nl/gedichten/2998924_noachs-tijd
https://www.hetplanvangod.nl/gedichten/2997849_toekomst
https://www.hetplanvangod.nl/contact/vrede-bijbel
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• Doel: Het creëert een groter effect, trekt de aandacht en maakt gevoelens los. 

• Toepassing: Het wordt gebruikt in poëzie, beeldende kunst, maar ook om situaties in de alledaagse 

spraak te benadrukken. 

• Technieken: Termen die hiermee samenhangen zijn onder andere chargeren, aandikken, dramatiseren 

en oppompen. 

• Gevaren: Hoewel het een kunst is, kan het ook leiden tot onverschilligheid als het te pas en te onpas 

wordt gebruikt, of de waarheid té ver wegstoppen.  

Denk je even aan al de VERSCHILLEN in de denominaties? 

Gods plan is realiteit! 

De realiteit is: 

Jezus heeft voorgedaan hoe jij jouw leven moet inrichten. 

Dat voorbeeld mag jij volgen tot en met de dood. 

Pas dan word jij gerechtvaardigd: PAS DAN!. 

 

Gods plan – Jezus zou zeggen: het einde van deze generatie 

Toen Jezus het had over 'deze generatie', sprak Hij over de tekenen van de tijd. Oorlogen, rampen, hmm, dat 

gebeurt al zo lang als de mensheid bestaat. Zelfs al lang voor die tijd. Denk maar aan de ijstijd en die 

meteoorinslag waardoor de hele dierenwereld op z'n kop werd gezet. Nee, Jezus bedoelde wat 

anders. Mattheüs 16:3  En ’s morgens zeggen jullie: ‘Vandaag komt er storm!’, want de hemel is somber rood. 

Huichelaars, jullie kunnen wel het aanzien van de hemel onderscheiden, maar de tekenen van de tijden kunnen 

jullie niet onderscheiden. 

Weet jij welke tekenen Jezus bedoelde? Het einde zal de mensheid overvallen. Er werd een vergelijk getrokken 

met de tijd van Noach voor de eindtijd van deze generatie, en toch ... zullen er mensen zijn die door 'onderzoek 

alles en behoud ...' zullen weten wanneer de eindtijd begint. Hun kennis zal toenemen, zo staat er geschreven 

in Daniel 12:4. 

Noach heeft samen met Methusalem 120 jaar gepredikt dat de eindtijd komende was. Ze werden niet gelooft. 

Nu wordt er niet gepredikt, want er staat geschreven: onderzoek alles en behoud het goede. Dus de 

verantwoordelijkheid is nu bij de mens zelf gelegd.  

TEKENEN VAN DE EINDTIJD: enerzijds is de eindtijd begonnen met de zondeval, anderzijds... 

REDENATIE ... goddelijke liefde: zowel een download als een goed gesprek. Ze staan niet bij elkaar, maar linken 

wel. 

 

Jezus wederkomst in de wolken, exact volgens Gods plan. 

Met nadruk: geen pré-trib. De pré-trib is een verzinsel. Zoals reeds te lezen was: God heeft geen gedachten van 

vrede op aarde, er staat zelfs geschreven: ze zullen sterven zoals Hem – Numeri 23:10. De rechtvaardigen zullen 

verdwijnen van deze aarde vóórdat het ónheil begint – zie ook Jesaja 57:1-2. Dat is en blijft Gods plan: Zijn 

boodschap door Zijn liefde.  

Een raadseltje: 12% van de wereldbevolking is protestant. Van de 10 maagden mag de helft de bruiloftszaal 

betreden. Dus 12% wordt 6%. Toch zegt de bijbel dat EEN VIERDE DEEL tot de rechtvaardigen wordt gerekend. 

Een rechtvaardige: gelooft & nederig. Het vierde deel komt in twee bijbelteksten voor: Numeri 23:10 & 

Openbaring 6:7-8 

WEDERKOMST: de wederkomst van Jezus in de wolken, uitgebreid beschreven. WEDERKOMST: ook in gedicht.  

https://www.hetplanvangod.nl/gods-plan
https://www.hetplanvangod.nl/de-eindtijd/tekenen-van-de-eindtijd
https://www.hetplanvangod.nl/#beeld
https://www.hetplanvangod.nl/de-eindtijd/wederkomst
https://www.hetplanvangod.nl/gedichten/2587591_wederkomst-van-jezus
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Gods plan gaat verder: een andere kudde 

Een andere kudde: Johannes 10:16. Je kunt deze andere kudde ook de tweede kudde noemen.  

Over deze kudde wordt iets speciaals gezegd. Zacharia 

13:9 Dat overgebleven deel (de nederige ongelovigen) zal Ik 

in het vuur houden en zuiveren, zoals men zilver en goud 

zuivert in de vlammen. Het zal Mij aanroepen en Ik zal het 

horen. Ik zal zeggen: “Dit is mijn volk” en zij zullen 

zeggen: “De Here is onze God.”  

Gods plan voorziet erin dat de nederige ongelovige wordt 

opgenomen nadat ze zijn gelouterd zoals goud en zilver 

gelouterd worden. Deze tweede kudde zijn de nederige 

atheïsten.  

God, dus Jezus ook, dreigt niet. Je moet uit vrije wil kiezen voor de nederigheid.  

Johannes 10:16 Er zijn twee kudden, de gemeenschappelijke deler: NEDERIGHEID.  

• een gelovige kudde 

• een ongelovige kudde 

Wel nederig, niet gelovig: ff wassen … met vuur.  Zo doet God dat – 1 Korinthe 3:11-15. 

We beginnen iets eerder, want dit is voor velen een vreemde tekst.  

Zacharia 13:7-8 “Zwaard, ontwaak tegen mijn Herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de HEERE 

van de legermachten. Sla die Herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar Ik zal mijn hand weer 

beschermend over de geringen brengen.” [8] “Het zal gebeuren in heel het land, zo spreekt de HEERE, dat twee 

delen daarin zullen worden uitgeroeid en de geest geven, maar het derde deel zal daarin overblijven. 

DE TWEEDE KUDDE: een derde deel is net zoveel als het vierde deel.  

 

 

Gods plan: een derde deel? een vierde deel? 

100% = Wereldbevolking  

25% zijn de rechtvaardigen  

75 blijft over  

25 = derde deel van 75: sterft door de vier bazuinen  

50% blijft over --> tijd van verdrukking  

 Twee delen zullen uitgeroeid worden. Betekenis: ze worden niet 

opgenomen in de hemel, ze blijven op de aarde om de tijd van 

verdrukking te doorleven. Boek van Henoch: Ze mogen niet 

opstijgen van hier.  

Het derde deel sterft door de vier bazuinen en ze worden dus geestelijk gereinigd en mogen na die wasbeurt – 

net als de rechtvaardigen – ook het Hemelrijk betreden.  

https://www.hetplanvangod.nl/gods-plan
https://www.hetplanvangod.nl/blogberichten/3007680_tweede-kudde
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PROFETIE EINDTIJD: 4 Ezra 15:27 

“Want nu zijn de ongevallen over de aardbodem gekomen, en gij zult in dezelve blijven. Want God zal u niet 

verlossen, omdat gij tegen Hem zondigt.” 

In hedendaags Nederlands: 

“De rampen zijn nu over de aarde gekomen en jullie zullen op de aarde blijven om ze mee te maken. God zal 

jullie niet bevrijden, omdat jullie tegen Hem zondigen.” 

Die twee ouwe kerels (Henoch en Ezra) lijken hier bijna de woorden van Job na te zeggen. 

Tja… alleen leefde Job eigenlijk iets later. Maar goed, daar komt hij: 

Job 5:27 

“Zie, dit hebben wij onderzocht, zo is het! Luister ernaar en laat het tot je doordringen.” 

 

Volgens Gods plan is de eindtijd al halverwege: de tijd van verdrukking 

DE EINDTIJD: de eindtijd van A tot en met Z. Tsja, normaliter zet ik de linken onderop, maar nu is het Gods plan 

al een eind op streek. Dus zet ik het hier maar neer. Ik hoop dat je dat niet erg vindt. 

De eerste kudde is dood, maar Lucas 17:33 zegt: wie is doodgegaan, heeft zijn leven behouden. Deze kudde is 

aangeduid met 1A. 

Er is nog een andere kudde: kudde 1B. Deze kudde wordt benoemd in Johannes 10:16. Ook deze kudde wordt 

gedood voordat het onheil begint. 1A is reeds weg. 1B, 2A en 2B zijn nog op de aarde. 1B - het derde deel - 

wordt opgenomen door natuurgeweld - vier bazuinen. 

De tijd van verdrukking volgens Gods plan. Een tijd die nooit meer op deze heftige wijze zal worden 

uitgevoerd. Ezechiël 5:9-10, 12  

[9] Ik zal wegens al uw gruwelen aan u doen wat Ik nog nooit gedaan heb en nooit meer zo doen zal. [10] 

Daarom zullen vaders in uw midden hun kinderen opeten, en kinderen zullen hun vaders opeten. Ik zal 

gerichten aan u voltrekken en al wat er nog van u overblijft, zal Ik naar alle windstreken verstrooien. 

[12] Een derde deel van u zal door de pest sterven en door de honger omkomen in uw midden; een derde deel 

om u heen zal door het zwaard vallen; een derde deel zal Ik naar alle windstreken verstrooien en achter hen zal 

Ik het zwaard trekken. 

EINDTIJD: een gedicht dat zelfs meer vertelt dan alleen maar deze eindtijd.  

ZEVEN BAZUINEN: 4 + 3 = zeven, maar die laatste drie? Die laatste drie, hmm, wil jij die meemaken? 

 

En toen ... jawel, de opname in de lucht. Werkelijk volgens Gods plan. 

Wel moet ik erbij zeggen dat Gods plan iets anders in elkaar steekt dan dat de predikanten vertellen.  Ezechiël is 

nogal duidelijk: 3x een derde deel is 100%. Een massale opname? Vergeet het maar, wellicht is er nog iemand 

verdwaald. Ach, hoe gaat dat liedje ook alweer? Er staat in: die verdwaald is zeker. O ja, ik weet het weer. De 

volledige zin luidt: "'t Is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker". 

Echt iets om over na te denken. Ezechiël: 3x een derde dood, dus iets massaal? Nee, dat kan niet met een 

sommetje van 3 x 33%. Hmm. 3x 33,3? Kom ik nog steeds één tiende tekort. Wellicht, Paulus heeft het wel over 

de opname met de ontslapen dienstknechten, maar over de levende ... hmm, geen aantal in 1 Thessalonicenzen 

4:17. Maar ja, niet getreurd, verder puzzelen. Puzzelen, puzzelen, nog een keertje puzzelen. Verhip, nog een 

keertje lezen. Doe jij ook mee? 

https://www.hetplanvangod.nl/gods-plan
https://www.hetplanvangod.nl/contact/profetie-eindtijd#ezra15
https://www.hetplanvangod.nl/de-eindtijd
https://www.hetplanvangod.nl/gedichten/2594681_eindtijd
https://www.hetplanvangod.nl/de-eindtijd/de-zeven-bazuinen
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Ik zie een causaal verband tussen Ezechiël 5:12 en deze tekst. Enkele mannen zullen de tijd van verdrukking dus 

overleven en gaan vertellen... lees ik het nu goed: bij andere volken? Maar ... maar ... die waren toch allemaal 

dood, want 3x 1/3 deel is toch echt allemaal.     

Ezechiël 12:14-16 Allen die hem omgeven, zijn helpers en al zijn krijgsbenden, zal Ik naar alle windstreken 

verstrooien, en achter hen zal Ik het zwaard trekken. En zij zullen weten dat Ik de Here ben, wanneer Ik hen 

onder de volken verspreid en over de landen verstrooi. Maar Ik zal van hen een klein aantal 

mannen het zwaard, de honger en de pest doen overleven, opdat zij al hun gruwelen vertellen onder de volken 

in wier gebied zij komen; en zij zullen weten: dat Ik de Here ben. 

1 Thessalonicenzen 4:15. Wij – die enkele mannen –, die blijven tot de komst van onze Heer, wij die dan nog 

leven, niet degenen die ontslapen zijn, zullen voorgaan. 

OPNAME IN DE LUCHT: yep, ENKELE mannen +++ --> krijgen in een 'ogenblik' ook een onsterfelijk lijf. 

 

Gods plan ... en die 1000 jaar. Ook het 1000-jarig rijk is dus ... anders. 

Deze zevende dag – Gods plan heeft een "rustdag" ingepland – heeft dezelfde doelstelling als de twee 

voorgaande generaties. Alle mensen van vlees en bloed, dus de sterfelijke mensen, mogen gewoon – zoals altijd 

– kiezen uit Vrije Wil of ze wel of niet in nederigheid met God willen wandelen.  

HET 1000-JARIG RIJK: deze derde generatie is net als alles een onderdeel van Gods plan. 

BIJBEL OVERDENKEN: een gedicht dat doet wat de titel zegt, maar wel volgens Gods plan. 

 

De hel voor eeuwig, is Gods plan zo liefdeloos? 

Ja ja, de mens is wel geschapen naar het beeld van God, maar dat sterfelijke jasje reageert 

anders op vuur dan het geestelijke jasje. 

Sterfelijk jasje: totale vernietiging, hoewel totale vernietiging? Atomen sterven niet. 

Geestelijk jasje: vuur is zuiverend. Toch nog iets om over na te denken? 

ONUITBLUSBAAR VUUR: inderdaad, dit gaat over de hel, maar ook de hel is anders, zeker niet eindeloos.  

DOWNCYCLING: wat is dat nu weer? Hergebruik van atomen in een verminderde zetting.  

 

 

Gods plan is liefde, want God is de liefde: de Nieuwe Aarde 

Veel christenen willen maar wat graag op de aarde blijven, dat is toch raar? De ervaring leert dat het leven op 

deze aarde helemaal niet zo'n fijn leven is: moord, diefstal, haat, nijd, afgunst, allemaal dingen die je tijdens een 

leven op deze aarde meemaakt. En dan toch? Op deze aarde willen blijven? Terwijl er in de hemel ruimte zat 

is?  

Mag ik een geheimpje vertellen? Ja, mag dat?  

Oké, daar komt het. De Nieuwe Aarde – enne ... nog eentje – heeft dezelfde doelstelling als nu.  

VERLOSSING --> voor allen die de tweede dood moesten meemaken. Zo mogen opnieuw incarneren in een 

sterfelijk mens om na "veel dagen” – Jesaja 24:21-22 – met God in nederigheid te gaan wandelen.  

https://www.hetplanvangod.nl/gods-plan
https://www.hetplanvangod.nl/opname-in-de-lucht
https://www.hetplanvangod.nl/de-eindtijd/het-1000-jarig-rijk
https://www.hetplanvangod.nl/gedichten/2623937_bijbel-overdenken
https://www.hetplanvangod.nl/gedichten/2640063_onuitblusbaar-vuur
https://www.hetplanvangod.nl/blogberichten/een-weetje#cycl
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Zo is Gods plan. 

NIEUWE AARDE: helemaal volgens Gods plan: een Nieuwe Aarde en nog een Nieuwe Aarde.  

 

 

Gods plan is voltooid: Jezus bedankt 

1 Korintiërs 15:20-28 

[20] Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want, dewijl de 

dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, 

zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 

[23] Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst; 

daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, 

alle macht en kracht onttroond zal hebben. 

[25] Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste 

vijand, die onttroond wordt, is de dood, want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij 

zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft. 

[28] Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles 

onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. 

 

hè hè, eindelijk, de schepping is af.  

Nu is het werkelijk volgens Gods plan. 

 

 

https://www.hetplanvangod.nl/gods-plan
https://www.hetplanvangod.nl/gods-liefde/nieuwe-aarde

