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Bijbelse synoniemen 

ONBEKENDE C.Q. ONBEGREPEN SYNONIEMEN. Gods plan is voor velen een raadsel. 

Wie de bijbelse chronologie volledig doorgrondt ziet dat de Israëlieten na 2450 jaar voor het land Kanaän 

stonden. Ze mochten niet naar binnen vanwege ongeloof. Opmerking: 2450 : 49 = 50 JUBELJAREN. 

Daniël (9 vers 2) was op onderzoek gegaan wat de geschriften zeiden en kwam uit op Jeremia  

Daniël 9:2 in het eerste jaar van zijn koningschap, werd mij, Daniël, uit de boeken duidelijk, dat het aantal jaren 

waarop het woord van de HEERE tot de profeet Jeremia betrekking had betreffende het vervullen van de tijd 

voor de puinhopen van Jeruzalem, zeventig jaar was. 

Jeremia 25:11-12  Heel dit land zal tot een puinhoop en tot een voorwerp van verschrikking worden en deze 

volken zullen de koning van Babel dienen, zeventig jaar lang. Als de zeventig jaren vervuld zijn, zal Ik de koning 

van Babel en dat volk hun ongerechtigheid vergelden, spreekt de HEERE, en ook het land van de Chaldeeën. Ik 

zal het voor eeuwig in een woest gebied veranderen. 

Jeremia 29:9-11, 13-14  

[9] want zij profeteren leugens in mijn Naam. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de HEERE. [10] Want zo zegt de 

HEERE: Pas als de zeventig jaren in Babel voorbij zijn, zal Ik jullie weer opzoeken en dan zal Ik mijn goede woord 

over jullie nakomen door jullie naar deze plaats terug te brengen. [11] Want Ik weet welke gedachten Ik over 

jullie koester, spreekt de HEERE, gedachten van vrede en niet van kwaad, om jullie een hoopvolle toekomst te 

geven. 

[13] Jullie zullen Mij zoeken en vinden wanneer jullie Mij met heel jullie hart zullen zoeken. [14] Ik zal door jullie 

gevonden worden, spreekt de HEERE, en Ik zal een omkeer brengen in jullie gevangenschap en jullie 

bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen Ik jullie verdreven heb, spreekt de HEERE en Ik zal 

jullie terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik jullie in ballingschap heb weggevoerd. 

Genesis 6:3 Toen zei de HEERE: “Mijn Geest zal niet eeuwig in de mens blijven, om zijn dwalingen is hij vlees. 

Zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn.” 

 

Gewoon een vraagje: Kan jij soep breien van deze jaren? 

 

ff een losse opmerking: 

 Bid jij met een knipoog – Jezus zuchtte – of bid jij met ogen dicht en handen gevouwen? 

Spreuken 16:30 HSV Hij doet zijn ogen dicht om verderfelijke dingen te bedenken, bijt hij op zijn lippen, dan 

voert hij kwaad uit. 

Jakobus 4:3 HSV  U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten 

door te brengen. 

Spreuken 24:32-34 HSV vermaning: een beetje slapen, een beetje sluimeren, een beetje liggen met gevouwen 

handen, zo komt uw armoede over u als een wandelaar en uw gebrek als een gewapend man. 

Mattheüs 6:5-6 HSV [5] En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om 

in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. 

Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. [6] Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur 

en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar 

vergelden. 
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