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Onuitblusbaar vuur 

Gepubliceerd op 3 augustus 2025 om 19:28 

Het onuitblusbare vuur - zo lang als de aarde bestaat.  

Christenen leren dat de hel oneindig is, maar de tijdsduur is tot in de eeuwen der eeuwen, dat is lang, maar niet 

oneindig. Heb jij ooit wel eens uitgerekend hoeveel mensen er van de huidige wereldbevolking naar de hel 

zouden gaan conform de christelijke leerstellingen? 

ff voor je uitrekenen! 

18% katholieken, dus afgodsaanbidders, dat is bijbels o.a. Nahum 1:14. 12% protestanten. Gelijkenis 10 

maagden, dus de 12% wordt gehalveerd. Je moet geloven in Jezus om gered te worden, dus 94% van de 

wereldbevolking gaat volgens de protestantse leerstellingen voor eeuwig en altijd naar de hel. Vind je dat niet 

ongelofelijk liefdeloos van jouw God? Dat is toch des duivels? 94% van de wereldbevolking = 7,71 miljard 

mensen! En dat is dan nog alleen maar van de HUIDIGE wereldbevolking. 

Dat noemt men dus christelijk, snap je dat ik geen christen wil zijn? 

Volgens veel christenen is het onuitblusbare vuur een plaats die niet is aan te duiden. Volgens de predikanten 

heeft het onuitblusbare vuur een niet eindigende tijdsduur. De plaats van het onuitblusbare vuur is volgens veel 

theologen ook niet bekend. Het onuitblusbare vuur is een kerker onder de aardkorst. 

ONUITBLUSBAAR VUUR 

Zacharia 13:9 

'Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals 

men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij 

zullen zeggen: De HEERE is mijn God.' 
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ONUITBLUSBAAR VUUR 

Het eeuwig onuitblusbare vuur staat synoniem voor de hel. 

De plaats van de hel weten de mensen niet, zo ik vaststel. 

Volgens christenen heeft de hel een oneindige levensduur. 

De angst voor de hel vormt vaak een ondoordringbare muur. 

  

Even natuurkundig bepalen waar de hel zich bevindt. 

Of je het nu leuk vindt of dat het je totaal niet zint. 

Het is gewoon een natuurkundeles, dus terug naar school. 

Het binnenste van de aarde, het is geeneens een symbool. 

  

De aarde heeft een korst van ongeveer 15 kilometer dik. 

Een rand met een inhoud, zoiets als een conservenblik. 

Maar dan als een bal met een doorsnede van 12.700 kilometer. 

In die bal is het 5000ºC, dus de hitte is een echte vuurvreter. 

  

Zwavel is door God al tijdens de schepping toegevoegd. 

90% van alle zwavel op aarde is bij het hete vuur gevoegd. 

Zo is dus de Poel van Vuur en Zwavel als gevangenis ontstaan. 

De gevallen engelen zijn uit de hemel naar de aarde gegaan. 

  

In zo’n heet vuur verbrandt al het aardse, maar dus niet de geest. 

2000 jaar geleden was de kennis minder; dat is dus de tijdgeest. 

Jezus gebruikte het voorbeeld Gehenna als vergelijkingsmateriaal. 

De put uit Jesaja 24:22 was de aardse gevangenis voor ons allemaal. 

 

Je wilt het niet horen; wellicht spreek ik tegen dovemansoren. 

De gevallen engelen was de groep waar wij allen toe behoren. 

Openbaring 12:7-9 en 2 Petrus 2:4 zeggen het ronduit. 

Geworpen in de aarde, volledig volgens het godsbesluit. 

  

Over dat besluit: Psalm 82:1,6-7 hier staat het echt beschreven. 

Goden die veroordeeld werden, mogen niet meer als engelen leven. 

De goden, de gevallen engelen, moeten sterven als mensen. 

Na incarnaties in diverse levensvormen waren er natuurlijke grenzen. 

  

Het eeuwig onuitblusbare vuur met zwavel is uiterst functioneel. 

Een dubbele gevangenismuur vormt een ondoordringbaar geheel. 

Ontsnappen is niet mogelijk, je kunt niet eens naar de maan. 

Een klein stukje buiten de dampkring, verder is niet toegestaan. 

  

De aardse gevangenis heeft een kerker en een TBS-mogelijkheid. 

De eerste TBS-mogelijkheid als dier uit het vuur geeft enige vrijheid. 

Bij de tweede TBS-mogelijkheid als mens mag je zelfstandig denken. 

Je mag kiezen of je in hoogmoed of nederigheid liefde wil schenken. 

  

Een waarschuwing is nu op z’n plaats: hoogmoed betekent terug naar af. 

Jezus heeft zelfs nederigheid voorgedaan; hoogmoed is opnieuw een straf. 

Dit is bijna het laatste vers over het eeuwige, onuitblusbare vuur. 

Nog een extra zin: zo is het tijdens het eeuwige leven in Zijn natuur. 

  

Waar liefde heerst is er geen wil tot macht, en waar macht heerst ontbreekt de liefde. 
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Door al het bijbels manipuleren zijn de tijdperken amper zichtbaar. 

Als je 10 verschillende bijbels vergelijkt, dan word je het gewaar. 

Predikanten hebben veel jaren in de bijbel gestudeerd. 

Maar ze hebben het alleen maar van mensen geleerd. 

  

O ja, ik ben toch een belangrijke mededeling helemaal vergeten. 

Volgens Gods tijdstabel worden er in totaal drie tijdperken gemeten. 

Na drie tijdperken is het eeuwig onuitblusbare vuur niet meer nodig. 

Zelfs Satan is dan weer teruggekeerd; dat vuur is dan echt overbodig. 

  

P.S. 

Dat eeuwig onuitblusbare vuur heeft dan pak-em-beet 750 miljoen jaar gebrand. Lang genoeg toch? 

Zie eventueel Gods tijdsrekening of Gods plan. 
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