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1 Korinthe 3:11-15 Fundament en Oordeel  

1 Korinthe 3:11-15 Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of 

nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar 

worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het 

vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon 

ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: 

als door vuur heen. 

Lieve lezer(es), jij hebt de keus, jij kiest wat jij wilt geloven. De keus is niet zo moeilijk, want: A. Je gelooft wat 

jouw dogma je voorkauwt. B. Je gelooft de bijbel. Ik geloof in een God die – uiteindelijk – iedereen zal redden, 

niemand uitgezonderd. Hij wil dat iedereen tot berouw komt, en daardoor gered wordt. En laten we eerlijk zijn, 

wat God wil, dat gebeurt toch? Zoals beschreven: God is uiterst geduldig – 2 Petrus 3:9. 

 

1 Korinthe 3:11-15. De algemeen christelijke uitleg. 

De passage in 1 Korinthe 3:11-15 wordt in de algemene christelijke traditie (met name binnen het 

protestantisme en het evangelisch christendom) uitgelegd als een beschrijving van hoe God het leven en de 

inzet van een gelovige beoordeelt. De focus ligt hierbij niet op de vraag of iemand gered is, maar op de kwaliteit 

en motivatie van wat men doet na de bekering.  

Hieronder volgt de uitleg aan de hand van de drie kernonderdelen uit de tekst: 

1. Het Fundament: Jezus Christus (vers 11). De basis van elk christelijk leven is Jezus Christus. Volgens de 

algemeen christelijke opvatting kan een mens niets doen om zijn eigen redding te verdienen; dat 

fundament is door God zelf gelegd. De tekst is specifiek gericht aan mensen die dit fundament al 

hebben: gelovigen die op Christus vertrouwen voor hun redding.  

2. De Bouwmaterialen: Goud vs. Stro (vers 12). Paulus maakt een onderscheid tussen twee soorten 

materialen waarmee een gelovige zijn leven kan “bouwen”: 

a. Kostbare materialen (goud, zilver, edelstenen): Dit staat voor werken die gedaan zijn uit liefde 

voor God, met zuivere motieven en in overeenstemming met de Bijbel. Het zijn zaken met 

eeuwigheidswaarde. 

b. Vergankelijke materialen (hout, hooi, stro): Dit staat voor oppervlakkige werken, menselijke 

eerzucht of handelen vanuit eigen kracht in plaats van door de Heilige Geest. Hoewel deze 

dingen er aan de buitenkant indrukwekkend uit kunnen zien, hebben ze geen geestelijke 

diepgang.  

3. De Vuurproef en het Loon (vers 13-15). De tekst beschrijft een moment van beoordeling (vaak de 

“rechterstoel van Christus” genoemd) waarbij ieders werk door vuur wordt beproefd. 

a. Loon: Als het werk standhoudt (de kostbare materialen), ontvangt de gelovige een beloning of 

“genadeloon”. De Bijbel specificeert niet exact wat dit loon is, maar het verwijst naar een 

bijzondere erkenning door God. 

b. Schade lijden: Als het werk verbrandt (hout, hooi, stro), verliest de gelovige dit loon. De 

inspanningen blijken voor de eeuwigheid nutteloos te zijn geweest. 

c. Behouden als door vuur: Dit is een cruciaal punt in de algemene uitleg: de persoon zelf blijft 

gered omdat het fundament (Jezus) nog steeds staat. Hij of zij gaat echter de eeuwigheid in 

als iemand die “niets bij zich heeft” van zijn aardse werk, vergelijkbaar met iemand die 

ternauwernood uit een brandend huis ontsnapt.  

Kortom: Deze tekst is geen beschrijving van de hel of het vagevuur (een interpretatie die in protestantse kringen 

wordt afgewezen), maar een aanmoediging voor gelovigen om zorgvuldig en met de juiste motieven te leven en 

te dienen. 
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1 Korinthe 3:11-15. De bijbelse uitleg, gebaseerd op Gods liefde 

Wat zegt de bijbel over het fundament? Heeft Jezus zichzelf als idool ingezet? Het fundament dat Jezus heeft 

gelegd is nederigheid. Zijn gehele leven bestond uit het voordoen van het dienstbaar zijn. Minimaal twee 

apostelen maken een tweedeling in: Hoogmoedigheid en Nederigheid – Jacobus 4:6 en 1 Petrus 5:5. In dit 

kader zegt Micha iets bijzonders, iets wat indruist tegen elk dogma.  

Micha 6:7-8 HTB Al zouden duizenden rammen of tienduizend beken olijfolie worden geofferd, het zou de Here 

toch niet kunnen behagen. Zouden we onze oudste zoon moeten offeren? Zouden dan onze zonden worden 

vergeven?’ 

Nee, natuurlijk niet! De Here heeft u laten weten wat goed is en wat Hij van u verwacht. Hij wil niet anders dan 

dat u eerlijk en rechtvaardig bent en uw best doet liefde te bewijzen en als een nederig mens leeft met uw God. 

De vraag die bij Micha gesteld mag worden: wie is de oudste zoon? God was de eerste van de hele schepping, 

dus de oudste zoon. Jezus is het zichtbare beeld van de onzichtbare God, dit staat natuurlijk bijna letterlijk 

beschreven in Kolossenzen 1:15. Micha stelt overduidelijk de vraag: moet Jezus sterven voor onze zonden? En… 

hij geeft ook maar meteen het antwoord: NEE, NATUURLIJK NIET. Jezus heeft exact voorgedaan hoe de mens 

moet leven om gered te worden → Hem nadoen in liefde en nederigheid, tot en met de dood.  

De eerste indeling is Nederigheid. Alle nederigen worden gered, de gelovige nederigen hoeven door het vuur 

niet gereinigd te worden. Het vuur, je mag dit gerust het vagevuur noemen, zuivert. De ongelovigen moeten 

nog ff gewassen worden, en … dat doet God met vuur. 

 

Punt 1: De redding is voor iedereen. Het vuur uit 1 Korinthe 3 is 

geen eindstation, maar een schoonmaakbeurt. Iedereen komt 

erdoorheen, want God verliest geen enkel kind. 

Punt 2: Het fundament bepaalt je startpositie. Heb je gebouwd 

op de nederigheid van Jezus (Goud) of op de praatjes van de kerk 

(Stro)? De kwaliteit van je leven bepaalt in welke “woning” of 

gradatie je begint. 

Punt 3: Het is een groeiproces. Het Hemelrijk is niet statisch. Je 

kunt vanuit de lagere gradaties opklimmen naar betere plaatsen 

door liefdedaden. Stilstand bestaat niet; de weg naar boven ligt 

altijd open. 
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