
 

 

Valse profeten volgens de bijbel – Hoe herken je hen? 

De bijbel waarschuwt herhaaldelijk voor valse profeten. Zij spreken in Gods naam, maar hun woorden leiden 

niet tot waarheid of vrede. Hoe herken je hen? Is het hun leer, hun levenswandel, hun motief — of de vrucht 

die zij voortbrengen? In dit onderzoek laten we zien wat er geschreven staat. Even twee eenvoudige vragen, 

één algemene en één persoonlijke: 

• Wie was de eerste valse profeet? 

• Ben jij bijbelgetrouw? 

Ik bijbelgetrouw? Ik onderzoek de bijbel en ik wéét dat er valse profeten zijn. 

Als je voor het eerst op mijn website bent geweest, dan zal je ervaren hebben dat mijn 'bijbellezing' anders is. 

Misschien even schrikken, maar ja, één ding is zeker: ik geloof Die ene monotheïstische God, en Hij heeft een 

onbeperkte liefde en niets is voor Hem onmogelijk, letterlijk niets.  

Ik vergelijk bijbel met bijbel; hierdoor ben ik genoodzaakt om met regelmaat de apocriefe geschriften erbij te 

betrekken. Ik constateer met regelmaat dat de bijbel incompleet is, zelfs dat er onwaarheden in staan. Als ik 

anderen hoor praten over bijbelgetrouwheid, dan bedoelen ze dat de bijbel van kaft tot kaft de waarheid 

verkondigt. Ze gaan zelfs nog verder, want deze bijbelgetrouwen zeggen dan ook nog vaak dat de bijbel 

het enige woord van God is. Als jij bijbelgetrouw ook zo uitlegt, dan ben ik niet bijbelgetrouw.  

Desalniettemin, het onderwerp valse profeten is fascinerend. Wist je dat de bijbel het zelf heeft over valse 

profeten en deze letterlijk 'bijbelgeleerden' noemt? De bijbel is pas ontstaan zo rond het jaar 400 na Chr. Ik 

citeer: 

• HTB–Mattheüs 23:13 Maar pas op, bijbelgeleerden en Farizeeën! Huichelaars! 

• HTB–Mattheüs 23: 27 Bijbelgeleerden en Farizeeën! Het ziet er voor u slecht uit! Huichelaars, jullie 

lijken op witgekalkte graven, 

Ik ben niet 'bijbelgetrouw', maar ik neem deze vertaling letterlijk. Schriftgeleerden = bijbelgeleerden = valse 

profeten. Eén pot nat. 

En laten we eerlijk zijn, alleen al het feit dat je bijbel met bijbel moet (kunnen) vergelijken, bewijst het feit dat 

er valse profeten zijn. 

Lang niet altijd worden de valse profeten met name genoemd, maar het zijn er veel, zeer veel. 

Handelingen 20:29-30 Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de 

kudde niet sparen; en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de 

discipelen weg te trekken achter zich aan. 

1 Korintiërs 5:2 Jullie zijn opgeblazen, terwijl jullie zouden moeten treuren, dan zou degene die deze misdaad 

begaan heeft, uit jullie midden verwijderd worden. 

2 Petrus 2:1 Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen 

zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, 

Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. 

2 Tessalonicenzen 2:3-4 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de 

mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat 

God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet **, om aan zich te laten zien, dat hij 

een god is. ** m.a.w. in iedere kerk zetelt Satan. De eindtijd is aanstaande. 

Ken jij de werkers van de ongerechtigheid (Mattheüs 7:21-23)? Lees over de zeventigers (Lucas 10:1-24). 

https://www.hetplanvangod.nl/de-eindtijd
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Waarschuwing tegen de valse profeten  

Er zijn twee volledige hoofdstukken in de bijbel gewijd aan de valse profeten: 

• Jeremia 23 

• Ezechiël 13 

HTB – Jeremia 23:9, 11 Wat de profeten betreft: mijn hart is gebroken door de valse profeten, die vol bedrog 

zitten. Ik word angstig wakker en wankel als een dronkaard, want de Here heeft een heilig oordeel over hen 

uitgesproken. …. Zelfs de priesters en de profeten zijn goddeloos, hier in mijn eigen tempel moet Ik hun 

wandaden aanzien,’ zegt de Here. 

HTB – Ezechiël 13:1-3 Toen kreeg ik deze boodschap van de Here: Mensenzoon, profeteer tegen de valse 

profeten van Israël, die hun eigen visioenen bedenken en beweren dat zij boodschappen van Mij hebben 

ontvangen, terwijl Ik nooit iets tegen hen heb gezegd. 

Onderstaand een samenvatting van deze twee bijbelhoofdstukken. 

De eerste acht verzen van Jeremia zijn symbolisch. Wie oren heeft, die hore wat de geest … 

De eerste valse profeet was Lucifer. Hij verleidde de gemeenschap in de hemel. Zijn ondergeschikte leiders – zijn 

vruchten – versterken zijn leugens. Hierdoor werd uiteindelijk een derde deel van de ‘goden’ naar binnen de 

aarde geworpen. Het land Israël staat synoniem voor het Hemelrijk. Egypte staat synoniem voor de aarde. Een 

ontelbare schare keert terug naar het Hemelrijk.  

NBV21 Jer. 23:11 Want profeten en priesters (predikanten) zijn verdorven, zelfs in mijn tempel (de kerken) moet 

Ik hun wangedrag aanzien – spreekt de HEER. Vers 13 Als Ik met hen afreken, tref Ik hen met onheil (tijd van 

verdrukking) – spreekt de HEER. 

Vers 16 & 17 Luister niet naar wat de profeten jullie verkondigen. Ze geven jullie valse hoop. Hun visioenen zijn 

hun eigen verzinsels, ze komen niet van de HEER. Tegen hen die Mij minachten durven ze te zeggen: “De HEER 

zegt dat het jullie goed zal gaan.” En tegen ieder die zich door zijn koppige hart laat leiden, zeggen ze: “Nee, 

onheil blijft je bespaard.” 

Onheil: blijft je dat bespaard? Valse profeten spreken over een massale opname in de vorm van: pré-trib, mid-

trib of post-trib. Drie, zelfs vier verzinsels. 

HTB – Jeremia 23:27-28 Door het vertellen van deze verzonnen dromen proberen zij mijn volk Mij te laten 

vergeten, net zoals hun voorouders Mij vergaten door de verering van de afgodsbeelden van Baäl. Laten deze 

valse profeten hun dromen vertellen en laten mijn echte boodschappers mijn woorden eerlijk overbrengen. 

Want er is verschil tussen kaf en koren! 

Ezechiël 13:10 HTB Want deze goddeloze mannen – en vrouwen – misleiden mijn volk door te zeggen: “God zal 

vrede sturen,” terwijl Ik dat helemaal niet van plan ben!  Mijn volk bouwt een wankele muur en deze profeten 

prijzen hen daarvoor en bepleisteren hem met witkalk! 

Het Plan van God! 

De rechtvaardigen worden gedood door oorlog, de pest, menselijke wilde beesten en honger – Openbaring 

6:7-8. Ze zullen sterven zoals Hem – Numeri 23:10. Dit is de massale opname: 25% van de wereldbevolking: 

Jezus wederkomst in de wolken, ze … zullen de eeuwige vrede ingaan.  

 

 

http://www.hetplanvangod.nl/
https://www.hetplanvangod.nl/blogberichten/vertalingen#juiste-vertaling
https://www.hetplanvangod.nl/opname-in-de-lucht
https://www.hetplanvangod.nl/contact/vrede-bijbel
https://www.hetplanvangod.nl/de-eindtijd/wederkomst
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Een inventarisatie van de bijbel over de valse profeten  

Een opsomming van de kenmerken van de valse profeten; dit relateren we aan bijbelteksten. 

1. Valse leer. 

2. Religieuze schijn. 

3. Lange gebeden en zichtbaar bidden. 

4. Financiële uitbuiting. 

5. Uitbuiten van kwetsbare mensen (weduwen).  

6. Machtsmisbruik. 

7. En … Jezus tot afgod verheffen! 

Het begint met: waar vind je valse profeten? Het antwoord is net zo eenvoudig als dat het logisch is. Je vindt ze 

op die plaatsen waar mensen te misleiden zijn, en waar … wat te verdienen valt.  

Ze komen uit het MIDDEN van de gemeenschap: 

• 1 Korinthe 5:2 uit jullie midden verwijderd worden. 

• Handelingen 20:28-30 en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan 

• Openbaring 3:9 die zeggen dat zij Joden zijn, terwijl zij het niet zijn, maar liegen – Joden: synoniem 

voor Godskind. 

• 2 Petrus 2:1 zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn 

• 2 Thessalonicenzen 2:4 zodat hij zich in de tempel Gods zet. Tempel = kerk: iedere kerk. 

 Evangeliseren om winst te maken, een loon te ‘verdienen’. 

• 1 Timotheüs 6:5 “…mensen die menen dat de godsvrucht een bron van winst is.” 

• Handelingen 8:18–20 (Simon de tovenaar) “Uw geld zij met u ten verderve…” 

• 2 Petrus 2:3 “Uit hebzucht zullen zij u met verzonnen woorden uitbuiten.” 

• Micha 3:11 “Zijn priesters onderwijzen voor loon, zijn profeten waarzeggen voor geld…” 

• Titus 1:10–11 “…zij brengen hele gezinnen in verwarring door dingen te leren die niet behoren, om 

schandelijke winst.” 

• 2 Korinthe 2:17 “Wij zijn niet als zovelen die winst maken uit het woord van God…” 

RELIGIEUZE SCHIJN: Laten zien hoe ‘goed’ jij bent; de huichelaars doen dat volop. 

• 1 Johannes 4:5 Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en de wereld luistert naar hen. 

• Mattheüs 6:2 Wanneer je aan de armen geeft, laat het dan niet … zoals de huichelaars in de synagogen 

en op de straten … geëerd te worden. 

• Mattheüs 6:5  “Wanneer je bidt, wees dan niet zoals de huichelaars die … in de synagogen … bidden 

om door de mensen gezien te worden. 

 Mattheüs 23:14 “Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, want u eet de huizen van de weduwen op, 

en dat onder het voorwendsel van lange gebeden…” 

Marcus 12:39-40  In de synagoge en aan tafel zitten zij graag op de voornaamste plaatsen. Maar houd ze in de 

gaten! Zij maken de weduwen zelfs hun huis afhandig. En voor de vrome schijn zeggen zij lange gebeden op. De 

straf die zij krijgen, zal daarom zwaarder zijn.’ 

Lucas 20:47 Maar houd ze in de gaten! Zij maken de weduwen zelfs hun huis afhandig. En voor de vrome schijn 

zeggen zij lange gebeden op. De straf die zij krijgen, zal daarom zwaarder zijn.’ 

http://www.hetplanvangod.nl/
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Een predikant heeft een goed tot uitstekend loon, maar de toehoorders? Hebben zij ook allemaal een goed 

loon? Denk eens na over dat tiende deel? Terwijl er geschreven staat dat het levenswater GRATIS is – 

Openbaring 22:17. Hier koppelt Jezus: 

• Religieuze schijn 

• Lange gebeden 

• Financiële uitbuiting 

• Kwetsbare mensen (weduwen) 

HTB – Mattheüs 7:15-23  Pas op voor valse profeten. Zij komen naar u toe en doen zich voor als onschuldige 

schapen. Maar in werkelijkheid zijn het verscheurende wolven. Aan hun doen en laten kunt u zien wat zij zijn, 

zoals men een boom kan herkennen aan zijn vruchten. U hoeft aan doornstruiken geen druiven te zoeken en 

aan distels geen vijgen. Als u wilt weten of een boom goed of slecht is, kijk dan naar zijn vruchten. Aan een 

goede boom komen geen slechte vruchten en aan een slechte boom geen goede. Alle bomen waar geen goede 

vruchten aan komen, worden omgehakt en verbrand. Ik bedoel dit: aan zijn doen en laten kunt u zien hoe 

iemand is. 

Niet alle mensen die Here tegen Mij zeggen, komen in het hemelse Koninkrijk. Want daar komt u alleen als u 

doet wat mijn hemelse Vader wil. 

Op de dag van het grote oordeel zullen velen tegen Mij zeggen: “Here, wij hebben in uw naam geprofeteerd. 

Here, wij hebben uw naam gebruikt om duivelse geesten te verjagen en wonderen te doen.”  Maar Ik zal hun 

antwoorden: “Ik heb u nooit gekend. Ga weg! U bent slecht en hebt alleen maar uw eigen zin gedaan.” 

Een financiële bijdrage, hmmm? 

Zodra je een kerk binnenstapt, dan zie je regelmatig een offerblok staan. Als je dat offerblok niet ziet staan, dan 

wordt er tijdens de prediking wel ergens ruimte vrijgemaakt om te bedelen. Veel kerken hebben speciale 

bedelzakjes. Er zijn zelfs kerken die je een cheque sturen voor de periodieke bijdrage. Zouden ze de woorden 

‘gratis’ of ‘voor niets’ over het hoofd hebben gezien? Het zijn tenslotte maar één of twee woorden.  

Maar het betreft niet alleen maar kerken. Het gaat veel verder. Als je een theologische website of een website 

bezoekt die het evangelie verkondigt, dan wordt er ook om geld gebedeld. Dat bedelen krijgt dan het mooie 

woord: doneren of donatie.  

Mis ik nu iets? 

Het woord van God is toch GRATIS? 

Het kost toch helemaal niets? 

Openbaring 22:17 

De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom.’ 

En wie dat hoort, moet ook zeggen: ‘Kom.’ 

Wie dorst heeft: kom maar. En wie graag wil 

drinken: neem maar van het water dat leven 

geeft, GRATIS. 

 

http://www.hetplanvangod.nl/
https://www.hetplanvangod.nl/gedichten/2637010_kerken
https://www.hetplanvangod.nl/gedichten/2637010_kerken
https://www.hetplanvangod.nl/gedichten/2635572_het-evangelie
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Valse profeten verheffen Jezus tot … een afgod. 

Jezus wordt door de valse profeten verafgood. Enkele synoniemen voor afgod zijn: 

• Idool 

• Vereringsobject 

• Aangebedene 

Ze dwepen met Jezus; Jezus wordt mateloos bewonderd. Ze hebben de mond vol over Jezus.  

Maar … is dat wat Jezus wil? Verafgood worden? 

Het frapperende is dat ze allemaal vertellen over Jezus, maar … wat ze vertellen is telkens een ander verhaal. 

Het aantal denominaties is niet te tellen en … allemaal proberen ze hun eigen vertelsel aan de man te brengen. 

Dat noemt men dan ‘de goede boodschap’ verkondigen, ook evangeliseren genoemd. Als we verder gaan 

vergelijken, dan zien we de kenmerken van de valse profeten één voor één terug. Weet je nog wat de 

kenmerken van de valse profeten zijn? Ik zal er nog een paar opnoemen: 

• Er wordt geld verdiend 

• Allemaal verschillende verhalen  

o Het ene verhaal is nog mooier dan het andere  

• In de schijnwerpers willen staan  

o Zonder die schijnwerpers val je namelijk niet op en kan je je verhaal niet kwijt 

• Zeer vroom doen, vooral laten zien dat je gelooft  

• Lang en veel ‘bidden’, terwijl er geschreven staat: God weet al van tevoren…. 

 

De ‘vruchten’ zijn hun volgelingen die de ‘voorgangers’ nadoen. Ook zij roepen: Heere, Heere en evangeliseren 

volop. 

Ze – de valse profeten – zullen tegen Mij (Jezus) zeggen: “Here, wij hebben in uw naam geprofeteerd. Here, wij 

hebben uw naam gebruikt om duivelse geesten te verjagen en wonderen te doen.” Maar Ik zal hun 

antwoorden: “Ik heb u nooit gekend. Ga weg! Gij werkers der ongerechtigheid – Matt. 7:23.  

Waarom is Jezus dan wel op aarde gekomen? 

Voor het lange verhaal: onderzoek alles, onderzoek deze website – www.hetplanvangod.nl.  

Het korte verhaal: pak-em-beet 33% van de engelen zijn door hoogmoedigheid in de aarde geworpen om te 

sterven als een mens: Omdat ze moeten leren om in nederigheid met God te wandelen – Micha 6:8 – en de 

naaste lief te hebben als zichzelf. 

Dat is precies wat Jezus heeft voorgedaan! 

 

http://www.hetplanvangod.nl/
https://www.hetplanvangod.nl/gedichten/2648054_goede-boodschap
https://www.hetplanvangod.nl/gods-liefde/bidden
http://www.hetplanvangod.nl/

