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Een schijnheilig iemand  
 
Schijnheilig is je beter voordoen dan je bent,  
Mooie taal en voorzichtige woorden die je kent.  
Het is de schijn die zo enorm bedrieglijk is,  
Het is een masker, een dikke laag vernis.  
 
Als een normaal iemand gewoon de waarheid zegt,  
En alles open en eerlijk op normaal niveau uitlegt,  
Dan ben je ineens een Cru en Ongecultiveerd persoon,  
Normale arbeidersklasse, is dat zo ongewoon?  
 
Er is een “iemand” die voelt zich zeer verheven en doet ook zo,  
Hij maakt van zijn “verhevenheid” een grote show.  
Het is net als ooit; de Joodse schriftgeleerden deden dat ook,  
Bij normaal en gewoon gedrag raken die lui van de kook.  
 
Ook Jezus werd woest bij dat schijnheilige gedrag,  
Addergebroed was het woord, als ik het zeggen mag.  
Ook werden die schijnheilige joden vergeleken met een graf,  
Van buiten mooi, van binnen doodsbeenderen. Hij was niet laf.  
 
Ook toen vonden de joden de taal Cru en Ongecultiveerd,  
Het is normaal taalgebruik, zonder schijnheiligheid aangeleerd.  
Wist u dat de meeste “predikanten” deze mening zijn toegedaan?  
Om het simpel en verstaanbaar te zeggen: ik heb er schijt aan.  
 
Dat schijnheilige gedrag van deze geleerde mensen, ook van weleer,  
Als normale mensen de waarheid zeggen, dan doet dat hun zeer.  
Hiëronymus heeft de bijbel vertaald naar de “universitaire” taal.  
De universitaire taal geeft alleen maar een heleboel kabaal.  
 
Met geleerde mensen worden vooral de schriftgeleerden bedoeld,  
4200 verschillende religies, dus leugens, wijsheid weggespoeld.  
Schijnheiligheid en achterbaksheid zijn elkaars synoniem,  
Cru en Ongecultiveerd is open en eerlijk, toch goed gezien?  
 
Een gezegde: Wie de schoen past, trekt deze schoen aan,  
Aan de lezer van dit gedicht de vraag: heeft u het verstaan?  
De schijnheilige zegt het niet, maar denkt het en doet alzo,  
Normale mensen zeggen het, maar bij het doen is het ho.  
 

Mattheüs 23:27-33  
 
[27] Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die 
vanbuiten wel mooi lijken, maar vanbinnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid.  
[28] Zo lijkt u ook wel vanbuiten rechtvaardig voor de mensen, maar vanbinnen bent u vol huichelarij en 
wetteloosheid.  
[29] Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bouwt de graven voor de profeten en versiert de 
grafmonumenten van de rechtvaardigen,  
[30] en u zegt: Als wij in de tijd van onze vaderen hadden geleefd, hadden wij niet met hen meegewerkt om het 
bloed van de profeten te vergieten.  
[31] Aldus getuigt u tegen uzelf, dat u kinderen bent van hen die de profeten gedood hebben.  
[32] Maakt ook u dan de maat van uw vaderen vol!  
[33] Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen?  
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