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Bekeren is iets totaal anders dan overstappen naar een andere denominatie

Er wordt in de bijbel en bij de denominaties vaak gesproken over het fenomeen bekeren. Heb jij je wel eens
afgevraagd wat bekeren betekent? Is bekeren het overstappen van de ene religie naar de andere, of betekent
bekeren iets anders? Een gedicht over bekeren, een gedicht dat gaat over de eerste liefde in plaats van

overstappen.

Bekeren

Bekeren, je hoort het zo vaak, maar wat is het nu echt?
Overstappen naar een andere religie waar je voor vecht?
Vechten betekent toch dat je gelijk wilt krijgen.

Vechten, dus hoogmoedigheid in plaats van zwijgen.

Zwijgen heeft vaak iets te maken met nederig zijn.
In nederigheid komt vaak de liefde tevoorschijn.
Heeft liefde iets te maken met nederigheid?

Ben jij wellicht de eerste liefde kwijt?

Heeft bekeren iets te maken met evangeliseren?
Of moet je nog iets over de eerste liefde leren?
God berechtte de goden; ze moesten sterven als mensen.

Deze goden verlieten de eerste liefde; ze hadden andere wensen.

Het staat allemaal werkelijk beschreven in dat ene bijbelboek.
Door verkeerd te bidden is de echte God volledig zoek.
Zichtbaar bidden met ogen dicht en handen gevouwen,

Dan bid je tot de Satan in al die kerkelijke gebouwen.

Keer terug tot de eerste liefde, ongezien en vol vertrouwen,
God ziet in het verborgene; daar kan je volledig op bouwen.
Bekeren is terugkeren tot de eerste liefde en in waarheid.
Als je dat doet in nederigheid, dan leidt God in klaarheid.

0ok in onze tijd zijn er veel die prediken en doen.
Mattheiis 7:21-23 spreekt over het evangeliseren van toen.
Ze deden het om eigen eer te behalen en gezien te worden.

Jezus zei: ga heen, Ik ken u niet, hoogmoed vult verkeerde borden.

Bekeren betekent dus nederig worden en leren om te dienen.
Als je dient in nederigheid, dan krijg je misschien tienen.
Ongezien iets voor een ander doen, zonder poen, uit liefde,
Als je zo dient in liefde, dan word je weer Gods geliefde.
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Over bekeren is ook een pagina geschreven. Je kunt beter je denominatie de rug toe keren, want welke
denominatie vertelt het juiste verhaal? Het aantal denominaties zegt toch al genoeg? Via de deze link ga je
naar de pagina bekeren.

Heb je de pagina bekeren al gelezen? Dan is de pagina bidden een logische keus als vervolg op dit gedicht.

is er bekeerd?

Evangeliseren = g'l'@en Ik ken u niet (Matt. 7:21= 23)-_-.
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