
Gedicht: Vrije Wil    Geschreven door: Rinus Jantz  

www.hetplanvangod.nl                                                                                                                                 communiceren?  contact@hetplanvangod.nl 

Pagina 1 van 2 

Vrije wil 

Gepubliceerd op 19 juli 2025 om 11:39 

Vrije wil – 7 x 70 keer vergeven uit vrije wil, iets om over na te denken 

Een gedicht over de vrije wil. Er zijn denominaties die de vrije wil ontkennen. De mens heeft het vermogen om 

te denken; hierdoor heeft u de vrije wil om uw eigen keuzes te maken. Ieder mens maakt gebruik van de vrije 

wil; per dag neemt u veel beslissingen. Iedere beslissing is een keus uit vrije wil.  

  

De Vrije Wil 

De mens is het enige wezen op aarde dat kan denken, 

Ook de Vrije Wil is uniek; u kunt kiezen en bedenken. 

Een boom of plant kan zijn eigen plaats niet bepalen, 

Een dier kan zijn eigen baasje ook niet ophalen. 

  

Alleen de mens kan uit Vrije Wil zeer veel bedenken, 

Let op, hij KAN bedenken om iets uit vrije wil te schenken. 

Hij KAN dus ook uit Vrije Wil helemaal niets doen, 

Uit Vrije Wil zoeken naar het geestelijke of veel poen. 

  

Uit Vrije Wil zoeken naar poen, is vaak leed voor de mens, 

Uit Vrije Wil zoeken naar het geestelijke is een andere wens. 

Uit Vrije Wil zoeken naar de waarheid is vaak een grens, 

Uit Vrije Wil kiest men meestal voor het ik, zo is de mens. 

  

Het ik staat vaak centraal, dat noemt men egocentreren, 

Liefde geven uit Vrije Wil is iets anders om te leren. 

Zelfs dan is er een probleem: welke liefde is dan juist? 

Liefde voor je kind is normaal; de Vrije Wil is dus onjuist. 

  

Deze liefde zie je bij de heidenen en zelfs bij de dieren, 

Deze liefde zit in de genen verborgen, zelfs bij de pieren. 

De Vrije Wil is een bewuste keus door na te denken, 

Waarom en aan Wie zal ik mijn liefde uit Vrij Wil schenken. 

  

Wist u dat u uw liefde ook uit Vrije Wil anders kunt geven? 

Heb God lief boven alles, pas dan zal Hij u alles vergeven. 

Wist u dat uw Eerste Liefde bepalend is voor uw eeuwige lot? 

Geef uit Vrije Wil uw Eerste Liefde aan de eeuwige God. 

  

Een gedachte om te overdenken wil God u extra schenken, 

Via Mattheüs 6:1-8 kunt u die EERSTE LIEFDE overdenken. 

Mattheüs heeft het zeer duidelijk over uiterlijk vertoon, 

Uiterlijk vertoon vindt de Allerhoogste zeker niet gewoon. 

  

U ziet dat het toch overal wordt gedaan, zelfs in de kerken, 

Nadenken: uit Vrije Wil doet men deze goddeloze werken. 

Mattheüs is toch geen notoire leugenaar, hij zegt de waarheid, 

Uit Vrije Wil nadenken is de juiste geestelijke arbeid. 
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Besef jij … 

Wanneer jij de eerste liefde hebt verlaten? 
 

 

Openbaring 2:4-5 

 

 

Maar Ik heb tegen je, dat jij je eerste liefde verlaten hebt. 

 

Bedenk waar je vandaan gekomen bent 

 

… 

 

Bekeer je en doe weer de eerste werken. 
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