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Christelijk denken 

Gepubliceerd op 1 augustus 2025 om 17:36 

Christelijk denken is wat anders dan wat er geschreven staat. Christelijk denken wordt gedaan door zeer veel 

verschillende denominaties die het evangelie allemaal anders leren, dus het is aantoonbaar dat Christelijk 

denken de valse profeten ondersteunt. Christelijk denken maakt van Jezus een afgod. Jezus heeft nederigheid 

en de liefde tot God laten zien.    

 

CHRISTELIJK DENKEN 

Christelijk denken, dat is raar; ieder dogma zit anders in elkaar. 

Het ene dogma denkt zo, het andere zus, dat is toch waar? 

In sommige punten denken ze gelijk, zo is te lezen. 

Om geld vragen, dat doen ze allemaal zonder te vrezen. 

 

Protestanten zeggen dat ze afgoden verafschuwen, zelfs haten. 

Maar Jezus is hun afgod, waarom wordt dat wel toegelaten? 

Jezus heeft geen sekte gestart; dat heeft Hij ook niet voorgedaan. 

Jezus toonde liefde en nederigheid; daarin was Hij bekwaam. 

 

 Zou Jezus dat willen: verafgood worden en aanbeden? 

Jezus verwees ten alle tijden naar God: Hem heeft Hij beleden. 

Jezus moet ons voorbeeld zijn: toen en ook in het heden. 

Beleid en eer God; maar doe dat met jouw stille gebeden. 

 

Satan was ooit hoogmoedig; daarom kwam Jezus’ tevoorschijn. 

Satan was zichtbaar, God niet. Jezus geboorte kwam met pijn. 

Openbaring 12:2 schrijft over dit zichtbaar wordende fenomeen. 

Satan en zijn horde gingen naar de gevangenis: de aarde heen.  

 

Christenen denken dat God hard en veroordelend is. 

Jezus als afgod en de rest voor altijd naar de duisternis? 

Christenen verpakken deze werkwijze als de liefde van God. 

Gods liefde voorziet in ieders terugkomst; God is niet bod.  

 

Christenen willen absoluut niet geloven in de incarnatie. 

Gods liefde geeft door nederigheid voor iedereen gratie. 

Christenen willen Gods liefde via incarnatie niet erkennen. 

Lees maar goed, het staat er; voor velen is het wel even wennen. 

 

Veel bijbelteksten zijn door de kerkvaders verloren gegaan. 

Anders hadden er nog veel meer teksten over incarnatie bestaan. 

Nu moet je goed zoeken, en interpreteren is een kunst. 

Het vinden en juist interpreteren is van God een gunst.  

 

Zolang jij fout bidt met de ogen gesloten en de handen gevouwen. 

Heb jij als christen een probleem! Je mist het Godsvertrouwen. 

Want door handen samen en de ogen dicht, bid je voor het kwaad. 

Lees Spreuken 16:30; het is de bijbel die er daar bij stilstaat.  
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Ik kan het niet helpen; het is nu toch duidelijk aangetoond. 

Christenen denken anders; afgoderij wordt nooit beloond. 

Er zijn veel teksten in de bijbel die zeggen dat God iedereen redden zal. 

Nederigheid ten opzichte van God creëert een goddelijk bal.  

 

Dat goddelijke bal staat ook beschreven bij de verloren zoon. 

De terugkomst van Satan in nederigheid is dan ons aller loon. 

Ondanks het anders christelijk denken en de foute stellingen. 

Gods liefde is echt onbegrensd; dit zijn de juiste meldingen. 

 

Och, nog even dit over dit voor u misschien onbegrijpelijke gedicht. 

Communiceren met mij maakt het begrijpen misschien licht. 

Een emailadres ziet u staan, laat uw gedachten erover gaan. 

Gods verlossingsplan eindigt pas als iedereen is ingegaan. 

 

Ik stop nu met dit gedicht, want anders wordt het te lang. 

God is de liefde; Hij is voor de toekomst absoluut niet bang. 

Tot in de eeuwen der eeuwen is het bestaan van het vuur. 

Dit betekent: het is zeer lang, maar het is een beperkte duur.  

 

Zolang jij liefdeloos denkt over een eindeloze hel. 

Ben jij nog een satanskind en ben je nog niet in tel. 

Als Satan terug is, doet hij nooit meer iets gemeens. 

Mail: Heb je vragen of ben je het niet met mij eens? 

 

Weg naar de eeuwigheid: Geen religie, maar WEL nederigheid. 
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De Vier Gevangenissen: Het traditionele christendom (uitgebeeld door: Katholiek, Protestant, Orthodox, 

Pinkster) wordt beschouwd als vier dogmatische ‘cellen’. Ze zitten vast in de logica van één leven, één oordeel 

en een eeuwige hel. 

 

De Pre-existentie (Origenes): De ziel is vóór de stoffelijke wereld geschapen en uit hoogmoed van God 

afgevallen. De materiële wereld en het lichaam zijn noodzakelijke voertuigen voor loutering. 

Incarnatie & Reïncarnatie: De eerste keer op aarde is incarnatie; de kansen daarna in volgende tijdperken 

(aeonen) zijn reïncarnatie. Dit is de weg van de verloren zoon. 

 

De Vijfde Weg: Verlossing komt niet door religie, instituten of het aanbidden van Jezus als afgod, maar door 

persoonlijke nederigheid en het herstel van het Godsvertrouwen. 

 

De Wandelaar: De ziel die over de tijdperken heen uit de gevangenis van het dogma stapt, richting de vrijheid 

en oneindigheid van Gods onbegrensde liefde. 

 

Spreuken 16:30: De kritiek op de traditionele gebedshouding; ogen sluiten is een teken van arglist, terwijl ware 

spiritualiteit open en alert is. 
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