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Water en Licht — de symbolen voor God en Zijn woord.
Een horde engelen, een derde deel, geworpen in de aarde.

Water en Licht

Om te groeien zijn er maar twee dingen echt nodig,
Al het andere is werkelijk overbodig.

Deze twee factoren zijn het water en het licht,

In de volgende verzen wordt het je toegedicht.

God zelf staat synoniem voor het licht,

Door Hem te geloven komt de toekomst in zicht.
Hier wordt niet de toekomst bedoelt op deze aarde,
Het is de eeuwige toekomst, die heeft pas waarde.

Het water staat synoniem voor Zijn woord,
Geloof God op Zijn woord, zoals het hoort.

Zo zie je de twee natuurlijke elementen,

Ze zijn bedoeld om de waarheid in te prenten.

Laten we eens kijken naar het bijbelse begin,

Het is een bijbels gebeuren, dus niet ik die het verzin.
God schiep de aarde, die stond nog vol met water,
Het was Gods woord, dat was het echte bronwater.

Daarna kwam het licht, dat is de uiting van Zijn gezicht,

Door deze twee factoren begon de ontwikkeling pas gericht.

Nu dus een vraag: Waarvoor was dat nodig, juist deze volgorde?
Een derde van de engelen, dat is veel, een hele horde.

Dat was een zijstraatje naar Openbaringen twaalf vers drie en vier,

Een derde van de engelen, Gods grootheid, het interesseerde ze geen zier.
Daarom hebben ze een preek te horen gekregen, dat woord is het water,
Na vele jaren keek God weer naar ze om, het licht kwam dus later.

Die hele horde met engelen, een derde gedeelte is het getal,
Het binnenste van de aarde, zwavel en vuur, dat is niet mal.
Jezus zegt: God kan de kinderen van Abraham maken uit steen,
Gestolde lava, dus een steen, is het volgende huis ter leen.

Een steen is hard, de binding is prettiger dan het eeuwige vuur,
De volgende lossere binding is het stof, ook voor een lange duur.
Dit alles wordt bereikt door het inwerken van water en licht,

Dit zijn de twee echte basiselementen, onderzoek het gericht.

ledere volgende woning voorzag in meer lichamelijke vrijheid,
Eindelijk een mens na jaren klimmen, een lange reistijd.

Het water en het licht daar moet je naar zoeken, doe het gericht,
Liefde en eerbied is het gereedschap, dat maakt het zoeken licht.
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Genesis 1:1-4 ‘In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis
lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. En God zeide: Er zij licht; en er was licht. En God
zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. *

Openbaring 12:3-4 ‘En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven k
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Een vraagje.

Zou Jezus verafgood willen worden?
Hij die de leer van nederigheid heeft voorgedaan?
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