
Niet mijn wil, maar uit vrije wil willen dienen 

 

Niet mijn wil, o Heer. Een gedicht over jouw wil, een nederige wil. Jouw wil uit vrije wil ondergeschikt maken 

aan je naaste en/of God. Je eigen wil opzij zetten uit liefde voor een ander, dat is wat Jezus heeft voorgedaan. 

Zo je leven leiden, dat is wat de Allerhoogste van je vraagt. Een dienend leven uit vrije wil. 

 

Niet mijn wil, o Heer. 

 
De titel van dit gedicht past niet in deze tijd, 

De eigen mening verkondigt men wijd en zijd. 

Nooit heeft de mens van een grote mond nog spijt. 

Dienen is niet meer wat de mensen willen, 

Want als ze moeten gaan dienen, dan gaan ze gillen. 

Ze hebben te weinig slaag gehad op de blote billen. 

  

Ik zeg het nog maar eens een keer, graag nog meer, 

Echt waar, de Heer dienen, dient tot uwer eer. 

De mensen gaan veel liever langdurig staken, 

Want ze denken daarmee hun eigen lot te bewaken. 

Alles gaat om zeer veel geld en vooral om ik, ik, ik, 

Het ik zijn is belangrijk en de ander kan stik, stik, stik. 

  

De mens denkt niet na over het eigen lot, 

Men denkt: Eerbied aan de Heer kan op de pot. 

Als men toch eens een blik in de toekomst kon werpen, 

Ik weet het zeker, wat zouden ze de eerbied aanscherpen. 

Nogmaals zeg ik het, Niet mijn wil, maar Uw wil, o Heer, 

Wees bescheiden, zoek de Eerste Liefde toch weer. 

  

Weet u niet meer wat de Eerste Liefde is? 

God kijkt ver in de toekomst en heeft het nooit mis. 

Dus vertrouwen in Hem is het meer dan waard, 

Liefde komt per voet en gaat weer weg te paard. 

Zijn grote liefde wordt door uw Eerste Liefde gezaaid, 

Zo de Eerste Liefde gezaaid, die wordt nooit meer weggewaaid. 

  

Er staat niet voor niets zo in de bijbel geschreven, 

Het is in het bovenstaande al behoorlijk verweven. 

God zegt niet voor niets: U heeft de Eerste Liefde verlaten. 

Deze woorden zijn voor u bedoelt, niet voor uw nazaten. 

U bepaalt werkelijk uw eigen lot, dus zoek de Eerste Liefde, 

Daarom zoek Hem opnieuw, zoals u deed met uw eerste geliefde. 

 

 

 

 

 

 



 

Tekstuele verdieping over: niet mijn wil, o Heer. 

Openbaring 2:4 'Maar Ik heb tegen u dat u uw EERSTE LIEFDE hebt verlaten. ' 

 

Deze tekst overschaduwt Openbaring 2 en 3 helemaal en het is zelfs zover dat de "nieuwe bijbelvertaling de 

basisbijbel" het anders verwoordt; ook hier is het afgezwakt. Maar er is ook iets aan jullie wat Ik níet goed vind: 

jullie houden niet meer zo veel van Mij als eerst. OPENBARING 2:4 U ziet hier de vervlakking toegepast; zelfs 

met de vertaling bemerkt men de manipulatie, dat die LIEFDE tot de Allerhoogste verdwijnt. 

 

Openbaring 2:10 'Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis 

werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, 

en Ik zal u de kroon van het leven geven. ' 

 

OB 2:10 Verwijst ook naar de periode van de religieuze oorlog in de eindtijd. De tijd van de zesde bazuin. In 

deze tijd wordt de satan losgelaten en zal alles onder enorme druk beproefd worden. Zie de antichrist: De te 

verwachten antichrist is een persoonlijkheid die uit het kader van het natuurlijke naar voren treedt. Hij is een 

buitengewoon begaafd mens en zijn bijzondere kracht ligt in zijn plan van wereldorde, in zijn buitengewone 

optreden tegenover hen die de verantwoording dragen voor het welzijn van het volk. 

 

Openbaring 2:14-15 'Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan 

de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers 

zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nikolaïeten en dat haat 

Ik. ' 

 

Openbaring 2:20 'Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een 

profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij 

hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. 

 

OB 2: Pergamus & Thyatira In deze tekst wordt ondubbelzinnig gezegd dat u GEEN samenwerking zult aangaan 

met afgodsaanbidders. Iedere religie die beelden in huis heeft, moet dus worden afgewezen. 'Openbaring 9:20' 

En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun 

handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet 

kunnen zien, horen of lopen. 

 


