
Handen vouwen en ogen dicht.                                                 www.hetplanvangod.nl      

Rinus Jantz 

Pagina 1 van 4 

Iedere religie heeft één of ander ritueel verzonnen om eerbied aan de Allerhoogste te betonen. Echter, ieder 
ritueel is en blijft een verzinsel dat voldoet aan de term UITERLIJK VERTOON. Uiterlijk vertoon heeft als functie 
dat een ander mens kan zien hoe vroom de bidder is; dat is dus niet het tonen van eerbied aan God, het is het 
tegenovergestelde van eerbied tonen, het is pure schijnheiligheid.  

Het uiterlijk vertoon wordt op veel verschillende manieren ten toon gesteld; dit is veelal ook afhankelijk van 
een bepaalde vorm van religie. Het boeddhisme, de islam, het christendom, het katholicisme en de andere 
hoofdgroepen van religieuze uitersten hebben hun eigen wijze van eerbetoon verzonnen. Een bidkleedje, 
beelden of handen vouwen en de ogen dicht zijn allemaal manieren om aan mensen te laten zien hoe vroom 
de desbetreffende persoon is. 

Als je de geschriften leest, dan is er maar één manier om God de eer te bewijzen die Hem toekomt. Hem eren 
doe je in de stilte van je gedachten, dus niet door te knielen voor een houten of stenen beeld, al dan niet Jezus 
of Maria genoemd, of drie keer per dag op een kleedje te knielen in een bepaalde richting. De schrijver is niet 
verbonden aan de één of andere religie. 

Er zijn meer dan 4000 verschillende religies, dat kunnen dus uitsluitend minimaal 3999 verschillende leugens 

zijn.  Lucas 16:15 HTB Jezus zei tegen hen: ‘U wilt graag dat de mensen u voor rechtvaardig houden, maar God 

weet wat er in uw hart omgaat.  

Wat de mensen zo belangrijk vinden, daar gruwt God van. Wat er in uw hart omgaat, staat er geschreven. We 
kunnen dus ook zeggen wat er in het binnenste – uw hersenen – omgaat. De gedachtegang van een mens is 
voor iedereen verborgen, maar niet voor de Allerhoogste. Hij weet wat u denkt, en inderdaad, uw gedachten 
zijn vrij; het is de eigen vrije wil waar de gedachten van een mens zich op kunnen richten. Nooit zal God de 
menselijke gedachten beïnvloeden; Hij heeft niet zomaar die twee bijzondere gaven aan de mens gegeven, de 
vrije wil en de gave van het denken. 

Nergens staat er geschreven dat handen vouwen en de ogen dicht een eerbetoon zijn ten opzichte van God. 
Over het fenomeen ‘ogen dicht’ of ‘ogen sluiten’ zijn er enkele teksten, maar de inhoud van deze teksten 
spreekt niet over eerbied, maar wel over het tegenovergestelde.  

Spreuken 16:30 HTB Hij doet zijn ogen dicht om verderfelijke dingen te bedenken, bijt hij op zijn lippen, dan 

voert hij kwaad uit.  

Marcus 4:12 HTB Er staat immers geschreven: “Hun ogen zitten dicht en hun oren zijn doof. Daarom zullen zij 

niets zien, horen of begrijpen. Daarom kunnen zij niet naar God terugkeren, want dan zou Hij hen vergeven.”   

Jesaja 6:10 HSV Maak het hart van dit volk vet, en stop hun oren toe, en sluit hun ogen; anders zullen zij met 

hun ogen zien, en met hun oren horen, en met hun hart begrijpen en zich bekeren, en zal Hij hen genezen.  

Mattheüs 13:15 HSV Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, en 

hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren 

horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen.   

Handen vouwen, een betoon van eerbied? 

Er zijn maar twee teksten die gaan over “bidden” met gevouwen handen. 

Spreuken 6:9-11 EBV24 Hoelang zul je blijven liggen, luiaard? Wanneer zul je uit je slaap opstaan? Nog even 

slapen, nog even sluimeren, nog even neerliggen met gevouwen handen, daar komt je armoede al aanlopen, je 

gebrek als een gewapend man. 
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Spreuken 24:32-34 HSV Toen ik het zelf aanschouwde, nam ik het ter harte, ik zag het en nam vermaning aan: 

een beetje slapen, een beetje sluimeren, een beetje liggen met gevouwen handen, zo komt uw armoede over u 

als een wandelaar en uw gebrek als een gewapend man. 

Zoals al eerder is aangehaald: God is dé Liefde, er is geen christelijke religie waar het handen vouwen en ogen 

dicht niet wordt toegepast en juist omdat Hij de Liefde is zal God het misplaatste teken van eerbied met Liefde 

bedekken en zal Hij allen die Hem in eerbied en in nederigheid benaderen ook belonen, want voor hen houdt 

God de deur wagenwijd open, een geopende deur die niemand kan sluiten.   

Openbaring 3:7-8, 10-11 En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de 

Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent: Ik ken 

uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt 

weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.  

10 & 11 Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de 

verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, Ik kom 

spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.   

In het achtste vers staat: “Want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen.” Dit wil 
zeggen dat deze mens, voor wie de deur van het hemelrijk geopend is, God lief heeft in nederigheid en op geen 
enkele manier zal trachten om het beter te willen weten en op geen enkele wijze het woord van God zal 
trachten te manipuleren. 

Indien iemand opmerkzaam is, dan moet het zijn opgevallen dat Openbaring 3:9 is overgeslagen, en dat klopt. 
Dit vers zegt iets over de betreffende deur die niet is geopend voor een bepaalde groep.  

Openbaring 3:9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het 

niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb.  

Dit vers gaat over de voorgangers, voorgangers die het hoogste woord voeren en de waarheid niet kennen. 
Meer dan 4000 verschillende religies met een veelvoud aan voorgangers, dominees, priesters enzovoort, en 
allemaal vertellen ze hun eigen verhaaltje en misleiden de zwakke van hart. 

Een eenvoudig voorbeeld is het kerstfeest. Op 25 december wordt van oudsher het heidense feest de 
verjaardag van de zonnegod Matahari gevierd. Jezus is geboren op 29 september 2 of 3 voor Chr. Bijna de hele 
wereld viert de verjaardag van Jezus op 25 december. Heeft u ooit gelezen dat Jezus of een der Apostelen een 
verjaardag vierde?  

Bescheidenheid en nederigheid zijn niet besteed aan de personen die voorgaan in een kerkgemeenschap. Geen 
bescheidenheid en nederigheid in woord, in daden en in kleding. Altijd voert een kerkleider het hoogste woord; 
waar een kerkleider is, wordt er door hem – of tegenwoordig ook door haar – alle aandacht opgeëist; ze staan 
altijd op de voorgrond. 

Mattheüs 6:1, 5 HSV [1] Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de 

mensen om door hen gezien te worden; anders hebt u geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is. [5] En 

wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op 

de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij 

hun loon al hebben.  

Deze tekst vertelt iets over de gedragscode, over het uiterlijk, de kleding. Er is in 2000 jaar weinig veranderd. 
Met 'huichelaars' bedoelde Mattheüs de schriftgeleerden van iedere religie c.q. denominatie, toen en nu. 
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Schriftgeleerden die door middel van studie aanzien opeisen en het geld hadden om zich opvallend te kleden. 
Bescheidenheid en nederigheid waren en zijn aan deze groep personen niet besteed. Het loon van deze 
huichelaars is de aandacht die ze krijgen van de mensen. God ziet het hart aan; Hij leest wat jij gaat denken op 
voorhand. Daar zijn niet veel woorden voor nodig; wederom, bescheidenheid en nederigheid bewijzen zich 
door eenvoud, door de minste te willen zijn, want God weet al wat jij wilt zeggen voordat je ook maar één 
woord hebt gezegd.  

Mattheüs 6:6-7 Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het 
verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik 
dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden 
verhoord zullen worden.  

Met binnenkamer wordt uw hart, uw gedachten, uw hersenen bedoeld. In gedachten kan een mens zich geheel 
voor een korte of een langere periode volledig afsluiten. Aangezien God van tevoren al weet wat men wil gaan 
bidden, is het je terugtrekken voor langere tijd amper van toepassing. 

Zo is het z.g. 'Onze Vader' pure manipulatie, want dat gebed bestaat niet. Mattheüs 6 staat geheel in het teken 
van nederigheid en bescheidenheid. Uiterlijk Vertoon wordt door God afgewezen. Iedere keer hetzelfde versje 
opdreunen heeft geen enkele waarde. In de tempel was een tollenaar, een man die wist dat hij fouten maakte; 
hij zei heel berouwvol in nederigheid: “Wees mij zondaar genadig.” Meer was het niet. Mattheüs 6:10-15 heeft 
deze paar zinnetjes bedoeld als voorbeeldzinnetjes, korte losse zinnetjes die zijn verbasterd tot een namaak 
gebed. 

Uiterlijk vertoon, hoogmoedigheid enzovoort waren bij Paulus bekend; het gebeurde al tijdens zijn leven, en hij 
waarschuwde dat na hem de wrede wolven zouden komen uit het midden der gemeente.  

Handelingen 20:29-30 Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de 
kudde niet sparen; en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de 
discipelen weg te trekken achter zich aan.  

Ook 1 Korinthe 5:1-13 gaat over gemeenteleden uit het midden der gemeente – dus mensen die op de 
voorgrond staan, zoals voorgangers – die zich inlaten met leugens en die de waarheid verdraaien. Hoererij is 
dus het vreemdgaan in de geest, het ventileren van je eigen bedenksels. Dat is precies wat er heden gebeurt in 
al die verschillende religies: meer dan 4000 verschillende religies die allen geestelijke hoererij bedrijven. 

1 Korinthe 5:1-13 Men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt, en wel zo’n vorm van hoererij 
waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is, namelijk dat iemand de vrouw (de gemeente) van zijn vader 
(God) heeft. En u doet zich zo gewichtig voor. Kunt u niet beter treuren, om dan hem die deze daad begaan 
heeft, uit uw midden weg te doen? Ik heb, hoewel afwezig met het lichaam, maar aanwezig met de geest, 
namelijk reeds besloten – alsof ik aanwezig was – om hem die dat zo gedaan heeft, in de Naam van onze Heere 
Jezus Christus, als u en mijn geest bijeengekomen zijn, in de kracht van onze Heere Jezus Christus, over te 
geven aan de satan, tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal worden op de dag van de Heere 
Jezus. Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan 
het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor 
ons geslacht: Christus. Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid 
en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Ik heb u geschreven in de brief 
dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers. Echter, niet in het algemeen met de ontuchtplegers van deze 
wereld, of met de hebzuchtigen, of rovers, of afgodendienaars, want dan zou u uit de wereld moeten gaan. 
Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt 
genoemd, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, 
of een rover.  

Het eerste vers spreekt over de Vader, dat is God; de vrouw is de gemeente; de broeder uit het elfde vers is de 
voorganger. Omdat die “broeder” de gemeenschap misleidt door een vals getuigenis, zegt Paulus dat de 
gemeenschap deze voorganger moet wegdoen. Je moet zelfs niet met deze man of vrouw spreken, want hij of 
zij is een leugenaar, een valse profeet.  
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Uiterlijk vertoon in combinatie met misleiding zijn factoren die door God worden verafschuwd. Mensen – de 
valse profeten – die zich hieraan schuldig maken worden teruggebracht naar de Poel van Vuur en zullen de 
tweede geestelijke dood doorleven en na een volgende incarnatie als mens misschien zelfs de derde dood. 

Openbaring 20:10 En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het 
beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.’  

De Naardense bijbel: En de uiteenwerper, die hen misleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, 
waar ook het beest en de leugenprofeet is, en zij zullen gekweld worden dag en nacht tot in de eeuwen der 
eeuwen. 

4200 religies, 4200 misleidingen door valse profeten c.q. voorgangers en kerkleiders. God wil dat u met Hem 
wandelt en u ongezien door andere mensen Hem aanbidt. Hij ziet uw hart; Hij ziet in het verborgene.  

P.S. 

Kunt u Gods liefde rijmen met pijnigen zonder einde? Ik niet! Het Griekse woord “aionion”, dat gewoonlijk met 
“eeuwig” wordt vertaald, betekent niet per definitie “eeuwig”. Het verwijst specifiek naar een “tijdperk” of een 
“aeon”, een specifieke tijdsperiode. 

Het is echter een periode die wij als mensen – honderden miljoenen jaren – niet kunnen overzien. Is het voor 
mensen lastig om God te eren en te loven in de stilte van hun gedachten zonder dat iemand ook maar iets 
waarneemt? Voor velen, ja. Juist omdat het ongezien is, is het vele malen oprechter. 

 

 Valse profeten vertellen, onder het mom van liefde, dat Gods liefde beperkt is. 

Een valse profeet: de predikant, een knecht van Satan, heeft het fout, dus mis. 

De waarheid: Gods liefde is onbegrensd, en de hel kent geen oneindige duur. 

7 x 70 keer vergeven, oneindig vergeven, zo is Gods liefde; Zijn liefde is puur.  

Even nadenken over de periode van de hel, niet oneindig, wat dan wel? 

Tot in de eeuwen der eeuwen, dat is lang, niet oneindig en ook niet snel. 

Zo is de oorspronkelijke vertaling in de bijbel, het Grieks, of het Hebreeuws. 

Veel vertalingen komen uit het heden, verleden, misschien middeleeuws.  

Jij hebt de vrije wil om de valse profeten te geloven; christenen doen dat dus. 

Als jij desondanks Zijn naam in stilte hooghoudt, dan geeft God je een kus. 

God is niet kinderachtig; Zijn liefde is onbegrensd, en ook Zijn genade. 

Hij ziet zelfs voorbij aan het onbedoelde en het misleidde kwade. 
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