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Twee-eenheid 

Gepubliceerd op 22 februari 2026 om 12:46 

Een twee-éénheid, een drie-eenheid staat nergens in de bijbel. 

Er zijn meerdere teksten die getuigen over God en Jezus zijn één. Nergens staat er dat er een aparte geest moet 

zijn om jou te kunnen benaderen. God kan toch alles? Daar hoef je echt niet aan te twijfelen, geen seconde. In 

dit gedicht worden er maar twee bijbelteksten gebruikt, maar als jij het wil onderzoeken, dan is er geen andere 

conclusie mogelijk. God is de onzichtbare entiteit en Jezus de zichtbare entiteit. De Twee-éénheid is de 

waarheid, de drie-eenheid is de leugen. Een gedicht over de eenheid van God.  

 

De Twee-éénheid 

De satan doet er alles aan om God te minachten, 

Daarom bespeelt hij iedereen via allerlei gedachten. 

Het dogma van de triniteit is een valse leer, 

Het staat nergens beschreven zeg ik nog een keer. 

 

De Heilige Geest is GEEN derde wiel aan de wagen, 

God is dé Heilige Geest, de eerste die kwam opdagen. 

Een woord is onzichtbaar, zo is God de Heilige Geest, 

God was niet zichtbaar en het is nooit anders geweest. 

 

Juist dat is de reden voor een zichtbaar Heilig beeld, 

Jezus is het zichtbare beeld van God: Zijn evenbeeld. 

Hij – Jezus – het beeld van de onzichtbare God, 

Kolossenzen 1:15 Daar staat het, dat is de hotspot.  

 

Ook in Johannes 1-10 staat het zeer duidelijk beschreven, 

De zin is echt te lang om deze in dit gedicht te verweven. 

Daarom wordt deze zin onder dit gedicht opgeschreven, 

De waarheid herkennen is juist voor uw zielsbeleven.  

 

Hij – JEZUS – was in de wereld en  

door Hem – GOD – is de wereld ontstaan  

en de wereld heeft Hem – JEZUS – niet gekend. 
 

In de eerste verzen van Johannes één staat het van God, 

God is het gesproken woord! Er is dus echt geen ander aanbod. 

Een gesproken woord kan niemand ooit zien, 

Zo is de onzichtbare God van het zichtbare beeld Jezus voorzien. 

 

Johannes 1:1-3 In het begin was het Woord. En het Woord was bij God en het Woord was God. Alles is door 

Hem ontstaan en zonder Hem is niets ontstaan. 

Kolossenzen 1:15 ‘ Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. ‘ 

 

 

Johannes 1: 10 
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UITLEG: Hij – Jezus – is het ZICHTBARE Beeld van de onzichtbare God, God de Eerstgeborene van heel de 

schepping. ‘ Verdere uitleg via 

Johannes 1: Een woord is onzichtbaar. Er staat duidelijk dat het WOORD GOD is, God was, is en zal altijd 

ONZICHTBAAR zijn God is Heilig, Iets of Iemand dat altijd onzichtbaar was, is en zal zijn is een Geest, dus God is 

de Heilige Geest Johannes 1:10 ‘Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft 

Hem niet gekend. ‘ 

Voor de duidelijkheid plaatsen we de namen ertussen 

 

 

God is zo speciaal dat Hij voor hele bijzondere personen ook op een andere wijze zichtbaar wil zijn en dat ziet u 

in de bijbel maar op één plaats terug. Dat is in Daniel 7: 9,13 & 22 ‘Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen 

opgesteld, en een Oude van Dagen zette Zich neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als 

wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur; Ik bleef toekijken in de 

nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de 

Oude van Dagen, en men leidde hem voor deze. 

Ook in het Boek van Henoch (BvH 12-2:46.1-46.2) wordt gesproken over de Oude van Dagen. En daar zag ik 

Hem die de “Oude van Dagen” is, en zijn hoofd was zo wit als wol. En met hem was er een ander wiens gezicht 

het uiterlijk had van een man en zijn gezicht was vol van genade als één van de heilige engelen. En ik vroeg één 

van de heilige engelen, die met mij ging en mij al de geheimen toonde over die Zoon des mensen, wie hij is, en 

van waar hij was, en waarom hij ging met de Oude van Dagen. 

Ik kan maar één conclusie trekken: God, de onzichtbare Heilige Geest heeft TWEE afbeeldingen van zichzelf 

gemaakt: 

1. De Zoon des Mensen. (de Zoon) 

2. De Oude van Dagen. (de Vader)  
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