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het Evangelie 

Gepubliceerd op 3 augustus 2025 om 12:11 

Het evangelie – Jezus dreigt niet: Hij heeft het evangelie voorgedaan  

Fout evangelie: Je MOET geloven in Jezus; dreiging: zonder einde in de hel. Men maakt van Jezus een afgod en 

van God een massamoordenaar (maar 12% is protestant).  

Juist evangelie: Het evangelie van de twee wegen; nederigheid en hoogmoedigheid. Jezus heeft het evangelie 

van nederigheid tot en met de dood voorgedaan. Als de mens zo leeft, gelovig of niet, dan is het resultaat: 

eeuwig leven. Ook dat heeft Jezus laten zien. 

God, dus Jezus ook, dreigt niet. Je moet uit vrije wil kiezen voor de 

nederigheid. Er zijn twee kudden: 

• een gelovige   

• een ongelovige: ff wassen … met vuur – 1 Korinthe 3:11-15 

De gemeenschappelijke deler: NEDERIGHEID.  

De Nieuwe Aarde is voor de hoogmoedigen, het volgende verlossingstijdperk. 

Mattheüs 7:21-23  

Niet eenieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil 

mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw 

naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal 

Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. 

Mattheüs 24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en 

wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. 

 

EVANGELISEREN  

Tijdens het evangeliseren probeer je jouw visie uit te leggen. 

Het evangelie: je probeert de visie van jouw religie na te zeggen. 

Nadenken: zoveel denominaties, en welke heeft het juist? 

Jezus heeft via Mattheüs 7:21-23 het evangeliseren verguisd. 

 

Evangeliseren: je MOET geloven in Jezus om gered te worden. 

Deze boodschap staat letterlijk op alle christelijke prikborden. 

Doe je dat niet, dan ga je zonder einde naar de verschrikkelijke hel. 

Hmm, een menselijke interpretatie: de hel, een oneindige cel? 

 

De bijbel onderzoeken en interpreteren geeft andere uitkomsten. 

Dat begint al met het geld. Gods woord is gratis; waarom inkomsten? 

Geloven in de nederige weg van Jezus is waarlijk een goed idee. 

Hoogmoed of nederigheid, welke keus maak jij bij deze twee? 

 

Er zijn minimaal zes teksten die vertellen dat goede daden redden. 

Christenen wijzen goede daden af, maar ze redden, zullen we wedden? 

De grote gemene deler om gered te worden is het begrip nederigheid. 

Zelfs ongelovigen raken door nederigheid Gods liefde niet kwijt. 
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Johannes 10:16 spreekt over twee kudden die samen één kudde vormen. 

De hoogmoedigen gaan terug naar het Gehenna, compleet met wormen. 

Jacobus 4:6 splitst de wereldbevolking werkelijk in maar twee groepen. 

Opnieuw hooghartigheid en nederigheid; Jacobus heeft hierover geroepen. 

 

Valse profeten vertellen, onder het mom van liefde, dat Gods liefde beperkt is. 

Een valse profeet: de predikant, een knecht van Satan, heeft het fout, dus mis. 

De waarheid: Gods liefde is onbegrensd, en de hel kent geen oneindige duur. 

7 x 70 keer vergeven, oneindig vergeven, zo is Gods liefde; Zijn liefde is puur. 

 

Even nadenken over de periode van de hel, niet oneindig, wat dan wel? 

Tot in de eeuwen der eeuwen, dat is lang, niet oneindig en ook niet snel. 

Zo is de oorspronkelijke vertaling in de bijbel, het Grieks, of het Hebreeuws. 

Veel vertalingen komen uit het heden, verleden, misschien middeleeuws. 

 

Jij hebt de vrije wil om de valse profeten te geloven; christenen doen dat dus. 

Als jij desondanks Zijn naam in stilte hooghoudt, dan geeft God je een kus. 

God is niet kinderachtig; Zijn liefde is onbegrensd, en ook Zijn genade. 

Hij ziet zelfs voorbij aan het onbedoelde en het misleidde kwade. 

 

Valse profeten en regeringsleiders gaan terug naar het onuitblusbare vuur. 

Alle hoogmoedigen gaan met ze mee, eveneens voor een lange tijdsduur. 

Niet onbeperkt, maar wel voor een tijd tot in de eeuwen der eeuwen. 

Evangeliseren is voor de lijkenpikkers, zoals eksters en spreeuwen. 

 

Tot slot, nog even over Gods onbegrensde liefde en genade spreken. 

Iedereen komt uiteindelijk terug in het hemelrijk, het duurt nog weken. 

Totaal heb je maximaal drie keer de mogelijkheid om te incarneren. 

Het staat zelfs in de bijbel, onderzoek het, je kunt ervan leren. 

 

Toelichting op het gedicht evangeliseren 

Extra beschouwing in het kort: vanwege de ver doorgevoerde manipulatie van de bijbels, vergelijk ik gebruikelijk 

de verschillende bijbelvertalingen naast elkaar. De wereldvertaling van de Jehovah’s gebruik ik nooit. Bij 

ingeving heb ik Handelingen 1:6-7 wel geraadpleegd in de Jehova-bijbel. 

Job 33:28-30 getuigt over drie tijdperken; drie keer uit het graf tot het licht komen. Jesaja 24:21-22 laat twee 

tijdperken zien; na veel dagen wordt er weer naar ze omgekeken. Dit tweede tijdperk is de Nieuwe Aarde. 

Handelingen 1:6-7 (JG): Toen ze bijeengekomen waren, vroegen ze hem: Heer, herstel je in deze tijd het 

koninkrijk voor Israël? Hij antwoordde: Het komt jullie niet toe de tijden of tijdperken te kennen die de Vader 

onder zijn eigen gezag heeft geplaatst. 

Het herstel van het Koninkrijk Israël: een spraak en een gedachtemisser. De apostelen bedoelden het natuurlijke 

land Israël, maar Jezus verwees naar het hemelse Koninkrijk. Voordat alle gevallen engelen zijn teruggekeerd in 

de hemel, duurt het lang. De gevallen engelen zijn geïncarneerd in mensen van vlees en bloed. Iedere keer als 

er een tijdperk (op aarde) wordt afgesloten, dan mogen de gevallen engelen die het leven hebben geleefd zoals 

Jezus het heeft voorgedaan naar de hemel gaan. 

De hoogmoedigen zullen opnieuw in een menselijke, stoffelijke gestalte incarneren teneinde in het volgende 

tijdperk uit vrije wil te kiezen om in nederigheid tot God en/of de naaste het leven te leven. God weet alles van 

tevoren, ook hoeveel tijdperken er nodig zijn om het hemelrijk weer in volle glorie te herstellen. 
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Met name de tekst uit Job 33:28-30 geeft het aantal tijdperken aan. In deze tekst wordt er drie keer over 

gesproken dat de mens vanuit het graf tot het licht kan komen; dit is incarnatie en reïncarnatie. De tijdsduur 

van dit tijdperk is bijbels te berekenen met één buiten-bijbelse tekst uit het evangelie van Nicodemus.  

Het staat allemaal op de website: https://www.hetplanvangod.nl/gods-tijdsrekening 

Of ga naar de Centrale Pagina: https://www.hetplanvangod.nl/gods-plan 

 

De “christelijke liefde” van God berekend. 

Ik was zo eens aan het bijbels rekenen; hierdoor begrijp ik het 

christendom niet (meer). De christenen wordt geleerd dat God de 

liefde is, maar rekenen laat zien dat dit absoluut niet waar is. Het 

uitgangspunt is de huidige wereldbevolking van 8,2 miljard 

mensen. Deze rekensom wordt verborgen onder het mom: God is 

de liefde. 

De wereldbevolking kent 30% christenen, waarvan 18% katholiek.  

Er zijn veel bijbelteksten die vertellen dat afgodsaanbidders naar 

de hel *** gaan.  

Als voorbeeld neem ik Nahum 1:14 Tegen u echter gebiedt de 

Here: Uw naam zal niet meer voortgeplant worden; uit het huis 

uwer goden zal Ik uitroeien de gesneden en de gegoten beelden.  

Uw graf zal Ik bereiden, want gij zijt te licht bevonden.  Dus de 18% katholieken trekken we van de 30% 

christenen af. 

De “goede boodschap” van de christenen is: je MOET in Jezus geloven om gered te worden, want anders ga je 

voor eeuwig en altijd naar de hel.  

Van de wereldbevolking blijven er dus 12% protestanten over. Echter, de gelijkenis van de 10 maagden vertelt 

dat van degenen die aan de poort van de bruiloftszaal staan, dat de helft ervan maar naar binnen mag gaan: de 

12% wordt dus gehalveerd naar 6%. Mattheüs 7:21-23 noemt deze afgewezen 6% zelfs ‘werkers der 

ongerechtigheid’.  

Conclusie: van de ruim 8.200.000.000 mensen van de huidige wereldbevolking gaat 94% naar de hel (zonder 

einde), volgens de protestantse leerstellingen, dat zijn maar liefst 7.708.000.000 mensen van de huidige 

wereldbevolking.  

Vervolgconclusie: God is geen god van de liefde, maar een massamoordenaar, opnieuw volgens de protestantse 

leerstellingen. 

VERVOLG VAN DIT BETOOG. 

Klaarblijkelijk heeft de protestantse god alleen maar hen lief die hem liefhebben. Deze vorm van liefde wordt 

ook beschreven in de bijbel. We nemen hiervoor de tekst Mattheüs 5:46. De HTB-bijbel zegt dat dit de liefde 

van de bedriegers is. 

Eindconclusie: de god van de christenen is een bedrieger. Christenen maken van Jezus een afgod en van God 

een massamoordenaar.  

Tsja, cijfers liegen niet. 

*** De hel heeft een tijdsduur: tot in de eeuwen der eeuwen, dus niet oneindig. Deze periode is wel per 

verlossingsperiode 
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